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Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo 

  

 

 
 

HÀÊNỘIÊTHẬPÊNHỰTÊDUÊHÀNHÊKÝ 
 
 
LờiÊĐầuÊSách 
 
Chuyến đi về Việt Nam lần này có thể nói ngoài sự dự tính của 
chúng tôi. Mặc dù, tôi cũng có ý muốn đến viếng thăm Hà Nội 
một lần nữa. Vì năm 2003, tôi có dịp đến trung tâm thành Phố 
Hà Nội và viếng thăm một vài nơi khác chung quanh Hà thành. 
Nhưng lần này, là do các Phật tử Bảo Khánh, Hiếu Hoa, Từ 
Nhẫn và Liên Thu có nhã ý mời chúng tôi về Hà Nội và rồi 
cùng đoàn đi hành hương Trung Quốc, đặc biệt là chỉ hành 
hương tham quan trong phạm vi tỉnh Vân Nam thôi. Nói đúng 
hơn là thăm ba nơi chính: Côn Minh, Lệ Giang và Đại Lý. Thời 
gian viếng thăm ba nơi này chỉ có 6 ngày 5 đêm. Sau đó, chúng 
tôi trở về lại Hà Nội và sẽ viếng thăm một vài nơi. Chủ yếu là 
sẽ tham quan chiêm bái các chùa và các danh lam thắng tích 
nổi tiếng như chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, chùa Ba Sao, 
Tràng An, thủ đô Hoa Lư và Bạch Đằng Giang v.v... 
 
Đây là một cơ duyên rất may mắn cho chúng tôi. Nếu không có 
quý Phật tử nói trên mời chúng tôi đến Hà Nội lần này, thú thật, 
không biết đến bao giờ tôi mới có dịp du hành. Thứ nhứt, là vì 
trọng tuổi, thứ hai là tôi cũng không có bà con thân nhân hay 
bạn bè quen thuộc nào ở Hà Nội. Cũng nhờ có các cô Phật tử 
hỗ trợ, nhất là khi làm thủ tục giấy tờ qua Trung Quốc. Không 
phải họ làm khó dễ gì mình, mà họ chỉ làm đúng theo thủ tục 
hành chánh nhập cảnh của họ thôi. Mình muốn đi thì phải chịu 
khó kiên nhẫn vượt qua. Hiếu Hoa và Bảo Khánh, hai cô này 
rất sốt sắng lo mọi thủ tục giấy tờ nhập cảnh Trung Quốc cho 
tôi. Ngoài việc lo thủ tục nhập cảnh Việt Nam ra, tất nhiên, các 
cô còn phải lo thủ tục nhập cảnh Trung Quốc. Visa xuất nhập 
cảnh của tôi đều do hai cô này lo hết. Tôi chỉ có mặt chỗ làm 
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thủ tục Visa một lần thôi. Vì họ muốn nhận diện mình có đúng 
như trong hình Passport (giấy thông hành) hay không. Mọi việc 
xong xuôi, hai cô liền báo tin cho tôi biết là chúng con đã lo hết 
mọi thủ tục giấy tờ rồi. Thầy cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe cho 
tốt để chuẩn bị lên đường. Bấy giờ, tôi chỉ cần ăn uống nghỉ 
ngơi cho khỏe, thế thôi.  
 
Chuyến đi lần này, phải thành thật mà nói, tôi được nhiều cơ 
hội thuận duyên tốt. Vì tất cả mọi việc có các cô Phật tử lo hết. 
Đến Hà Nội cũng như theo đoàn đi Trung Quốc, tất cả mọi việc 
đều suôn sẻ yên ổn. Trong thời gian ở Hà Nội, tôi tá túc ở nhà 
của cụ bà Nguyễn Thị Trường, tức thân mẫu của Bảo Khánh. 
Cụ bà năm nay 77 tuổi, tuy trọng tuổi nhưng sức khỏe của cụ 
bà rất tốt. Cụ bà tuy chưa có quy y Tam bảo, nhưng cách cư xử 
cũng như nhơn cách của cụ bà rất có đạo đức tình người. Cụ bà 
rất hoan hỷ, vui tính, lúc nào cũng vui cười với mọi người, nhất 
là đối với các con cháu. Nét hoan hỷ vui vẻ lúc nào cũng hiện 
rõ trên gương mặt của cụ bà. Suốt một chuyến đi, cũng như 
trong lúc tạm trú trong ngôi nhà của cụ bà, tôi chưa bao giờ 
thấy cụ bà tỏ ra hờn giận hay la rầy trách móc con cháu lớn 
tiếng. Đó là cung cách hành xử đạo đức hiền hậu của cụ bà.  
 
Về gia đình con cháu của cụ bà, tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau. 
Nhân đây, tôi xin cảm ơn cụ bà và gia đình rất nhiều. Thời gian 
tạm trú, tôi được cụ bà và các con cháu đối xử rất tử tế. Lúc 
nào cụ bà và các người dâu, rể, con cháu cũng giữ lễ nghi phép 
tắc với chúng tôi. Từ thái độ, cử chỉ, nói năng, nhứt nhứt đều 
cẩn trọng thủ lễ. Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà mất đi 
cung cách hành xử giao tiếp tự nhiên. Có những lúc, chúng tôi 
chuyện trò rất hài hòa vui vẻ trong không khí cởi mở vui tươi 
đầm ấm. Nhất là chú Thái, ông xã của Hà. Hà là chị cả trong 
gia đình. Cụ bà có ba người con hai gái một trai. Hai người con 
gái là Hà và Hoài (Bảo Khánh). Người con trai út là Hải. Vợ 
của Hải tên Huế. Cụ bà hiện đang sống chung với cậu Hải và 
Huế. Hải và Huế có ba người con hai gái một trai. Người con 
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31. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Yếu Giải - 2021 
32.      Nghệ Thuật Diễn Giảng - 2014  
33.      Chuyến Về Việt Nam - 2020  
34.      Phật Học Danh Số Thông Dụng 1 - 2022 
35. Phật Học Danh Số Thông Dụng 2 - 2023 
36. Hoài Niệm Tuổi Thơ - 2023 
37.   Hướng Dương Tuyển Tập Yếu Giải tập 1 - 2023 
38.   Hướng Dương Tuyển Tập Yếu Giải tập 2 - 2023 
39.   Chuyến về Việt Nam 2023 
38.     48 Pháp Niệm Phật Lược Giải - 2023 
39.     Kinh Thiện Ác Nhân Quả - 2024 
40.     Hà Nội Thập Nhựt Du Hành Ký - 2024 
41.     Kinh A Di Đà Lược Giải 2024Ê 
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SÁCHÊĐÃÊINÊCÙNGÊMỘTÊTÁCÊGIẢ 

1. Kinh Pháp Cú Song ngữ Chú Giải Tập 1 - 2005 
2. Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 2 - 2007 
3. Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 3 - 2008 
4. Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 4 - 2009 
5. 100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 1 - 2009 
6. 100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 2 - 2010 
7. 100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 3 - 2015 
8. Hướng Dương Thi Tập 1 - 2010 
9. Hướng Dương Thi Tập 2 - 2016 
10. Hướng Dương Thi Tập 3 - 2020 
11. Oai Nghi Của Một Tu Sinh - 2010 
12. Bồ Tát Giới Tại Gia Giản Yếu - 2011 
13. Một Cõi Đi Về 1 - 2011 
14. Một Cõi Đi Về 2 - 2014 
15. Một Cõi Đi Về 3 - 2018 
16. Một Cõi Đi Về 4 - 2021 
17. Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc - 2011 
18. Một Đạo Tràng Lý Tưởng - 2011 
19. Hành Trình Trên Đất Phật - 2012 
20. Mông Sơn Thí Thực Yếu Giải - 2012 
21. Phù Tang Ký Sự - 2012 
22. Sơ Lược Tiến Trình Xây Dựng Chùa Quang Minh - 2012 
23. Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải tập 1 - 2013 
24. Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải tập 2 - 2021 
25. Những Ngày Trên Đất Mỹ - 2013 
26. Tam Quy & Ngũ Giới - 2014 
27. Chuyện Thiền Môn - 2014 
28. Sinh Hoạt Đạo Tràng - 2016 
29. Sa Di Oai Nghi Giản Lược - 2017 
30. Tỳ Kheo Giới Giản Yếu - 2021 
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gái lớn hiện đang du học ở Úc. Người con gái kế hiện ở nhà và 
đang đi học. Cậu con trai út tên Trung, người nhà thường gọi là 
Trung đẹp trai. Trung rất khôn ngoan hiền hậu dễ thương. Có 
những câu nói không khác gì người lớn. Dù rằng, năm nay cậu 
bé mới có 5 tuổi. Tôi có làm bài thơ tặng cho gia đình này như 
sau: 
 
GiaÊđìnhÊhạnhÊphúcÊthậtÊvuiÊthay! 
MẹÊgiàÊhaiÊgáiÊvớiÊmộtÊtrai 
DâuÊrểÊcháuÊconÊđềuÊcóÊđủ 
CònÊgìÊvuiÊsướng,ÊsướngÊhơnÊthay! 

TôiÊthấyÊgiaÊđìnhÊthậtÊấmÊêm 
BênÊnhauÊquấnÊquýtÊthậtÊêmÊđềm 
MẹÊhiềnÊconÊhiếuÊnàoÊaiÊbiết 
MáiÊấmÊthươngÊnhauÊthậtÊkhóÊtìm 

NgôiÊnhàÊkhiêmÊtốnÊchốnÊphồnÊhoa 
VắngÊbóngÊhaiÊthuÊđãÊmấtÊcha 
DaÊdiếtÊđauÊbuồnÊlòngÊthươngÊtiếc! 
MayÊthayÊhạnhÊphúcÊbóngÊmẹÊgià 

CònÊgìÊvuiÊsướngÊởÊnơiÊđây 
CháuÊconÊhạnhÊphúcÊhợpÊsumÊvầy 
MẹÊhiềnÊvuiÊkhỏeÊtâmÊhoanÊhỷ 
TìnhÊmẹÊthươngÊconÊthậtÊđongÊđầy. 
 
Thú thật, tôi chưa đi tham quan khắp hết nội thành, vì thời gian 
quá ngắn, tôi chỉ đi một vài nơi tiêu biểu đó thôi. Hà Nội hôm 
nay khác  xa với Hà Nội mà tôi đã có dịp đến thăm vào năm 
2003. Sự phát triển và mở rộng rất nhanh. Tôi đi qua một vài 
con phố, nhìn thấy phố xá hiện nay kẻ bán người mua rất nhộn 
nhịp tấp nập. Ai cũng biết Hà Nội nổi danh với 36 phố phường. 
Những dãy phố nay vẫn còn đó. Dĩ nhiên, là còn, nhưng còn 
với bộ mặt mới. Rất tiếc, tôi chỉ đi ngang qua một vài đường 
phố. Nhất là buổi tối trước khi về Úc, tôi có dịp đi dạo phố 
đêm, xem thử tình hình dân chúng sinh hoạt vui chơi nhộn nhịp 
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ra sao! Con đường cặp theo bờ hồ Hoàn Kiếm, kẻ qua người lại 
tấp nập vui chơi đông đúc. Một chợ đêm thật là rộn rịp vui 
nhộn. Đi một vòng, chúng tôi đến điểm hẹn, vì Hải đang đậu xe 
chờ đợi chúng tôi.  
 
HàÊNộiÊvềÊđâyÊtaÊnhớÊthương 
NổiÊdanhÊbaÊmươiÊsáuÊphốÊphường 
VinhÊdanhÊdânÊtộcÊngànÊmuônÊthuở 
ChiếnÊthắngÊoaiÊhùngÊgiặcÊBắcÊphương 

HàÊNộiÊvềÊđâyÊtaÊnhớÊthương 
ThăngÊLongÊđịnhÊhướngÊrấtÊkiênÊcường 
BaoÊđờiÊdânÊtộcÊoaiÊhùngÊdũng 
ĐánhÊđuổiÊquânÊthùÊgiữÊbiênÊcương 

HàÊNộiÊvềÊđâyÊtaÊnhớÊthương 
BiếtÊbaoÊvẻÊđẹpÊkhắpÊconÊđường 
NơiÊnàoÊcũngÊđẹpÊtaÊyêuÊmến 
DiÊtíchÊmuônÊđờiÊmãiÊvấnÊvương 
 
Như danh đề của quyển sách nhỏ này, chúng tôi ghi lại trong 
thời gian 10 ngày ở Hà Nội và bên Trung Quốc. Tôi chỉ ghi lại 
những nơi mà chúng tôi đã đến tham quan. Tuy thời gian rất 
ngắn, nhưng tôi cố gắng ghi lại một vài nét đại khái đơn sơ ở 
mỗi nơi đó thôi. Đồng thời, có những nơi mà chúng tôi xét thấy 
cần dẫn chứng thêm tài liệu có sẵn để quý độc giả có thể hiểu 
rõ hơn. Những gì mà chúng tôi ghi lại trong sách này, với thâm 
ý là chỉ muốn lưu niệm của một chuyến hành trình đầy ý nghĩa 
thân thương. Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn giúp phần nào cho 
những người bạn đồng hành nhớ lại những hình ảnh đã trải 
qua. Mục đích của chúng tôi chỉ có ngần ấy. Chúng tôi vẫn biết 
những gì mà chúng tôi ghi lại, chắc chắn vẫn còn nhiều điều 
thiếu sót, không thể nào hoàn bị hết được.  
 
Kính mong quý độc giả và các bạn đồng hành niệm tình thứ lỗi 
bỏ qua cho những điều thiếu sót đó.  
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PHƯƠNGÊDANHÊẤNÊTỐNG 

HÀÊNỘIÊTHẬPÊNHỰTÊDUÊHÀNHÊKÝ 
 

- Sư cô Phước Ngọc      50 

- Minh Quang        50 

- Diệu Huệ        50 

- Diệu Hải        50 

- Mai Ngọc Trúc Kiều      50 

- Lê Phú Cường       50 

- Lê Mai Thành       50 

- Lê Đạt        50 

- Tâm Hiệp        50 

- Quảng Thị Xuân       50 

- Cực Lạc Liên Hữu Quang Minh Đạo Tràng        1000 

HồiÊhướngÊcầuÊsiêuÊchưÊhươngÊlinh: 

- Gl. Sư cô Phước Tâm      50 

- Gl. Sư cô Phước Trưởng     50 

- Hl. Phùng Thị Oanh      50 

- Hl. Trần Thị Lan pd. Diệu An     50 

- Hl. Hoàng Thu Dung      50 

- Hl. Nguyễn Đình Phác      50 
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Áp Thôn, Hồ Nhĩ Hải, Ở Côn Minh, tham quan công viên Viên 
Thông. Đó là những nơi mà đoàn đã có dịp trải qua. Sau khi 
tham quan tất cả những nơi này, đoàn trở về Hà Nội.  
 
Ở Hà Nội, chúng tôi lần lượt tham quan chiêm bái các nơi như 
sau: 
· Chùa Tam Chúc – tỉnh Hà Nam. 
· Trường An Thắng Tích, chùa Bái Đính, chùa Ba Sao, du 

thuyền, các đền thờ và Thủ đô Hoa Lư, cùng một vài đặc 
điểm khác.  

· Nội thành Hà nội: Hồ Hoàn Kiếm, Phố đêm, chùa Quán Sứ, 
tiệm sách Tịnh Liên, Tây Hồ, nhà hàng An Lạc và Suối 
nguồn thiên nhiên.  

· Ở Hải Phòng: Bạch Đằng Giang, chùa Dư Hàng... 
 
Đại khái, đó là những nơi mà chúng tôi đã trải qua tham quan 
các điểm chính.  
 
Cuối cùng, chúng tôi không quên cảm ơn mọi người đã tạo cho 
tôi có một cơ hội thuận lợi tốt để đi tham quan các nơi như đã 
nói ở trên. Nhất là, các liên hữu Phật tử Liên Thu, Diệu Quang 
5, Từ Nhẫn, Bảo Khánh, Hiếu Hoa và gia đình của bà Trường. 
Những vị này đã tận tình giúp cho chúng tôi có được cơ hội 
thuận lợi tốt trong chuyến đi này. Chúng tôi vô cùng biết ơn và 
không biết nói gì hơn, xin chân thành kính chúc quý vị luôn 
được an khỏe, chân cứng đá mềm, mọi việc đều được an lành, 
hanh thông tốt đẹp.  
 

Viết xong, ngày 20 /4/ 2024 

Pháp Lạc Thất 

Tỳ kheo Thích Phước Thái 
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Sau cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cụ bà 
Nguyễn thị Trường và nhất là Huế và Thái, đã phát tâm chịu 
trách nhiệm in ấn tác phẩm này. Tuy nhiên, cần nói rõ, theo lời 
Bảo Khánh cho chúng tôi biết, là mình chỉ in 50 quyển ở Việt 
Nam thôi, vì in 50 quyển thì không cần phải xin giấy phép. 
Còn nếu in số lượng nhiều hơn, thì phải xin giấy phép đúng 
theo thủ tục của nhà in đã quy định. Do đó, chúng tôi xét thấy 
rất rườm rà phiền toái, nên chúng tôi nhờ thầy Phước Viên in 
thêm ở Sydney150 quyển. Quyển sách mà tôi nhờ thầy Phước 
Viên trình bày và in ấn, dĩ nhiên, về hình thức và nội dung có 
khác nhau đôi chút với sách mà Bảo Khánh đã in ở Việt Nam. 
Về hình thức thì sách in ở Sydney khác về trang trí hình bìa và 
không có hình ảnh. Về nội dung, thì chúng tôi có bổ túc thêm 
vào đôi chút.Vì số lượng sách in ở Việt Nam chỉ có 50 quyển, 
nên không đủ làm quà tặng cho các thân hữu, Phật tử, nên buộc 
lòng chúng tôi phải in thêm để có đủ làm quà tặng. Nói thế, để 
cho quý độc giả và các bạn đồng hành hoan hỷ mà thông cảm 
cho. 
 
Nhân đây, chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn vui sống trong 
an lành hạnh phúc và kính mong quý vị nhận nơi đây lòng tri 
ân sâu xa của chúng tôi. 
 
Khởi soạn tại Pháp Lạc Thất 

Ngày 5/4/2024 

Trân kính 

Thích Phước Thái 
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ThứÊnămÊngàyÊ21/3/2024 
 
Hôm nay là ngày tôi khởi hành đi Việt Nam, đến thành phố Hà 
Nội và sau đó, chúng tôi đi hành hương Trung Quốc, chủ yếu là 
chỉ tham quan trong phạm vi của tỉnh Vân Nam mà thôi. Nói 
một cách cụ thể hơn, là chỉ đi tham quan ba nơi: Côn Minh, 
Đại Lý và Lệ Giang. Trong ba nơi này, thì thành phố Lệ Giang 
là điểm chính. Đúng 10 giờ 40 phút tối ngày 21/3/2024, Bảo 
Thắng và Hiếu Hoa đến đón tôi ra phi trường Melbourne. Đến 
phi trường, Bảo Thắng từ giã chúng tôi và chúc cho chúng tôi 
đến nơi an toàn và có một chuyến đi như ý tốt đẹp. Bảo Thắng 
tên đời gọi là Nam. Thường sinh hoạt ở trong đạo tràng, nên 
chúng tôi hay gọi nhau bằng pháp danh (Dharma name) ít khi 
chúng tôi gọi nhau tên đời. Ngoại trừ, khi họ giao tiếp trong gia 
đình hoặc ngoài xã hội thì mới gọi tên đời đó thôi. Nhiều khi 
tôi gọi pháp danh thét rồi quen nên không còn nhớ tới tên đời. 
Nếu có ai hỏi thì tôi đành chịu có lỗi. Nam sinh ra và lớn lên ở 
thành phố Sài Gòn. Nam qua Úc với diện du học và sau đó đã 
được định cư. Nam lập gia đình với Hoài có được hai đứa con 
một trai, một gái. Hiện nay, Nam và Hoài đều có công ăn việc 
làm vững chắc.  
 
Sau khi từ giã Bảo Thắng, tôi và Hiếu Hoa vào bên trong để 
làm thủ tục giấy tờ và gởi hành lý. Hiếu Hoa chỉ cho tôi chỗ 
ngồi đợi, còn Hiếu Hoa đến chỗ trình passport và vé. Khi trình 
passport thì mình phải có mặt để cho họ nhận diện. Xong rồi, 
Hiếu Hoa nói với một nhân viên ở phi trường đẩy xe đưa chúng 
tôi vào chỗ trình passport. Nơi đây, họ làm thủ tục rất nhanh. 
Đây là lần đầu tiên, tôi có dịp ngồi trên xe đẩy. Khi đặt vé, 
Hiếu Hoa đặt luôn xe đẩy, vì tôi bị đau chân nên không thể đi 
xa được. Chú đẩy xe là một nhân viên trẻ, người Úc. Chú đẩy 
thẳng đến chỗ hành khách ngồi chờ đợi. Khoảng 30 phút sau, 
chú tới báo cho chúng tôi biết là đã tới giờ lên máy bay. Thế là, 
chúng tôi trình boarding pass rồi lên chiếc phi cơ airline Việt 
Nam. 
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có một chỗ tựa tâm linh. Đồng thời, họ cũng cần phải tu tập để 
chuẩn bị cho ngày giờ ra đi yên ổn của mình.  
 
Sáng nay, cô Liên Thu và Từ Nhẫn lo buổi điểm tâm cuối cùng 
cho chúng tôi. Dùng điểm tâm xong, tôi lên phòng thu xếp 
hành lý và nghỉ ngơi. Hiếu Hoa mang hành lý của tôi xuống 
trước. Hôm nay, Hải sẽ lái xe đưa chúng tôi ra phi trường quốc 
tế Nội Bài. Những người đưa chúng tôi đi gồm có: Bảo Khánh, 
Từ Nhẫn, Huế, còn cô Liên Thu vì có việc cần giải quyết, nên 
cô xin phép tôi ở lại và về nhà lo công việc. Đến phi trường, 
làm thủ tục giấy tờ xong, chúng tôi tạm chia tay, tôi và Hiếu 
Hoa vào bên trong, còn những người khác thì trở về nhà, Vì 
Hải và Huế còn phải đến công ty làm việc.  
 
Hôm nay máy bay đến trễ nên phải chờ đợi hơi lâu. Chờ đợi có 
hơn một tiếng đồng hồ mới lên máy bay. Về tới phi trường 
Melbourne, máy bay hạ cánh, lúc đó có hơn 12 giờ đêm. Vì có 
2 bịch tỏi nấu chín do Bảo Khánh gởi tặng mà Hiếu Hoa phải 
chờ đợi cho họ xét mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi họ xét 
xong, chúng tôi đi taxi về nhà. Tới nhà nhìn đồng hồ tay đã hơn  
3 giờ khuya.   
 
Nhìn lại, kết thúc một chuyến đi thật vô cùng vui vẻ và ý nghĩa. 
Dù thời gian tham quan các nơi chỉ có trong vòng 10 ngày. 
Trong vòng 10 ngày đó, ở Trung Quốc, chúng tôi đã trải qua 
hết 6 ngày 5 đêm, chỉ còn lại có 4 ngày ở Hà Nội. Nói Trung 
Quốc thì quá rộng lớn, thật ra, chúng tôi chỉ có tham quan 
trong phạm vi của tỉnh Vân Nam thôi. Ở Vân Nam, chúng tôi 
cũng chỉ tham quan có 3 nơi chính: Côn Minh, Đại Lý và Lệ 
Giang, Ba nơi này, mỗi nơi chúng tôi cũng chỉ tham quan đại 
khái, vì không có đủ thời gian tham quan lâu được. Ở Shangrila 
chỉ tham quan chiêm bái tu viện Songzanlinsi. Đến Lệ Giang 
tham quan Núi Tuyết Ngọc Long, Lam Nguyệt Đàm, nhạc kịch 
biểu diễn ngoài trời, công viên Hắc Long đàm, thành cổ Lệ 
Giang. Ở Đại Lý, tham quan Hỷ Châu Cổ Trấn, Phương Dương 
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tính và hay nủng nịu với mẹ. Dù lớn tuổi, nhưng đối với mẹ lúc 
nào Hà cũng cảm thấy mình còn nhỏ bé. Cho nên thường quấn 
quýt cận kề bên mẹ. Tình mẹ con như thế cũng thật là khó tìm. 
Còn cụ bà cũng thương con cháu lắm. Đúng như câu nói: “Dù 
mẹ già có hơn trăm tuổi, nhưng vẫn thương con mình ở tuổi 
tám mươi”. Mẹ thì lúc nào cũng coi con mình còn nhỏ bé. Lúc 
nào cũng muốn ôm con mình vào lòng trong bàn tay yêu 
thương trìu mến của mẹ. Đúng là:  
 
Mẹ già như chuối ba hương 
Như xôi nếp mật như đường mía lau 
 
Bảo Khánh hay nói với tôi là thầy khuyên giùm mẹ con nên 
quy y Tam bảo. Tôi nói con yên tâm, khi nhân duyên đến thì cụ 
bà sẽ phát tâm quy y thôi. Thật ra quy y thì không khó, nhưng 
khó là ở chỗ mình phải giữ gìn cho đúng pháp. Nghĩa là, sau 
khi quy y thọ giới, thì mình phải cố gắng gìn giữ giới luật cẩn 
thận. Nếu có lỡ sai phạm thì mình nên sám hối. Tôi nói thêm, 
vấn đề quy y Tam bảo và thọ trì 5 giới, không phải ai cũng phát 
tâm làm điều đó. Cần phải có đầy đủ nhân duyên rồi tự người 
đó sẽ phát tâm. Trước khi muốn quy y thọ giới, tốt nhứt là 
người đó cần nên tìm hiểu hoặc nghe những lời giảng giải của 
chư Tăng Ni, thấy có lợi ích thiết thực, thì chừng đó quy y thọ 
giới cũng không muộn. Có nhiều người không hiểu, quy y rồi 
cũng không chịu học hỏi, cho nên sự quy thọ giới đó cũng 
không có lợi lạc lắm. Nhiều khi chỉ quy y thọ giới cho có lệ mà 
thôi. Nếu như người không có chủng duyên Phật pháp, thì dù 
mình có khuyên bảo thế nào, họ cũng không quan tâm đến. 
Còn nếu đã có chủng duyên với Phật pháp, thì trước sau gì họ 
cũng tìm đến Phật pháp mà thôi. Tôi nói với Bảo Khánh, con 
đừng lo, trước sau gì bà cụ cũng sẽ quy y Tam Bảo. Vì người 
trọng tuổi thường hay nghĩ và tìm cho mình có một đời sống 
tâm linh. Cần phải có một nơi để nương tựa tinh thần. Đó là 
điều mà người trọng tuổi nào cũng hay nghĩ đến. Vì vô thường 
không biết chết nay sống mai, cho nên họ phải đi tìm cho mình 
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Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, máy bay từ từ cất cánh. 
Lúc đó, tôi nhìn đồng hồ tay là đúng 1 giờ khuya. Khi nghe 
tiếng chuông báo trong máy bay, là mọi người biết có thể mở 
dây an toàn (seat bell) và đứng lên tới lui thư giản một cách tự 
do thoải mái. Lúc này, các cô tiếp viên xinh đẹp cũng đang 
chuẩn bị cho bữa cơm tối. Dùng xong, tôi đi tới lui một hồi cho 
dễ tiêu hóa. Hiếu Hoa lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Lần đầu 
tiên, Hiếu Hoa tập làm thị giả cho tôi. Tôi nghe các cô tiếp viên 
trẻ gọi Hiếu Hoa là chị Mai. Dù tôi đã quen biết Hiếu Hoa lâu 
rồi, nhưng tôi cũng không có hỏi tên đời của Hiếu Hoa. Nay 
nghe kêu tôi thực sự mới biết. Hiếu Hoa, nói cho đủ họ tên là 
Trương Quỳnh Mai. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu sao các cô 
tiếp viên gọi chị Mai một cách thân mật như thế? Hỏi ra, mới 
biết Hiếu Hoa trước kia cũng là một tiếp viên làm việc cho 
hãng hàng không Airline Việt Nam, thời gian phục vụ là 2 năm 
rưỡi. Hiếu Hoa quen thân với cô tiếp viên trưởng. Vì ngày xưa, 
hai người cùng làm việc chung với nhau. Hiếu Hoa kể cho tôi 
nghe đại khái là như thế.  
 
Tôi có thói quen ngồi trên máy bay không bao giờ ngủ được. 
Không ngủ được, thì lấy sách ra đọc. Đọc sách cũng là thói 
quen của tôi từ nhỏ. Lúc nào đi du lịch xa, tôi cũng mang sách 
theo đọc. Tôi chỉ đọc một vài trang, rồi xếp sách lại nhắm 
nghiền đôi mắt để tư duy. Tư duy cũng có nghĩa là thiền quán. 
Tư duy những gì mà mình đã đọc. Hoặc lấy một đề tài nào đó 
làm đối tượng để thiền quán. Trong đạo Phật, có một phương 
pháp gọi là “Tam huệ học”. Tam huệ học là ba môn học rất 
thiết yếu. Tam huệ học là “Văn huệ, Tư huệ và Tu huệ”. Ba 
môn học này đối với người tu học Phật lúc nào cũng phải áp 
dụng. Văn là nghe pháp hoặc đọc, tụng kinh điển, đều gọi 
chung là văn huệ. Khi nghe hay đọc, tụng, hành giả cũng cần 
phải vận dụng trí huệ để biện biệt rõ ràng. Nghe hay đọc tụng 
không chưa đủ mà cần phải tư duy. Tư duy nói ở đây chính là 
Chánh tư duy.Chánh tư duy là một pháp tu trong Bát chánh 
đạo. Tư duy cũng có nghĩa cạn và sâu. Cạn là ta tư duy theo 
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nghĩa lý thông thường. Như nghe tiếng máy nổ, ta liền tư duy 
tiếng máy nổ đó từ đâu mà có? Không lẽ tự nhiên mà có tiếng 
máy nổ? Vậy tiếng máy nổ đó phải là do có nhiều thứ hợp lại 
mới tạo thành. Trong nhà Phật gọi các thứ hợp lại đó là trợ 
duyên. Như xăng, dầu và các bộ phận trực thuộc khác v.v... 
Trong đó dĩ nhiên, là phải có bàn tay và khối óc của con người. 
Nếu không có con người sử dụng điều khiển thì làm sao máy 
nổ? Tiếng máy nổ là chánh nhân, còn tất cả những điều kiện 
phụ thuộc khác làm cho máy nổ đều là trợ duyên. Ta tiếp tục 
thiền quán sâu hơn, tiếng máy nổ là thinh trần ở bên ngoài. Vậy 
cái gì biết tiếng máy nổ? Tất nhiên là phải có cái “Biết”, mới 
biết tiếng máy nổ của một động cơ vật thể nào đó. Như ta đang 
nghe tiếng nổ của chiếc máy bay chẳng hạn. Tiếng thì khi có, 
khi không, nếu tắt máy thì không còn nghe tiếng nổ nữa. Còn 
cái tánh nghe tiếng máy nổ của chúng ta thì nó thường hằng 
không lúc nào vắng mặt.  Khi có tiếng thì ta nghe có tiếng, khi 
không có tiếng thì ta vẫn nghe không có tiếng. Tiếng thì khi 
còn, khi mất, còn tánh nghe của ta thì hằng hữu. Thế thì, sống 
lại với tánh nghe của ta, cũng là ta đang thể nhập với tánh giác. 
Còn nếu như chạy theo thinh trần để phân biệt hay dở, tốt xấu 
v.v... là ta đã đánh mất mình rồi. Lâu nay, chúng ta hay bị đồng 
hóa giữa nghe và tiếng. Nay ta thiền quán sâu hơn, thấy tiếng 
chỉ là tướng duyên hợp giả có mà thôi. Nói tiếng là để tiêu biểu 
cho tất cả các trần cảnh khác. Khi vận dụng trí huệ Bát nhã 
quán chiếu, ta mới thấy tất cả đều là hư giả, như trăng dưới 
nước, như bóng trong gương. Nhà Phật gọi đó là “vạn pháp 
giai không, duyên sinh như huyễn”. Hiểu thế, thì ta không còn 
bị lệ thuộc vào ngoại cảnh mà hằng sống lại với cái tâm chơn 
thật của chính mình, thì đó là tu, là ta đang thật hành. Nên nói 
“Văn nhi Tư, Tư nhi Tu” là vậy. 
 
Trở lại vấn đề, khi lên máy bay, tôi nhìn đồng hồ tay lúc đó là 1 
giờ khuya, theo giờ của Úc. Ngồi trên máy bay hơn 8 tiếng 
đồng hồ, máy bay mới hạ cánh xuống phi trường quốc tế Nội 
Bài. Lúc đó, theo giờ địa phương là 6 giờ 10 phút sáng.  
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chưa từng thấy cây nào có rễ như thế. Trong khi đó, nhiều 
người ngồi xem một người đàn ông ca hát, trông thấy cũng vui, 
phải chăng đây cũng là một tục lệ đồng bóng gì của họ. Tham 
quan nơi đây xong, trời đã trưa, chúng tôi đến nhà hàng chay 
Suối Nguồn An Nhiên để dùng trưa. Ăn xong, chúng tôi trở về 
nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai về Úc.  
 
ThứÊhaiÊngàyÊ2/4/2024 
 
Hôm nay là đúng ngày tôi và Hiếu Hoa trở về Úc – thành phố 
Melbourne. Tối lại, gia đình của Hải có tổ chức một buổi tiệc 
nhỏ để từ giã chia tay với Hiếu Hoa. Họ đãi tiệc thức ăn mặn, 
nên tôi không có dự. Tôi chỉ ngồi ở phòng khách xem tivi và 
uống nước trà. Tôi chỉ uống được loại trà xanh gọi là green tea 
Kirland của Nhật. Ngoài ra, các loại trà khác, uống vào khó 
ngủ. Vì vậy, đi đâu tôi cũng hay mang theo loại trà xanh này. 
Suốt cuộc hành trình, tôi không uống gì khác ngoài trà xanh. 
Thỉnh thoảng, tôi mới dùng nước suối. Các cô thường cho trà 
xanh vào trong bình thủy mang theo trong xe cho tôi dùng. 
Nhờ vậy, mà vấn đề tiêu hóa cũng tốt. Khi ăn uống xong, thì 
mọi người đến ngồi chung quanh chúng tôi để nói lên những 
lời từ giã. Tôi cũng có đôi lời cảm ơn gia đình rất nhiều. Người 
ngồi hai bên tôi là Thái và bà Trường. Còn những người khác 
thì ngồi phía trước chúng tôi. Một buổi chia tay tuy có chút 
thoáng buồn, nhưng cũng rất vui. Mọi người cười nói rất tự 
nhiên, tạo nên một bầu không khí vui tươi đầm ấm thoải mái. 
Nhất là Thái nói lên cái tâm tư của mình trong mấy ngày qua đi 
bên cạnh chúng tôi. Tuy thời gian ngắn ngủi chỉ có vài ngày 
thôi, nhưng cũng có một vài kỷ niệm đáng ghi nhớ. Thái lúc 
nào cũng nói nhiều, vì Thái rất vui tính. Thái nói để tạo thêm 
bầu không khí sôi động cho vui. Những gì Thái nói đều gây 
cho người khác không thể nín cười được. Thái có cá tính hài 
hước, tôi rất thích tánh tình hài hòa cởi mở tự nhiên của Thái. 
Hà thì điềm đạm ít nói, nhưng không nghiêm khắc. Hà đã tốt 
nghiệp đại học và hành nghề phóng viên nhà báo. Hà cũng vui 
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trưởng ở Kim Động – Phương Yên và chú lên Hà Nội lập 
nghiệp. Chú có một vợ ba con và hành nghề lái taxi 22 năm.  
 
Điểm đầu tiên mà chúng tôi tới thăm là chùa Quán Sứ. Nhớ lại, 
năm 2003 trong lúc đến Hà Nội, tôi cũng có đến viếng thăm 
chùa Quán Sứ một lần. Lúc đó Hòa thượng Thích Thanh Tứ 
còn sinh tiền. Tôi được diễm phúc là gặp được Hòa thượng. 
Lần này, tôi đến thì chỉ thấy tượng của ngài ngồi trong một cái 
lồng kiếng. Tôi thành tâm đảnh lễ ngài. Quán Sứ là ngôi chùa 
lịch sử lâu đời. Là trụ sở chính thức của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam. Chúng tôi vào chánh điện đảnh lễ Phật và rồi đi 
tham quan chung quanh một vòng. Tuyệt nhiên, không thấy 
hình bóng của một vị tăng ni nào. Chúng tôi bước vào trong 
thư viện xem lướt qua đại khái, rồi quay sang nói chuyện với 
một cô Phật tử trông coi thư viện. Hỏi thăm qua loa vài câu xã 
giao, rồi chúng tôi từ giã đi đến nhà sách. Nhà sách đầu tiên mà 
chúng tôi tới là nhà sách Lâm. Ở đây, chúng tôi lựa mua được 
vài cuốn sách. Bước sang nhà sách thứ hai, cũng kiếm mua 
được vài cuốn. Cả hai nhà sách này, sách Phật giáo rất ít. Đến 
nhà sách thứ 3 là nhà sách Tịnh Liên. Cô bán sách là một Phật 
tử thuần thành, quy y với cố đại lão Hòa thượng Pháp Chủ Phổ 
Tuệ. Cô có pháp danh là Liên Diệu Đức. Cô tặng cho tôi một 
vài quyển sách, trong đó có một quyển sách rất có giá trị, sách 
dày 845 trang, nói về Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Miền 
Nam Việt Nam, với giá là 420 ngàn đồng. Và một vài món quà 
lưu niệm quý giá khác. Ngoài ra, tôi còn mua được quyển Tư 
Tưởng Tịnh Độ của Đại Sư Thiện Đạo. Nhân đây, một lần nữa, 
tôi xin chân thành cảm ơn cô Liên Diệu Đức đã tặng cho tôi 
những món quà quý giá và một quyển sách rất có giá trị về mặt 
lịch sử và văn học Phật giáo. 
 
Sau đó, chúng tôi đi đến phủ Tây Hồ, đền thờ Bà Liễu Hạnh. 
Đền nằm bên Hồ Tây, cảnh trí rất thơ mộng. Đặc biệt có một 
cái cây rễ của nó mọc rất khác lạ, một phần rễ đâm sâu ở dưới 
nước và một phần rễ ăn sâu vào đất liền. Thật là kỳ đặc, tôi 
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“Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cảng hàng không quốc tế 
lớn nhất của miền Bắc Việt Nam, phục vụ chính cho Thủ đô Hà 
Nội và vùng lân cận, thay thế cho sân bay Gia Lâm cũ. Sân bay 
Nội Bài là trung tâm hoạt động chính cho Việt Nam Airline, 
VietJet Air, Pacific Airline, Bamboo Airway...” 
 
Sân bay quốc tế Nội Bài thuộc huyện Sóc Sơn, cách trung tâm 
thủ đô Hà Nội 35 km theo tuyến đường bộ về phía Tây Bắc. 
 
ThứÊsáuÊngàyÊ22/3/2024 
 
Rời khỏi máy bay, chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh. Xong rồi, 
chúng tôi ngồi chờ đợi Bảo Khánh ra rước. Vì Hiếu Hoa đã có 
hẹn trước với Bảo Khánh. Bảo Khánh về Việt Nam trước 
chúng tôi 1 tuần. Quê của Bảo Khánh ở Hà Nội, nhưng trước 
kia gia đình ba mẹ của Bảo Khánh sinh sống lập nghiệp ở Hải 
Phòng. Sau đó, gia đình mới chuyển lên Hà Nội sinh sống. 
Ngồi chờ lâu mà không thấy Bảo Khánh đến. Lý do là vì máy 
bay đến sớm hơn nửa giờ theo giờ đã quy định. Do đó, nên Bảo 
Khánh ra đón chúng tôi chậm trễ. Khoảng nửa giờ sau, Bảo 
Khánh, Hải và Huế mới tới. Như đã nói, Hải là em trai út của 
Bảo Khánh. Còn Huế là vợ của Hải và là em dâu của Bảo 
Khánh.  
 
Như đã có hẹn trước, thay vì về nhà của Hải, chúng tôi lại đi 
thẳng xuống thành phố Hải Phòng. Vì hôm nay là ngày kỵ giỗ 
cho thân phụ của Từ Nhẫn. Từ Nhẫn là bạn thân của Bảo 
Khánh, Bảo Thắng và Hiếu Hoa. Ở Úc, họ sống gần nhau chỉ 
cách nhau một hai con đường. Cho nên họ thường qua lại và 
chơi thân với nhau lắm. Hải Phòng, tôi nghe danh đã lâu, nay 
mới có dịp đến thăm. Hải Phòng còn gọi là thành phố biển, một 
trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Nói cụ thể 
hơn, Hải Phòng là một trong ba trung tâm du lịch lớn ở miền 
Bắc Việt Nam là Hà Nội và Hạ Long. Rất tiếc, vì thời gian 
viếng thăm ở đây quá ngắn, nên chúng tôi chỉ tham quan một 
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vài nơi tiêu biểu đó thôi. 
 
Hải là tài xế lái xe nhà đưa chúng tôi đi Hải Phòng. Từ Hà Nội 
đến Hải Phòng khoảng 102 km. Xe chạy ngang qua những khu 
vườn có nhiều loại cây ăn trái. Đến Hải Dương lúc đó gần 10 
giờ trưa, nên mọi người ghé lại cái quán bán thức ăn. Họ bày 
bán thức ăn như là một dãy phố. Bảo Khánh mua cho tôi 2 cái 
bánh bao chay, còn những người khác thì dùng bắp nấu và 
uống cà phê. Xong rồi, chúng tôi lên xe chạy thẳng đến thành 
phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng rất rộng lớn. Hải Phòng 
thực sự là một trung tâm thương mại, du lịch, một thành phố 
công nghiệp từ hàng trăm năm nay; một đầu mối giao thông 
quan trọng với hệ thống đường giao thông thủy, bộ, sắt, hàng 
không rất thuận lợi trong việc giao lưu, phát triển kinh tế - văn 
hóa – du lịch với hầu khắp các tỉnh thành của Việt Nam và 
nhiều quốc gia trên thế giới. 
 
Trên đường đi, thỉnh thoảng Từ Nhẫn gọi điện thoại liên lạc với 
Bảo Khánh và hỏi thăm đã tới đâu. Tôi nghĩ, chắc Từ Nhẫn 
cũng nôn nóng trông đợi chúng tôi lắm. Mong chúng tôi tới 
sớm để làm lễ cầu siêu cho thân phụ của Từ Nhẫn là cụ ông 
Nguyễn Khắc Sâm, hưởng thọ 83 tuổi. Ông mất cách nay 6 
năm. Khi chúng tôi đến, lúc đó là vào khoảng 11 giờ trưa. Vào 
trong nhà, tôi thấy có một số bạn bè và người thân của Từ 
Nhẫn, mọi người đứng lên niềm nở chào đón chúng tôi. Sau 
khi chào hỏi, dùng nước, một lát sau, tôi xin phép mọi người để 
được hành lễ. Hôm nay là ngày 22/3/24 là ngày kỵ giỗ lần thứ 
6 cho cụ ông, nên Từ Nhẫn mời chúng tôi đến tham dự. Sau 
thời tụng kinh cầu siêu ngắn và cúng vong, tôi có vài lời thăm 
hỏi gia đình Từ Nhẫn và quý Phật tử hiện diện. Họ ngồi quây 
quần nghe tôi nói chuyện. Tôi trao đổi với họ qua một vài câu 
chuyện đạo lý. Họ lắng nghe một cách thành tâm tha thiết. Rất 
tiếc, đã quá giờ ngọ trai, sợ mọi người đói bụng, nên tôi xin 
phép tạm ngưng câu chuyện để mọi người dùng trưa. Họ tỏ ra 
thân thiết vui vẻ và mong sớm gặp lại tôi. Tuy mới gặp nhau 
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đêm. Chúng tôi đi dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm. Mọi người tới 
lui tấp nập thật là một quang cảnh rộn rịp náo nhiệt vô cùng. 
Một con đường dài xe không vào được, chỉ dành riêng cho 
những người đi bộ. Họ kéo nhau lũ lượt từng đàn trông thấy 
thật là vui nhộn. Chúng tôi không đi theo đoàn người, mà 
chúng tôi chỉ đi dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm mà thôi. Xe của 
Hải đậu chờ chúng tôi để Hải đưa chúng tôi về nhà. 
 
HoaÊLưÊlịchÊsửÊmuônÊđời 
TrảiÊbaÊtriềuÊđạiÊmộtÊthờiÊvẻÊvang 
NướcÊnonÊmộtÊdãyÊanÊtoàn 
MinhÊquânÊthầnÊtríÊkếtÊđoànÊvìÊdân 
SơnÊhàÊxãÊtắcÊânÊcần 
TấmÊlòngÊnghĩaÊkhíÊxảÊthânÊcứuÊđời 
AnÊbìnhÊdânÊchúngÊkhắpÊnơi 
VàngÊsonÊnhàÊLýÊvẫnÊcònÊâmÊvang 
NhàÊĐinhÊdốcÊhếtÊtâmÊcan 
SứÊquânÊdẹpÊloạnÊanÊtoànÊlênÊngôi 
ThầnÊdânÊhạnhÊphúcÊsángÊngời 
TiênÊHoàngÊphủÊdụÊdụngÊlờiÊanÊdân 
VuaÊLêÊtrịÊnướcÊsángÊngần 
QuânÊdânÊmộtÊdạÊquầnÊthầnÊtrungÊkiên 
CảÊbaÊtriềuÊđạiÊnốiÊliền 
VangÊdanhÊmộtÊthuởÊvuaÊhiềnÊquânÊtrung  (Thích Phước Thái) 
 
ChủÊnhậtÊngàyÊ1/4/2024 
 
Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi 10 ngày. Trước khi về lại 
Úc, hai Phật tử Liên Thu và Từ Nhẫn đưa tôi đi tham quan một 
vài nơi trong nội thành Hà Nội. Đêm hôm, chúng tôi dùng tối ở 
nhà hàng chay An Lạc, sau đó tất cả đều đi dạo phố đêm chung 
quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đặc biệt, hôm nay Hiếu Hoa đi thăm 
một vài người bà con nên không có đi cùng với chúng tôi. Cô 
Liên Thu gọi taxi, không lâu, chiếc taxi đã tới. Chiếc xe taxi do 
chú tài xế Trần Văn Đức lái. Chú Trần Văn Đức 43 tuổi sanh 
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đẹp về Dương Vân Nga. Do nhìn thấy bài vị thờ bà, nên tôi 
nghĩ đến một người phụ nữ tuyệt vời trong lịch sử dân tộc Việt 
Nam. 
 
Du khách vào đây tham quan quá đông. Tôi đi một vòng ra 
phía sau, có một khoảng đất trống của khu vườn rộng. Đảo qua 
một vòng, tôi đến nghỉ mát dưới một gốc cây. Đứng đây, tôi hồi 
tưởng lại các triều đại: Đinh, Lê, Lý, đã hơn một thời xây dựng 
triều đình ở đây. Đây là một kinh đô có mặt lâu đời suốt trong 
thời kỳ lập quốc và cứu quốc. Lịch sử đã ghi đậm nét hào hùng 
của một dân tộc chiến đấu không ngừng. Nhìn lại quá khứ tôi 
rất hãnh diện được làm người Việt Nam. Tôi rất tự hào có 
những bậc vua quan anh hùng cái thế đã từng đánh đuổi giặc 
ngoại xâm, giành lại độc lập cho nước nhà. Đó là những gì 
trong quá khứ đã hiện về trong tâm thức của tôi. Tuy nhiên, 
trong các hàng vua chúa nước ta, cũng có các vị vua anh hùng 
hoàn toàn hy sinh vì giang sơn xã tắc, vì lợi ích của toàn dân. 
Trong khi đó cũng có những vị hôn quân không biết gì tới sơn 
hà xã tắc, cứ một bề thụ hưởng vui chơi trụy lạc. Trường hợp 
như vua Lê Long Đĩnh, hay còn gọi là Lê Ngọa Triều chẳng 
hạn. Cũng may hồn thiêng sông núi linh thiêng, không để cho 
ông vua bạo ác này ngồi lâu ở ngai vàng cai trị đất nước. May 
phước cho dân tộc ta, ông chỉ làm vua được 4 năm và rồi mất 
lúc ông 24 tuổi. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam chỉ duy nhất có 
một ông vua bạo ác này thôi, ngoài ra, chưa có một ông vua 
nào độc ác tán tận lương tâm như thế. Đời Lý – Trần đa số là 
những vị minh quân có tu, có học, có đức làm lợi ích vẻ vang 
cho dân tộc và Phật giáo. 
 
Thời tiết hôm nay rất nóng, khoảng 37 độ C. Do đó mọi người 
không thể tham quan lâu được. Chúng tôi tập trung và đi bộ ra 
xe để trở về Hà Nội. Chúng tôi về tới nhà lúc 5 giờ chiều. Tắm 
rửa nghỉ ngơi, khoảng 6 giờ 30, chúng tôi đi nhà hàng chay An 
Lạc để dùng tối. Đây là nhà hàng theo dạng búp phê. Mỗi 
người tự chọn lấy thức ăn. Dùng xong, chúng tôi đi dạo phố 
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lần đầu, nhưng tôi rất cảm kích tấm chân tình của họ. Tôi chỉ 
còn nhớ pháp danh của ba Phật tử Diệu Hương, Châu Phúc và 
Tâm Hoa, còn những vị khác vì chưa hỏi pháp danh nên tôi 
không biết. Nhân đây, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý Phật tử 
có mặt hôm đó rất nhiều.  
 
Dùng trưa xong, chúng tôi đi tham quan khu du lịch Bạch 
Đằng Giang. Nơi đây, là một khu du lịch lịch sử rất rộng lớn. 
Một quần thể phải nói rất linh thiêng và vô cùng trang nghiêm. 
Nơi đâu cũng ghi đậm nét di tích lịch sử hào hùng của dân tộc. 
Có thể nói, đây là một khu di tích nơi hội tụ hồn thiêng sông 
núi. Đến đây, bỗng tôi nhớ lại ba trận thủy chiến oanh liệt 
chống quân xâm lược của phương Bắc. Những trận chiến đó 
gắn liền với các tên tuổi của các bậc anh hùng hào kiệt: Vua Lê 
Đại Hành, Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn và Đức Vương Ngô Quyền. Được biết khu du lịch linh 
thiêng này thực hiện 3 không: không thương mại, không thu 
phí, và không rác thải bừa bãi. Người ta nói, nhờ nguyên tắc 3 
không này mà khu du lịch có một không gian văn hóa rất tuyệt 
vời.  
 
Nơi đây, còn có ngôi bảo tàng viện lưu giữ một số vũ khí mà 
cha ông chúng ta đã sử dụng đánh đuổi quân thù. Như những 
chiếc xuồng, và gươm giáo v.v... Dưới sông, người ta đóng 
những cây cọc vững chắc để biểu dương tinh thần và mưu trí 
dùng kỹ thuật chiến lược khéo léo của cha ông ta ngày xưa đã 
sử dụng. Sử ghi lại, nơi đây, từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 13 diễn ra 
3 trận quyết chiến chiến lược, cả 3 lần đều dùng trận địa cọc, cả 
3 lần đều chỉ xảy ra trong một ngày, một con nước sáng lên 
chiều xuống và tiêu diệt gọn quân thù, bắt sống giặc, chém chết 
chủ tướng, làm quân thù Nam Hán, Đại Tống, Nguyên Mông 
đều bạt vía kinh hồn. Đó là những trận chiến khốc liệt mà quân 
dân ta đã chiến thắng vẻ vang trong lịch sử trường tồn của dân 
tộc. 
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Chúng tôi đảo qua một vòng, nơi nào cũng thấy toàn di tích mà 
dân tộc ta đã xây dựng vừa mang đậm nét sắc thái văn hóa dân 
tộc, vừa hùng vĩ của núi sông, vừa linh thiêng uy nghi của một 
dân tộc mang khí thế hào hùng vĩ đại.  
 
Trong lúc tham quan, tôi vô cùng cảm kích nên ghi lại một bài 
thơ lưu niệm: 
 
DiÊtíchÊngànÊnămÊcònÊlưuÊdấu 
BạchÊđằngÊmuônÊthuởÊchẳngÊhềÊphai 
NamÊHánÊquânÊthùÊkinhÊkhiếpÊvía 
OaiÊhùngÊdũngÊkhíÊdiệtÊthùÊdai 
NonÊsôngÊgấmÊvócÊluônÊgìnÊgiữ 
GươngÊbáuÊchaÊôngÊmãiÊnhớÊhoài 
“TràngÊKênh”ÊđấtÊViệtÊngànÊsoiÊsáng 
LinhÊđịaÊxuấtÊsanhÊlắmÊanhÊtài 
 
Tham quan xong nơi đây, trời đã xế chiều, chúng tôi tìm đến 
tham quan chiêm bái một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Hải Phòng, 
đó là chùa Dư Hàng, còn gọi là chùa Phúc Lâm. Tài xế Hải, 
không nhớ rõ đường, nên chạy lòng vòng tìm kiếm hơi lâu, 
nhưng cuối cùng hỏi thăm cũng tìm ra. Vào trong chùa, Hòa 
thượng trụ trì đi vắng, chỉ có một thầy đang tụng kinh công phu 
chiều ở hậu tổ. Có một Phật tử nữ tiếp chúng tôi. Vì cửa chánh 
điện đóng lại, nên chúng tôi không vào trong được để lễ Phật. 
Lúc chúng tôi đến đây là hơn 4 giờ chiều. Chúng tôi đứng 
ngoài hành lang chờ đợi. Khi thầy tụng kinh xong (xin lỗi quên 
pháp danh thầy), thầy đó mời chúng tôi đến hậu tổ để uống trà 
đàm đạo. Chúng tôi trao đổi chuyện trò hỏi thăm nhau vài câu 
xã giao, rồi tôi xin phép thầy cho chúng tôi lên chánh điện để 
đảnh lễ Tam bảo. Thầy đó hướng dẫn chúng tôi lên Chánh điện 
và giới thiệu đôi điều... 
 
Đây là một ngôi chùa được xây dựng từ thời Tiền Lê, tức Lê 
Đại Hành (980 – 1009). Chùa Hàng có lối thiết kế cổ kính, kiến 
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honda ôm đi vào. Vào bên trong là một khuôn viên rộng lớn. 
Mỗi nơi là một di tích lịch sử. Vào bên trong đền thờ, nhưng vì 
cách xa nên tôi không đọc được bài vị. Tôi chỉ đọc được bài vị 
của vua Đinh Tiên Hoàng và bà Thái Hậu Dương Vân Nga. Đề 
cập đến Thái hậu Dương Vân Nga có thể nói là một người đàn 
bà làm cầu nối giữa Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. Theo sử ghi lại, 
bà là người làm cho công cuộc thống nhất đất nước do Đinh Bộ 
Lĩnh khởi xướng được Lê Hoàn hoàn tất. Sự nghiệp chính trị 
của bà đã không được sử cũ chú ý đến mà cứ tập trung vào 
thân phận làm vợ của bà. Sau khi Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ 
Thích giết chết và giết luôn Đinh Liễn (con trai lớn của Đinh 
Tiên Hoàng) thì bà bắt buộc phải đóng vai trò nhiếp chính. Vì 
lúc đó con trai của bà mới 6 tuổi kế nghiệp Hoàng đế, nên bà 
phải cáng đáng những khó khăn vượt quá sức mình. Đất nước 
bấy giờ ngoài sự lăm le đe dọa của phương Bắc, trong triều còn 
có sự phân biệt tranh chấp gay gắt có nguy cơ nổ ra nội chiến 
lớn. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng đó, bà chỉ còn có cách 
là giao trọn quyền hành lại cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, 
thì may ra mới cứu vãn được tình thế. Đó là cái tầm nhìn xa 
thấy rộng của bà. Bà khác hơn những người phụ nữ thường tình 
là ở chỗ đó. Bà biết rõ, chỉ có Lê Hoàn mới đủ sức làm cho đất 
nước được an bình. Vì tất cả mọi quyền hành lúc bấy giờ đều 
nằm trong tay Lê Hoàn. Có thể nói, ông như là một vị Tổng tư 
lệnh quân đội, điều binh khiển tướng, oai phong lẫm liệt. Hơn 
nữa, ông là người đã được trong quân đội luôn nể phục. Với cái 
nhìn sâu sắc và tinh tế của Dương Vân Nga, nên bà ta đã khoác 
long bào lên trên người Lê Hoàn. Rõ ràng, bà đặt quyền lợi 
quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân. Về sau bà trở thành người 
vợ của Lê Hoàn. Một người biết thời, biết thế, biết mình, biết 
ta, biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, thế thì, tại sao 
ta lại đánh giá thấp hành động hy sinh quyền lợi của bà?! Cũng 
may, sau này cương vị của bà đã được dân chúng tôn bà lên 
ngồi ngang hàng với các vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại 
Hành. Việc thờ phụng đó, cốt để ghi nhớ tưởng niệm đến công 
lao của bà. Vùng Hoa Lư còn lưu truyền nhiều truyền thuyết 
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đến Hoa Lư chúng tôi ghé vào nhà hàng chay Vegan, mọi 
người đều dùng chay. Công nhận nhà hàng này họ nấu thức ăn 
chay rất ngon. Những người khác tuy không quen ăn chay lắm, 
nhưng bữa ăn trưa hôm nay ở đây họ đều trầm trồ khen ngợi vì 
hợp khẩu vị. Dùng xong, chúng tôi trực chỉ đến kinh đô Hoa 
Lư. Kinh đô Hoa Lư xưa, hiện nay nằm trên địa bàn giáp ranh 
giới 2 huyện Hoa Lư, Gia Viễn và thành phố Ninh Bình. Đây là 
vùng đất phù sa cổ ven chân núi có con người cư trú từ rất 
sớm.  

Quần thể di tích Cố đô Hoa Lư là hệ thống các di tích về kinh 
đô Hoa Lư của nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Khu 
di tích hiện thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình, là một trong những 
di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam và cũng là 
một trong ba vùng lõi của quần thể di sản thế giới Tràng An đã 
được UNESCO công nhận. Hệ thống di tích ở Hoa Lư liên 
quan đến sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại 
nhà Đinh, nhà Tiền Lê, và khởi đầu nhà Lý, tính từ Đinh Tiên 
Hoàng đến Lý Thái Tổ trong lịch sử. Hoa Lư là kinh đô đầu 
tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt 
Nam với các dấu ấn lịch sử: thống nhất giang sơn, đánh Tống 
dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô Hà Nội. Năm 1010 
vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng 
Long (Hà Nội), Hoa Lư trở thành Cố đô. Các triều vua Lý, 
Trần Lê, Nguyễn, sau đó dù không đóng đô ở Hoa Lư nữa 
nhưng vẫn cho tu bổ và xây dựng thêm ở đây nhiều công trình 
kiến trúc như đền, lăng, đình, chùa, phủ... Trung tâm khu di 
tích lịch sử Cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư 
nhưng vẫn còn nhiều di tích khác nằm ở các huyện Hoa Lư, 
Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh và thành phố Ninh Bình 
thuộc tỉnh Ninh Bình. Với bề dày thời gian hơn 1000 năm, Cố 
đô Hoa Lư là nơi lưu trữ các di tích lịch sử qua nhiều thời đại 
(Website). 
 
Chúng tôi đến đây trời trưa nắng gắt, mọi người mua vé rồi vào 
bên trong tham quan. Vì trời trưa nắng, nên mọi người ngồi xe 

13 

 

trúc nguy nga, nhiều chi tiết chạm khắc tinh xảo, các tượng 
Phật độc đáo và lưu giữ nhiều hiện vật quan trọng. Năm 1907, 
chùa được trùng tu, xây dựng mở rộng thêm nhiều khu vực và 
vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc hoa văn độc đáo cho đến ngày 
nay. Chùa được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào 
năm 1986 và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố 
cảng Hải Phòng. Tham quan chiêm bái xong, chúng tôi trở lại 
nhà Từ Nhẫn dùng cơm chiều và rồi sau đó trở về Hà Nội. Trên 
đường về, chúng tôi chuyện trò vui vẻ. Hiếu Hoa học nói tiếng 
Hoa với Huế. Huế rất giỏi và nói thông thạo tiếng Hoa. Huế và 
Hải có công ty riêng, thường giao dịch với người Đài Loan. Do 
đó, mà Huế nói tiếng Hoa không khác gì người Hoa. Lần đầu 
nghe Huế nói, tôi cứ tưởng Huế là người Hoa. Nhưng kỳ thật 
Huế là người Việt chính hiệu. Tôi chưa từng nghe Hải nói tiếng 
Hoa. Hải và Huế cả hai người đều tốt nghiệp đại học. Họ quen 
nhau trên một chuyến xe lửa. Kể ra, duyên nợ giữa hai người 
cũng lạ. Ngày xưa Tú Uyên và Giáng Kiều họ gặp nhau gọi là 
“Bích câu kỳ ngộ”. Ngày nay giữa Hải và Huế quen nhau trên 
tàu cũng có thể gọi là “Tàu hỏa kỳ ngộ”. Đây là một chuyến 
tàu định mệnh đưa hai người đến với nhau và rồi trở thành đôi 
vợ chồng hạnh phúc. Mỗi lần Hiếu Hoa phát âm tiếng Hoa, tức 
tiếng Phổ thông, Bảo Khánh, Hải và tôi đều cười xòa. Phải nói, 
Hiếu Hoa có duyên hay chọc người ta cười. Chúng tôi trao đổi 
chuyện trò quên mất thời gian. Không bao lâu đã về tới Hà Nội 
và chạy thẳng đến nhà của Hải. 
 
ThứÊbảyÊngàyÊ23/3/2024 
 
Khi về tới nhà Hải thì lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Đây là ngôi nhà 
lầu có 4 tầng. Từ tầng trệt đi lên lầu 1 là phải đi thang bộ. Đến 
tầng 1 muốn lên tầng 3 là phải đi thang máy. Tầng 1 là nơi sinh 
hoạt chung của gia đình. Vì nơi đây có nhà bếp, bàn ăn và cũng 
là phòng tiếp khách. Đây là ngôi chung cư mà Hải đã mua. Tôi 
được Bảo Khánh chỉ cho tôi một căn phòng tương đối có đầy 
đủ tiện nghi. Phòng có gắn máy điều hòa không khí và nhà tắm 



14 

 

chung với nhà vệ sinh. Một căn phòng vừa ấm cúng và cũng 
vừa thoải mái. Vì quá thắm mệt, suốt đêm trên máy bay không 
ngủ, rồi lại ngồi xe suốt cả ngày, nên tôi ngủ một giấc rất ngon 
lành. Sáng thức dậy, Bảo Khánh và Hiếu Hoa lo thức ăn điểm 
tâm cho tôi và sau đó, chúng tôi đi bộ thể dục. Chung quanh 
của khu chung cư này có một công viên rất rộng lớn. Khí hậu ở 
Hà Nội không lạnh cũng không nóng lắm. Thời tiết mát mẻ rất 
dễ chịu. Cây cảnh chung quanh cũng tươi mát. Buổi sáng khí 
hậu trong lành mát mẻ rất thích hợp cho việc đi bộ thể dục. Tôi, 
Bảo Khánh, Hiếu Hoa đi một vòng theo con đường mòn của 
công viên, rồi trở về nhà. Trời nhiều mây u ám, không lạnh, khí 
hậu thật dễ chịu...  
 
HàÊNộiÊmếnÊyêuÊtrongÊmắtÊtôi 
LàÊnơiÊ“VănÊVật”ÊđãÊbaoÊđời 
“SôngÊHồng”ÊbaoÊbọcÊôi!ÊđẹpÊquá 
HoànÊKiếm,ÊHồÊTâyÊdạoÊthảnhÊthơi 
 
HàÊNộiÊđậmÊtìnhÊvớiÊquêÊhương 
TrảiÊdàiÊlịchÊsửÊvớiÊtìnhÊthương 
ThươngÊchoÊdânÊtộcÊluônÊbềnÊbỉ 
ChiếnÊthắngÊoaiÊhùngÊgiặcÊBắcÊphương 
 
HàÊNộiÊvangÊdanhÊtiếngÊthơmÊlây 
ƯớcÊvọngÊbaoÊngàyÊmớiÊđếnÊđây 
BaoÊnhiêuÊthắngÊcảnhÊhằngÊmongÊước 
ĐãÊđếnÊđâyÊrồiÊtrọnÊđắpÊxây 
 
HàÊNộiÊvềÊđêmÊđẹpÊbiếtÊbao 
PhốÊđêmÊtấpÊnậpÊbướcÊchânÊvào 
TìnhÊngười,ÊdạoÊcảnhÊvuiÊkhônÊtả 
HồnÊvềÊtiênÊcảnhÊchốnÊnơiÊnao! 
         (Thích Phước Thái) 
 
Theo lịch trình du lịch đã quy định, khoảng 12 giờ trưa hôm 
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cảm thấy ngon cả. Còn khi no, thì dù cho món ngon vật lạ gì, 
cũng nuốt không vô. Ông bà ta có câu: “no mất ngon, giận mất 
khôn” là vậy. Dùng xong, mọi người đi đến khu Resort         
Emeralla để thuê phòng. Resort này có khung cảnh không gian 
tươi mát rộng lớn. Cây cảnh xanh tươi mát mẻ. Có nhiều ngôi 
nhà nằm rải rác các nơi trong khu vườn rộng. Đây là những 
ngôi nhà mà họ cho du khách thuê phòng. Mỗi khu nhà có 
những căn phòng đầy đủ tiện nghi. Đêm hôm qua, ở khách sạn 
Mường Thanh, suốt đêm tôi không ngủ được. Vì vậy, nên trong 
lúc ngồi thuyền dạo cảnh, tôi cảm thấy hơi mệt. Đêm nay, cảnh 
vật thanh vắng bốn bề yên tĩnh thanh tịnh, nên tôi ngủ rất ngon 
giấc. Chắc mọi người cũng ngủ ngon giấc như tôi. 
 
ThứÊbảyÊngàyÊ31/3/2024 
 
Sáng nay, chúng tôi thức dậy hơi trễ. Vì chương trình hôm nay, 
không có đi tham quan nhiều nơi, nên mọi người không cần 
phải thức dậy sớm. Sau khi tập thể dục và vệ sinh cá nhân, thì 
Bảo Khánh đến mời tôi đi dùng sáng. Phòng của Bảo Khánh và 
Hiếu Hoa ở sát phòng của tôi. Tất cả chúng tôi đều thuê những 
phòng gần nhau. Những phòng này nằm trong một dãy nhà kế 
cận nhau. Vì là Resort, nên phòng ăn họ thiết trí khá rộng rãi. 
Thức ăn điểm tâm có nhiều món chay, mặn. Dĩ nhiên, món 
chay bao giờ cũng ít hơn món mặn. Vì số người ăn chay không 
nhiều, nên họ nấu chỉ vài món thôi. Dùng sáng xong, chúng tôi 
ngồi xe điện tham quan toàn cảnh của khu resort. Chú tài xế lái 
xe điện còn rất trẻ, tên của chú là Tuấn Anh 29 tuổi. Chiếc xe 
điện này là do cô Huế và một vài vị khác trong đoàn thuê để 
cho mọi người có dịp tham quan toàn cảnh. Chú tài xế chạy 
qua một vòng rồi trở lại chỗ cũ. Trong lúc ngồi xe tham quan, 
tôi thấy có nhiều loại cây ăn trái rải rác khắp cả khu vườn.  
 
Khoảng 11 giờ 30 phút, chúng tôi trả phòng và đi dùng trưa ở 
nhà hàng gần Thủ đô Hoa Lư. Điểm chính tham quan hôm nay 
là chỉ có một điểm duy nhất, đó là Thủ đô Hoa Lư. Trên đường 
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KìaÊxemÊcảnhÊvậtÊkhangÊtrang 
NhiềuÊsông,ÊnhiềuÊđộng,ÊcảnhÊtoànÊthiênÊnhiên 
Đền,Êsông,ÊhangÊđộngÊnốiÊliền 
TiếngÊtămÊvangÊdộiÊdanhÊmiềnÊTràngÊAn 
BaoÊnhiêuÊthắngÊtíchÊvẻÊvang 
NgôiÊchùaÊBáiÊĐínhÊhoànÊtoànÊTâmÊlinh 
HoaÊLưÊtriềuÊđạiÊvuaÊĐinh 
TiềnÊLê,ÊtớiÊLýÊanÊbìnhÊnướcÊta 
“TamÊCốc”,Ê“BíchÊĐộng”ÊđóÊmà 
“NgôÊĐồng”,ÊsôngÊVọc”,ÊcùngÊlàÊ“SuốiÊTiên” 
“SôngÊKhê”,Ê“ĐềnÊVối”ÊlắmÊduyên 
“BếnÊĐang”,Ê“CungÊVũ”,ÊtuyệtÊnhiênÊcảnhÊtrần 
QuêÊhươngÊcảnhÊđẹpÊtuyệtÊtrần 
TràngÊAnÊnổiÊtiếngÊmộtÊlầnÊvềÊđây 
NướcÊtaÊbồiÊđắpÊdựngÊxây 
NgaoÊduÊsơnÊthủyÊtrànÊđầyÊniềmÊvui 
GiặcÊnàoÊxâmÊchiếmÊnướcÊtôi 
HãyÊnhìnÊquáÊkhứÊthâyÊtrôiÊ“BạchÊĐằng” 

                          *** 
BáiÊĐínhÊnonÊcaoÊchốnÊhữuÊtình 
CảnhÊchùaÊrộngÊlớnÊquáÊđẹpÊxinh 
KhôngÊgianÊtươiÊmátÊngànÊmuônÊvẻ 
ĐiệnÊbáuÊtônÊthờÊchốnÊđịaÊlinh 
            (Thích Phước Thái) 
 
Nơi đây, hơi mệt nên tôi không có đi tham quan chiêm ngưỡng 
cùng mọi người. Tôi chỉ ngồi nghỉ trong xe cho khỏe. Xem 
xong, mọi người trở xuống, bấy giờ trời đã tối, nên chúng tôi 
phải đi kiếm nhà hàng để bỏ bụng. Cũng may chú tài xế giới 
thiệu nhà hàng Thăng Long. Từ chùa Bái Đính đến nhà hàng xe 
chạy mất khoảng 15 phút. Đây là nhà hàng mặn, nên cô Liên 
Thu kêu họ làm vài món đồ chay để tôi và cô Liên Thu dùng. 
Họ mang ra một vài món ăn chay như rau lang xào, tàu hủ xốt 
cà và khoai lang chiên. Tuy thức ăn đơn giản, nhưng vì đói 
bụng nên ăn cũng cảm thấy ngon. Khi đói thì món gì ăn cũng 
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nay, xe đến rước chúng tôi ra phi trường quốc tế Nội Bài. Tất 
cả hành lý đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Dùng cơm trưa 
xong, tôi lên phòng để chờ xe đến rồi đi. Bảo Khánh và Hiếu 
Hoa đã giúp soạn đồ bỏ vào vali cho chúng tôi. Hành lý của tôi 
chỉ là một cái vali nhỏ của Hiếu Hoa đưa cho và một cái túi 
xách tay. Chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi, chiếc xe van đến, 
chúng tôi mang hành lý ra xe. Riêng đoàn của chúng tôi gồm 
có 10 người: Tôi, Hiếu Hoa, Bảo Khánh, Thu Hà, bà Trường, 
bà Tươi, Đức Hải, Huế, Hằng, Minh Trung. Đến phi trường 
Nội Bài, mọi người khác cùng đi chung trong đoàn do chú 
Minh Chính hướng dẫn cũng đều có mặt đông đủ. Đoàn có tất 
cả là 35 người. Ngoài gia đình của Hải và Huế ra, tôi không 
quen với một ai cả. Tuy vậy, nhưng đi chung trong một đoàn 
thì trước lạ sau quen là chuyện bình thường. Trong khi họ làm 
thủ tục giấy tờ thì tôi ngồi ở một cái ghế cách đó không xa. 
Hiếu Hoa nói với tôi, thầy cứ ngồi nghỉ, khi nào cần thì con sẽ 
đến mời thầy. Thế là tôi ngồi đó cho đến khi họ cần nhìn mặt 
tôi xem có giống hình trong passport, tức giấy thông hành 
không, thì lúc đó Hiếu Hoa mới mời tôi đến. Vì đông người 
nên thủ tục họ làm hơi lâu có cả gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. 
Xong rồi, chúng tôi rời khỏi phi trường Nội bài đến Côn Minh. 
Tới Côn Minh, lúc đó khoảng hơn 3 giờ chiều, hướng dẫn viên 
mới dẫn mọi người đến chỗ quán ăn gần đó để dùng chiều. 
Trong đoàn chỉ có một mình tôi ăn chay, còn lại tất cả đều dùng 
mặn. Có lẽ vì chú hướng dẫn không có báo trước nên khi ngồi 
vào bàn, thì họ bưng ra cho tôi một tô lớn nước sôi với bún 
luộc sẵn. Thêm một ít đồ ăn lặt vặt như rau củ...họ để trong 
một cái khay nhỏ. Những thứ này như là đồ bổi để cho mình bỏ 
vào nước soup trộn với bún. Ăn mặn thì họ nấu nước soup 
mặn, còn như tôi ăn chay thì không có nước soup. Cho nên họ 
bưng đến cho tôi một tô nước sôi để bỏ bún vào. Thấy vậy, Từ 
Nhẫn bỏ vào một gói mì để lấy bột nêm nêm vào. Thế là, tôi 
trộn bún với mì gói và bỏ bột nêm với chút muối, ăn cho qua 
bữa. Đó là bữa ăn đầu tiên trước khi khởi hành lên máy bay rời 
khỏi Côn Minh. 
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Ăn xong, đoàn đi qua trạm xét passport, tức giấy thông hành và 
hành lý. Họ xét mỗi người rất kỹ. Tất cả đều đi qua được hết, 
chỉ còn kẹt lại Từ Nhẫn. Bên ngoài ngồi chờ hoài không thấy 
Từ Nhẫn ra. Khoảng hơn 10 phút mới thấy Từ Nhẫn đi ra. Hỏi 
lý do, thì Từ Nhẫn cho biết, họ bảo ngồi đó nhưng không có 
xét hỏi gì cả. Cuối cùng, họ cho đi thế thôi.  
 
Vì là đi chung một đoàn nên họ sắp chỗ ngồi gần nhau. Mọi 
người đều cười nói rất vui vẻ. Vì nơi đây phải chuyển hành lý 
để đi Lệ Giang. Đến Lệ Giang khoảng hơn 11 giờ đêm. Xe 
buýt chở về khách sạn mất khoảng 30 phút. Về tới khách sạn 
có hơn 12 giờ khuya. Tắm rửa soạn đồ xong là 1 giờ khuya. 
Thế là, tôi ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ. Hơn 7 giờ sáng, 
Từ Nhẫn đến gõ cửa phòng, mời tôi đi dùng sáng. Từ Nhẫn lấy 
thức ăn cho tôi. Sau đó Bảo Khánh, Hiếu Hoa và cả đại gia 
đình xuống ăn. Nói đến thức ăn ở Trung Quốc, thì ai đã từng 
hành hương ở Trung Quốc đều biết rõ thức ăn như thế nào rồi. 
Không cần nói, ai cũng biết họ cho dầu rất nhiều món nào món 
nấy  láng cón mướt rượt. 
 
Nói đến Lệ Giang cổ trấn, thiết nghĩ, chúng ta cũng nên biết sơ 
qua về cổ trấn này. Theo một tài liệu đăng trên trang mạng cho 
biết:“Lệ Giang cổ trấn là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ 
xưa, vị trí cao nguyên hội tụ với sự đa dạng văn hóa của nhiều 
sắc tộc người thiểu số. Với dân số hơn 1,2 triệu người, được 
hình thành và phát triển hơn 800 năm, đây là vùng đất lưu giữ 
nhiều công trình kiến trúc độc đáo cùng nét văn hóa đặc sắc, 
lâu đời. 
 
Được xây dựng vào cuối thời nhà Tống, đầu nhà Nguyên, nơi 
đây chính là một minh chứng lịch sử quan trọng cho sự phát 
triển văn hóa, giáo dục, thương mãi giữa khu vực Vân Nam với 
Tây Tạng, Ấn Độ và các nước Châu Á khác. 
 
Đến với Lệ Giang cổ trấn, bạn sẽ cảm thấy như lạc giữa một 

73 

 

Động Tối thờ Mẫu và Tiên. Phía trên của Hang Sáng thờ Phật 
có 4 chữ đại tự “Minh Đính Danh lam” có nghĩa là : “Lưu danh 
thơm cảnh đẹp” được khắc trên đá do vua Lê Thánh Tông ban 
tặng. Trải qua gần 1000 năm lịch sử, chùa Bái Đính vẫn giữ 
nguyên được sự tĩnh lặng, linh thiêng, ghi dấu những chứng 
tích lịch sử không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà còn nhiều 
biến cố cách mạng với nhiều sự kiện lớn” (Ghi theo bảng chỉ 
dẫn). 
 
Khi mọi người trở xuống, điểm kế tiếp là chiêm bái ngôi Bảo 
Tháp. Đây gọi là Tháp Báo Thiên. “Tháp Báo Thiên được xây 
dựng năm 2009, tầng 13 của tháp là nơi an vị Xá Lợi Phật và 
Xá Lợi Thánh Tăng, kiến trúc hình lục giác với chu vi 24 mét, 
chiều cao 100 mét gồm 13 tầng, được xác lập kỷ lục là ngôi 
Bảo Tháp cao nhất Châu Á. Tháp được xây dựng bằng bê tông 
cốt thép, bên ngoài ốp gạch nung Bát Tràng là những vật liệu 
thuần Việt, bên trong là đá nhập khẩu từ Ấn Độ, chạm khắc các 
bức phù điêu mô tả chân thực về cuộc đời của Đức Phật từ khi 
Ngài giáng sinh cho đến khi thành đạo và nhập Niết bàn. Tầng 
1 của Tháp thờ pho tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được 
đúc bằng đồng nguyên khối và giát vàng với tư thế Xúc địa ấn, 
có nghĩa là “Chạm vào trái đất” hay “gọi trái đất để chứng 
kiến”. Tháp Báo Thiên là điểm cao nhất tại khu du lịch Văn 
hóa Tâm linh chùa Bái Đính, đứng trên tầng 12 của Tháp có thể 
nhìn toàn cảnh chùa Bái Đính ban ngày như một bức tranh sơn 
thủy hữu tình và toàn cảnh chùa Bái Đính về đêm dưới ánh đèn 
lung linh huyền ảo cũng như những bông hoa sen tỏa ánh sáng, 
hào quang bồng bềnh trên mặt nước (ghi theo bảng chỉ dẫn). 
 
TaÊvềÊngắmÊcảnhÊTràngÊAn 
MộtÊvùngÊtổngÊhợpÊanÊtoànÊngoạnÊdu 
BaoÊnhiêuÊcảnhÊđẹpÊthiênÊthu 
BiếtÊbaoÊdiÊtíchÊđềnÊbùÊchoÊta 
ThiênÊnhiênÊkhéoÊtạoÊđóÊmà 
NúiÊnonÊchớnÊchởÊ“ThiênÊHà”ÊđộngÊhang 
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nghe nhiều sự việc xảy ra ở đây. Ngôi chùa cổ là ngôi chùa đầu 
tiên, trước khi người ta mở ra quy hoạch phát triển một công 
trình rộng lớn. Chú Thái còn cho tôi biết thêm, người đứng ra 
chủ trương xây dựng mở rộng quần thể Bái Đính là ông 
Nguyễn Văn Trường. Từ lúc bắt đầu khởi công xây dựng cho 
đến khi hoàn tất công trình phải trải qua một thời gian khá lâu. 
Trong quá trình xây dựng phải trải qua từng giai đoạn. Thái kể 
cho tôi nghe từng chi tiết của quá trình xây dựng này rất là rạch 
ròi rành mạch. Tôi không ngờ Thái lại theo dõi cái công trình 
xây dựng này, y như là người trong cuộc. Ngoài việc Thái kể 
công trình này ra, Thái còn am tường hiểu biết qua nhiều lĩnh 
vực khác nữa. Phải công nhận Thái có một kiến thức khá sâu 
rộng và vì trải qua nhiều nơi, nên nơi nào Thái cũng để tâm tìm 
hiểu học hỏi cả. Trao đổi chuyện trò với Thái, tôi cũng học hỏi 
được nhiều vấn đề. Đây cũng là một nhân duyên tốt khiến 
chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng mong một ngày đẹp trời nào đó, 
nếu có đủ cơ duyên thì chừng đó chúng tôi sẽ hội ngộ tương 
phùng. 
 
Trở lại vấn đề ngôi chùa cổ. Như mọi người đều biết, “chùa 
Bái Đính cổ tọa lạc trên sườn núi, nằm ở cửa ngõ phía Tây của 
Cố đô Hoa Lư, là điểm đến tâm linh nổi bật trong quần thể 
danh thắng Tràng An, gắn liền với Lý triều Quốc sư Nguyễn 
Minh Không. Bái nghĩa là lễ bái đất trời, Thần Phật. Đính là 
núi Đính hay còn có nghĩa là nơi cao nhất. Bởi thế nên Bái 
Đính có nghĩa là cúng bái đất trời, Thần Phật ngự ở trên cao. 
Vào năm 1136, khi Quốc sư Nguyễn Minh Không đến núi Đính 
tìm cây thuốc chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông đã phát 
hiện ra các hang động đẹp, liền dựng chùa thờ Phật, khai mở 
miền đất Phật và tạo dựng một vườn thuốc quý để chữa bệnh 
cho dân. 
 
Bước trên 300 bậc đá lên thăm hang động và lễ Phật trên núi 
Đính, qua cổng tam quan nằm lưng chừng núi, lên hết dốc tới 
ngã ba; bên phải là Hang Sáng thờ Phật và Thần, bên trái là 
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thế giới khác hoàn toàn, phong cảnh như tranh, non nước hữu 
tình. Cả khu vực phố cổ được bao bọc bởi những ngọn núi ở 
phía Tây Bắc, những cánh đồng màu mỡ rộng lớn ở phía Đông 
Nam và len lỏi dòng chảy của các con kênh tạo cho Lệ Giang 
một kiến trúc độc đáo tựa như phiến mực màu ngọc bích. 
 
Nét đặc biệt nhất ở Lệ Giang chính là vẻ đẹp của những công 
trình kiến trúc cổ đại, những bản làng dân cư còn giữ nguyên 
bản sắc văn hóa từ lâu đời. Nếu như Việt Nam có Hội An, Ý có 
Venice thì Lệ Giang chính là một trong những phố cổ đẹp nhất 
Trung Quốc. 
 
Đối với nhiều người Trung Quốc, Lệ Giang mới chính là địa 
danh sở hữu khu cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc. Trải qua bao 
thăng trầm của lịch sử và sự bào mòn của thời gian, không khí 
cổ kính vẫn đặc quánh nơi đây, toát ra từ từng ngôi nhà, con 
phố, cho đến lối sống và sinh hoạt của người dân. 
 
Bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng và thích thú khi “check in” 
ở một nơi như trong phim cổ trang Hoa ngữ mà bấy lâu nay 
bạn chỉ nhìn thấy trên truyền hình. Trong khung cảnh đó có 
những ngọn núi phủ tuyết khuất sau những dãy nhà lợp ngói, 
kết cấu gỗ ở khu phố Đại Nghiên kết hợp trang trí họa tiết, điêu 
khắc hình người sống động trên cửa, tường và rợp đầy cây cối, 
hoa lá. 

Cùng với những cung đường nhỏ có hàng liễu rũ xuống dòng 
kênh xanh biếc để bạn có thể vừa tản bộ vừa thưởng cảnh tạo 
nên một bức tranh hữu tình nhưng rất đỗi yên bình, sống động. 
Còn đặc biệt hơn khi là phố cổ duy nhất được xây dựng mà 
không có tường thành và sở hữu một hệ thống kênh phức tạp, 
độc đáo vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay. Đó chính là sự kết 
hợp giữa phong cách tự do, linh hoạt với nét truyền thống, cổ 
kính mà chỉ có ở cổ trấn Lệ Giang mới còn bảo tồn và phát 
huy. 
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Được mệnh danh là “Tô Châu ở vùng cao”, Lệ Giang cổ 
trấn cũng chính là nơi duy nhất còn lưu giữ những nét đẹp của 
văn hóa Dongba với sự đa dạng của nhiều dân tộc thiểu số như 
Nạp Tây, Di, Lật Túc, Phổ Mễ, Bạch, Thái, H'Mông…. Chính 
vì lẽ đó, khi đến đây, bạn sẽ như được hóa thân như những cô 
gái Nạp Tây mộc mạc, dân dã sống trong cổ trấn hoa lệ đẹp tựa 
chốn thần tiên. 
 
Sự đa dạng văn hóa này còn có thể được tìm thấy trên những 
bức tranh tường ở phố Bạch Sa và Thúc Hà. Các tác phẩm hội 
họa tinh xảo được sáng tạo trên những bức tường về chủ đề 
Phật giáo, Đạo giáo và cuộc sống của con người hội tụ nhiều 
phong cách, nét vẽ tinh xảo thể hiện nền văn hóa rực rỡ của các 
dân tộc từ Nạp Tây, Hán cho đến Thái, H'Mông…. 
 
Từ đó, tạo nên một khung cảnh pha giữa nét cổ đại với truyền 
thống và trở thành kho tàng tranh tường độc đáo có một không 
hai tại cổ trấn Lệ Giang. 
 
Nếu có cơ hội đi bộ dọc theo những con đường hẹp và quanh 
co, bạn như đang bước vào hành trình quay ngược thời gian, 
cảm nhận được hết sự thịnh vượng cũng như lối sống của dân 
tộc Nạp Tây tại Lệ Giang trước đây. 
 
Ở đó, một trung tâm thêu lụa, địa điểm quan trọng của con 
đường tơ lụa Phương Nam cổ đại dường như hiện ra trước mắt 
bạn. Con đường ấy đi qua cổ trấn Lệ Giang mang theo tinh hoa 
văn hóa, nghệ thuật đem đến hội tụ ở những chân trời mới, 
vùng đất mới.  
 
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên tĩnh, thanh bình buổi 
sáng, về đêm ở Lệ Giang cổ trấn, bạn có thể mắt thấy tai nghe 
những màn trình diễn âm nhạc truyền thống cũng như những 
điệu múa được trình diễn bởi chính những người phụ nữ dân 
tộc Naxi”. 
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Tham quan chiêm bái xong nơi đây, chúng tôi đi tới ngôi nhà 
để ngâm chân bằng thuốc. Mọi người ngồi nhiều hàng dài để 
ngâm chân. Họ dùng một cái chậu bằng cây, cho nước ấm vào 
độ hơn phân nửa chậu, xong rồi, mọi người có thể để hai chân 
vào ngâm trong nước ấm. Nơi đây, đều có nhân viên phục vụ 
tận tình. Tất cả chúng tôi vào ngâm cho khỏe chân cũng tốt. 
Ngâm khoảng độ 15 phút, khi nước không còn ấm nữa, thì họ 
sẽ lau khô chân cho mình. Ngoài việc ngâm chân ra, họ còn 
bán loại thuốc ngâm chân. Chú Thái mua hai hộp thuốc cúng 
dường cho tôi. Ngâm xong, chúng tôi đi đến Điện thờ Tam Thế 
Phật. 
 
Điện Tam Thế được xây dựng có chiều cao 35m, rộng hơn 
40m, dài hơn 50m, gồm 02 tầng : tầng trên là điện thờ Tam Thế 
Phật (quá khứ - Đức Phật A Di Đà kết ấn thuyết pháp, mang 
đạo Phật để truyền giảng cho chúng sinh; Hiện tại – Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, kết ấn thiền định giữ cho tâm sáng; Tương 
lai – Đức Phật Di Lặc kết ấn vô úy mang sự bình an cho chúng 
sinh) được đúc bằng đồng nguyên khối giát vàng, có chiều cao 
7,2m và nặng 50 tấn/pho; tầng dưới là khu trưng bày hiện vật, 
văn hóa phẩm Phật giáo. 
 
Bộ tượng Tam Thế Phật được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam 
cấp bằng xác lập “Bộ tượng Tam Thế bằng đồnglớn nhất Việt 
Nam” (ghi theo bảng chỉ dẫn) 
 
Sau đó, mọi người lên tham quan chiêm bái ngôi chùa cổ của 
Bái Đính. Vì lên dốc cao và đường hẹp xe không vào được, nên 
mọi người phải đi bộ. Nơi đây, chỉ có những người còn trẻ 
khỏe chân đi, còn một vài người ở lại vào quán bán nước dừa 
và một vài món hàng lặt vặt. Những người ở lại, ngoài tôi ra, 
còn có chú Thái, bà Tươi, bà Trường, Huế và Trung. Chúng tôi 
ngồi uống nước dừa xiêm giải khát. Cô bán quán còn trẻ, cô chỉ 
là người làm công cho công ty để lãnh lương, chớ không phải 
quán của cô. Trong lúc uống nước dừa, chú Thái kể cho tôi 



70 

 

Bình đúc (ghi theo bảng chỉ dẫn gác chuông). 
 
- Điểm kế tiếp là đền thờ Bồ tát Quán Thế Âm, với hình tượng 
là Chuẩn Đề Vương 18 tay. Tượng này cũng không có gì xa lạ 
đối với người Phật tử theo hệ phái Phật giáo Bắc Tông. Phía 
trước điện có hai con hạc cao lớn, như trực sẵn đón tiếp du 
khách vào điện tham quan chiêm bái. Trước tượng có 2 câu liễn 
rất hay: 
 
“Thiện huệ vi danh thế giới tam thiên thân thuyết pháp. 
Từ bi tác niệm linh đài thất cửu ngộ tâm căn”. 
 
- Điểm kế là điện thờ đấng giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Điện 
giáo chủ có diện tích gần 2000 mét vuông, cao 30m, nơi thờ 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni (người Ấn Độ) là Giáo Chủ - người 
sáng lập ra đạo Phật. 
 
“Tượng Phật Thích Ca được đúc bằng đồng nguyên khối và 
giát vàng, cao 10m, nặng 100 tấn. Đây là pho tượng được 
Trung tâm sách xác lập kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác nhận 
“Pho tượng Thích Ca bằng đồng giát vàng lớn nhất Việt Nam”. 
 
Bên phải của Điện là tượng Tôn giả A Nan bằng đồng giát 
vàng, cao 7.2m và nặng 30 tấn. Ngài là một trong mười đệ tử 
của đức Phật, có tố chất thông minh và sáng dạ. 
 
Bên trái của Điện là tượng Tôn giả Ca Diếp bằng đồng giát 
vàng, cao 7.2m, nặng 30 tấn. Ngài cũng là một trong mười đệ 
tử của Đức Phật và chuyên tu hạnh đầu đà, tức là tu hành khổ 
hạnh và đi khất thực.  
 
Ngoài ra, ở hai bên Điện là Bát bộ Kim Cương bằng đồng 
nguyên khối, mỗi pho tượng cao 5m, nặng 8 tấn, có nhiệm vụ 
là bảo vệ hộ trì Phật pháp (ghi theo bảng chỉ dẫn). 
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ChủÊnhậtÊngàyÊ24/3/2024 
 
Theo lịch trình đã định, thì hôm nay đoàn sẽ đi tham quan núi 
tuyết Ngọc Long, nhưng hướng dẫn viên quyết định thay đổi là 
sẽ tham quan chiêm bái tu viện Songzanlisi (Tùng Tán Lâm). 
Đây là tu viện của Phật giáo Tây Tạng lớn nhất tại tỉnh Vân 
Nam – Trung Quốc. Do vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng vào 
năm 1679, hiện là trú xứ của hơn 700 tăng sĩ.  
 
Để hiểu rõ hơn về ngôi tu viện này, chúng tôi xin trích dẫn một 
tài liệu trên trang mạng nói về tu viện Songzanlin. 
“Tu viện Songzanlin này chứa đựng rất nhiều nét độc đáo về 
cả kiến trúc lẫn lịch sử. Đây cũng là địa điểm không thể bỏ 
qua trong các tour du lịch Vân Nam nói riêng và du lịch Trung 
Quốc nói chung. 
 
TuÊ việnÊ Songzanlin với diện tích lên đến 30ha, bao gồm 
nhiều công trình kiến trúc thành một thể thống nhất. Được xây 
dựng vào năm 1679 trải qua dòng chảy của thời gian tu viện 
vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như ban đầu. Tọa lạc trên cao 
nguyên ở độ cao 3.200m Songzanlin là một trong những công 
trình tiêu biểu của Phật giáo Tây Tạng, dựa theo lối kiến trúc 
của cung điện Potala, nơi đây từng là nhà của hơn 2000 nhà 
sư 
 
TuÊviệnÊSongzalin được vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 cho xây dựng 
theo nguyên mẫu thu nhỏ của cung điện Potala, khu phức hợp 
có hình dáng của một tháp canh Tây Tạng gồm 5 tầng tương 
ứng với 5 cổng, nằm ở Lhasa, khu tự trị Tây Tạng. Songzalin 
mang đậm những nét kiến trúc đặc trưng của các tu viện Tây 
Tạng. 
 
Nổi bật nhất là thiền viện nằm ở khu vực trung tâm trên đỉnh 
đồi, được chia thành hai khu Zhacang và Jikang, bao quanh là 
những điện nhỏ hơn, nơi những tu sĩ trẻ sinh sống và học tập. 
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Thiền viện chính cũng là căn phòng rộng lớn nhất, bên trong 
có 108 cây cột lớn, được thắp sáng bởi vô số đèn dầu vô cùng 
lung linh. 
 
Dạo bước trong tu viện du khách sẽ được thả hồn vào không 
gian thanh bình và linh thiêng của vùng đất Phật, bạn sẽ có 
dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo Tây 
Tạng như những bức phù điêu được treo ở gian chính trong tu 
viện hay những bức tượng Phật được đúc bằng đồng tinh xảo. 
 
Không chỉ được tham quan và chiêm ngưỡng nét đẹp tôn 
nghiêm của tu viện, du khách còn có dịp hiểu hơn về văn hóa 
Phật giáo của người Tây Tạng qua những chia sẻ của các Lạt 
Ma. Tu viện Songzanlin cũng là nơi lưu giữ những kinh sách 
cổ trên thế giới. Trong lịch sử hơn 300 năm của mình, tu viện 
Songzanlin đã trải qua không ít những thăng trầm, từng bị hủy 
hoại rồi được phục hồi nguyên vẹn như hiện tại” (hết phần 
trích dẫn). 

Tu viện đã được xây dựng trên một đồi cao, từ mặt đất muốn 
lên tới chánh điện của tu viện, du khách phải leo lên 152 bậc 
thang. Ở dưới nhìn lên trên là một dốc thẳng đứng, chỉ có 
những người khỏe mạnh chân cứng vững vàng mới có thể leo 
lên đến tận nơi. Trong đoàn, tôi thấy chỉ có những người khỏe 
mạnh mới leo lên, còn chân yếu như tôi thì không thể nào 
bước lên tới nơi được. Do đó, tôi và Hiếu Hoa phải đến chỗ 
ngồi chờ đợi đoàn xuống. Đã dốc cao như thế, vậy mà hai bà 
Nguyễn thị Trường và Nguyễn thị Tươi (hai bà thông gia với 
nhau) quyết tâm lên đến tận nơi mới thôi. Thật là khâm phục 
đáng khen cho hai bà. Tôi cũng cố gắng bước từng nấc lên 
được khoảng 30 bậc, thì tim đập mạnh và nhanh, nên tôi phải 
trở xuống. Còn Hiếu Hoa bị bệnh xuyễn nhẹ hơi khó thở nên 
cũng không dám leo lên cao. Đoàn tham quan chiêm bái xong, 
mọi người đều trở xuống và đến chỗ chờ đợi như đã hẹn 
trước. Kiểm lại đủ số người, bấy giờ khoảng 3 giờ chiều nên 
hướng dẫn viên thông báo mọi người lên xe về khách sạn 
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tham quan nơi đâu cũng được, không phải chờ đợi mất thời 
gian. Xe chạy vòng quanh khu vực của chùa thời gian là 4 
tiếng đồng hồ. Một cô hướng dẫn viên theo xe điện của chúng 
tôi, đến mỗi nơi cô đều có thuyết minh cho chúng tôi biết. Tên 
cô là Nguyễn Thị Kim Thanh. Không cần nói, mình cũng biết 
trước khi hành nghề hướng dẫn du khách, cố nhiên, là các 
hướng dẫn viên đều phải học qua một khóa huấn luyện. Tất cả 
đều được đào tạo chuyên nghiệp bài bản. Phải học và nhớ nằm 
lòng mỗi nơi mang tính lịch sử và đặc biệt là về văn hóa cổ 
truyền ở nơi đó. Được biết, tất cả nhân viên làm việc trong 
chùa Bái Đính, đều do công ty doanh nghiệp Xuân Trường trả 
lương. Chúng tôi đi tham quan các nơi như sau: 
 
- Đầu tiên, xe chạy dọc theo hành lang nơi thờ 500 tôn tượng A 
La Hán và 2 vị Bồ tát: Thích Quảng Đức và sơ tổ Trúc Lâm 
Phật hoàng Trần Nhân Tôn. Chúng tôi chỉ ngồi trên xe nhìn 
vào chớ không có xuống xe chiêm ngưỡng từng vị một.  
 
- Điểm thứ hai, mà chúng tôi đến là nơi gác chuông trống. 
“Gác chuông trống có chiều cao 18,25m, đường kính 17m, xây 
dựng theo lối kiến trúc gác chuông cổ hình bát giác 3 tầng với 
24 mái dao, mang dáng dấp là một bông hoa sen cách điệu 
khổng lồ.  
 
Gác chuông treo một quả chuông nặng 36 tấn do các nghệ nhân 
của thành phố Huế đúc. Năm 2007, quả chuông đã được Trung 
tâm sách kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác nhận là “Đại Hồng 
chung lớn nhất Việt Nam”. 
 
Để thỉnh được quả chuông này, người ta phải sử dụng một cây 
gỗ lim làm vồ chuông có trọng lượng 5 tạ, dài 4,5m và đường 
kính 0,32m. 

Phía trước quả chuông là trống đồng, mô phỏng của trống 
Đồng Đông Sơn. Đường kính của mặt trống 5,5m, trọng lượng 
70 tấn do các nghệ nhân của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 
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dài. Theo lời tấu của danh sỹ Trương Hán Siêu - người Ninh 
Bình (môn khách của Trần Hưng Đạo có học vấn uyên thâm 
thời đó), các vua triều Trần chiêu mộ dân lưu tán khai hoang 
lập ấp tiến hành sản xuất nông nghiệp tạo cung về lương thực, 
tôn tạo những nơi xung yếu làm nên chiến thắng quân Nguyên 
lần thứ 2 và thứ 3, quét sạch bóng dáng quân giặc ra khỏi Đại 
Việt, một lần nữa, cho thấy nơi đây không chỉ là đất đế đô mà 
còn là đất chiến địa. 
 
Các vua triều Trần xây dựng nhiều các công trình tôn giáo tại 
đây như chùa A Nậu, chùa Khai Phúc... Hành Cung Vũ Lâm 
cũng là nơi xuất gia tu hành đầu tiên của Đức Phật Hoàng Trần 
Nhân Tông, thời gian vào khoảng tháng 7 năm Giáp Ngọ 1294, 
lập ra Thiền Phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm sắc thái 
Việt” (Ghi theo bản chỉ dẫn). 
 
Tham quan nơi đây xong trời đã trưa, nên chúng tôi đi đến nhà 
hàng dùng cơm trưa. Nơi đây, tôi và cô Liên Thu dùng chay, 
còn những người khác thì dùng mặn.  
 
Sau khi dùng trưa xong, chúng tôi đi tham quan chiêm bái chùa 
Bái Đính. Một ngôi chùa mà tôi đã nghe danh rất lâu, nay có 
dịp mới đến tham quan. Vì khuôn viên quần thể của ngôi chùa 
khá rộng rãi, nên các cô mua vé xe điện cho tiện việc tham 
quan. Xe điện ở đây có 2 loại: một loại gọi là xe Trung chuyển 
và loại khác là xe Vip. Loại xe Trung chuyển chỉ đưa du khách 
đến nơi nào đó, du khách xuống xe đi tham quan, rồi lên xe 
khác đi tiếp, chớ họ không có chờ đợi. Dĩ nhiên, du khách đi 
loại xe này thì ít tiền hơn. Theo chú tài xế của xe Trung chuyển 
cho biết là mỗi vé 250 ngàn. Còn loại xe Vip, là mình thuê bao 
họ lái đi suốt các nơi trong khu vực của ngôi chùa. Khi tới nơi 
nào xuống xe tham quan, thì xe đậu lại chờ mình. Đó là chỗ 
khác nhau giữa xe Trung chuyển và xe Vip. Dĩ nhiên, vé tiền 
thuê bao sẽ nhiều hơn. Vé cho mỗi người là 350 ngàn đồng. 
Tuy hơi đắt một chút, nhưng được cái tiện lợi là mình muốn đi 
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nhận phòng và nghỉ ngơi, đúng 6 giờ đi dùng bữa ở nhà hàng. 

TuÊviệnÊleoÊlênÊdốcÊđứngÊcao 
ĐoànÊngườiÊgiàÊtrẻÊrấtÊxônÊxao 
BướcÊlênÊvàiÊnấcÊđầuÊxâyÊxẩm 
TrởÊxuốngÊnghỉÊchânÊđỡÊthấyÊđau 
TiếcÊnuốiÊthânÊgiàÊkhôngÊđếnÊđược 
BuồnÊlòngÊchânÊyếuÊchẳngÊlênÊcao 
ThôiÊthếÊthìÊthôiÊđànhÊphảiÊchịu 
HiếuÊHoaÊdìuÊđỡÊchẳngÊđiÊmau 
 
Vào nhà hàng, tôi được chú Minh Chính sắp xếp cho ngồi 
riêng một nơi, vì chỉ có một mình tôi ăn chay, còn tất cả thì 
ngồi vào các bàn ăn mặn khác. Riêng gia đình của Huế, thì số 
người vừa đủ cho một bàn. Thường là bàn tròn nhiều hơn bàn 
dài. Mọi người ngồi vào bàn đâu đó đã ổn định, thì những 
người hầu bàn lần lượt đem thức ăn ra. Đa số nhà hàng đều rất 
ồn ào. Mỗi người một tiếng làm cho khung cảnh trở nên ồn ào 
náo nhiệt. Riêng tôi, ngồi lặng lẽ một mình, nên cũng dễ thực 
tập chánh niệm. Trong thiền môn, Phật Tổ dạy người xuất gia 
phải ăn trong chánh niệm. Chẳng những trong bữa ăn mà tất 
cả những thời gian và nơi chốn khác cũng phải thực tập giữ 
gìn chánh niệm. Nói nín động tịnh đều trong chánh niệm. Có 
thể nói chánh niệm là xương sống, là cột trụ trong đạo Phật. 
Sự thực tập chánh niệm, không riêng gì người xuất gia, mà 
người Phật tử tại gia cũng nên thực tập chánh niệm. Chánh 
niệm là sự có mặt của mình ngay trong giây phút hiện tại. Ta 
không suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Vì quá khứ đã qua, 
tương lai thì chưa đến. Khi khởi niệm nghĩ là bị rơi vào trạng 
huống hai đầu. Đó là hai cái ngục tù đối đãi luôn giam hãm ta. 
Muốn có an lạc hạnh phúc thực sự thì ta phải vượt qua hai 
ngục tù đối đãi này. Muốn thế, thì ta phải thường xuyên thực 
tập chánh niệm. Có chánh niệm là ta không bị rơi vào trạng 
huống thất niệm, vì thất niệm là đau khổ. Người tu thường 
thực tập hơi thở chánh niệm. Đây là một pháp tu rất tuyệt vời. 
Vì thực tập hơi thở chánh niệm giúp cho chúng ta có được 
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một cuộc sống an lành và hạnh phúc.  
 
Thú thật, tôi không biết trong đoàn có bao nhiêu người theo 
đạo Phật và bao nhiêu người thuộc tôn giáo khác. Tôi chỉ biết 
những người đi với tôi từ Úc sang là Phật tử, còn lại những 
người khác thì hoàn toàn tôi không biết. Song có điều, tôi tin 
chắc đa số đều là những người theo truyền thống đạo Phật. 
Nghĩa là họ có niềm tin nơi đạo Phật. Còn họ đã quy y Tam 
bảo hay chưa, thì thật tình tôi không biết. Nhưng nhìn vào 
cách hành xử của họ đối với một vị tăng sĩ như tôi, thì tôi biết 
họ chưa có quy y, mà giả sử có đi chăng nữa, thì cũng chưa 
thắm nhuần đạo Phật. Nhất là cách chào hỏi xưng hô với một 
vị tăng sĩ. Riêng tôi, vì mãi lo cặm cụi theo dõi cuộc hành 
trình để ghi lại, nên thú thật, tôi cũng ít khi tiếp xúc với họ. 
Cho nên, vì thế mà giữa chúng tôi và họ giống như người xa 
lạ. Đến những ngày gần cuối ở Trung Quốc, thì tôi mới quen 
và hầu chuyện với anh Đức. Chúng tôi ngồi gần nhau ở trên 
xe buýt, nên mới trao đổi chuyện trò thăm hỏi nhau một vài 
điều, gọi là những câu chuyện sơ giao. Anh Đức bị bệnh 
suyễn hơi nặng, khi ở Sangrila, vì là cao nguyên, không khí bị 
loãng, nên anh hơi khó thở. Buổi tối, chú Minh Chính phải 
đưa anh vào bệnh viện để thở oxy. Trong đoàn, chỉ có tôi là 
người cao tuổi nhất, năm nay tôi bước sang ở tuổi 80. Ngoài 
ra, tôi biết cụ bà Nguyễn thị Trường 77 tuổi, tức nhỏ hơn tôi 3 
tuổi. Còn tất cả những vị khác thì có lẽ nhỏ tuổi hơn chúng 
tôi. Đi trong đoàn, người lớn tuổi ít hơn người trẻ tuổi. Phần 
nhiều là họ đi có gia đình và con cái. Dù lớn tuổi hay nhỏ 
tuổi, thậm chí các em bé ai nấy đều rất dễ thương mến. Họ tận 
tình giúp đỡ lẫn nhau, nhất là cái đêm lên tàu lửa. Tôi thấy 
mọi người trai gái lớn nhỏ đều cật lực giúp đỡ sắp xếp hành lý 
cho nhau. Vì khi lên tàu phải làm cho nhanh và gọn gàng, theo 
thông báo nhắc nhở của người hướng dẫn. Đó là họ thể hiện 
một tinh thần đồng đội tương thân tương ái rất cao và rõ nét. 
Tôi rất cảm phục họ. Họ không bao giờ tỏ ra ích kỷ chỉ nghĩ 
cho riêng mình. Họ đã mang trong người một dòng máu; một 

67 

 

nhưng mỗi lần đi vào hang động, tôi rất lo ngại cái đầu của 
mình. Bởi vì, nếu lơ đễnh lỡ quên cúi rạp mình xuống, thì cái 
đầu sẽ đụng vào đá như chơi. Vì thế, mà người lái phải khéo lái 
chiếc thuyền đi vào chỗ có khoảng trống hơi cao một chút. 
Trong hang động, cố nhiên có chỗ cao chỗ thấp. Phía trên của 
hang động người ta có gắn một vài bóng đèn điện vừa đủ ánh 
sáng để thấy đường chèo. Như đã nói, từ điểm khởi hành cho 
đến điểm cuối, phải đi qua 3 cái hang động. Tùy theo mỗi hang 
động dài ngắn có khác nhau. Mỗi lần chui vào hang động, tôi 
có cảm giác như mình đang đi lạc vào động Thiên Thai.  
 
Đền thờ thứ hai mà chúng tôi ghé viếng thăm là đền thờ Suối 
Tiên. Và đền thờ cuối cùng là đền thờ Hành Cung Vũ Lâm. 
“Hành Cung Vũ Lâm nằm trong khu vực di sản văn hóa và 
thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh 
Bình. Hành Cung Vũ Lâm là nơi các vua nhà Trần lập căn cứ 
địa để củng cố lực lượng, phản công đánh tan quân xâm lược 
Nguyên – Mông lần thứ hai và lần thứ ba . 
 
Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông 
lần thứ nhất, năm 1258, vua Trần Thái Tông 40 tuổi đã nhường 
ngôi cho con và trở về vùng núi Tràng An – Ninh Bình lập am 
để tu hành, mở đầu cho việc xây dựng Hành Cung Vũ Lâm. 
Ngay thời điểm đó vua Trần Thái Tông đã nhận ra địa thế hiểm 
yếu của khu vực rừng núi Ninh Bình với hệ thống sông ngòi 
dày đặc liên thông với khu vực hành cung Thiên Trường – 
Nam Định. Hơn thế với hệ thống núi đá vôi dày đặc, rừng cây 
rậm rất dễ phòng thủ, khó tấn công nơi này rõ ràng là một nơi 
đắc địa để xây dựng một cứ điểm phòng thủ lâu dài, có thể dễ 
dàng rút quân từ Thăng Long, Thiên Trường về đây theo đường 
sông trong trường hợp bị truy kích. Rõ ràng với địa thế như vậy 
cứ điểm này dễ dàng khóa chân vó ngựa quân Nguyên – Mông 
vốn chỉ quen chinh chiến trên những vùng thảo nguyên rộng 
lớn, Hành Cung Vũ Lâm trở thành căn cứ địa vững chắc của 
quân dân thời Trần, có thể tiến hành chiến đấu trong thời gian 
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Lưu Cơ bàn bạc. Đinh Điền nghị luận công chính, giải quyết sự 
tình, thêm bớt giải pháp rất là thích hợp vua Đinh Tiên Hoàng 
phần nhiều nghe theo kiến giải của Đinh Điền. Vì thế, vua 
Đinh Tiên Hoàng chỉ một phen cất quân là dẹp yên được loạn 
Mười hai sứ quân.  
 
Năm Mậu Thìn (971) Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định cấp 
bậc văn võ, tăng đạo. Nguyễn Bặc được giữ chức Thái tể, tước 
Định Quốc công, Đinh Điền được giữ chức Ngoại giáp, tức vị 
tướng trông coi quân đội ở bên ngoài kinh đô Hoa Lư. Đinh 
Điền chỉ huy quân đội dùng chính sách vừa ra uy vừa ban ơn, 
khiến mọi người theo phục. 
 
Đinh Điền phụng sự triều đình nhà Đinh, sự nghiệp thấy được 
trọn vẹn lòng trung nghĩa, nổi tiếng chính, liêm, cần, thứ, được 
quân đội tin yêu, nước nhà dựa cậy. Tấm lòng lo nước của 
Đinh Điền trước sau không sờn. Sau khi chết, Đinh Điền được 
nhân dân nhiều nơi nhớ ơn thờ làm thần thành hoàng. Hiện nay, 
nơi có nhiều đền thờ Đinh Điền là các huyện Yên Mô, Yên 
Khánh, Hoa Lư... thuộc tỉnh Ninh Bình. Đủ thấy người dân 
ngưỡng mộ và kính ái vị quan Ngoại giáp Đinh Điền như thế 
nào. 
 
NgàyÊtốt,ÊthángÊQuýÊXuân,ÊnămÊNhâmÊThìnÊ(2012) 
PhóÊgiáoÊsưÊ–ÊTiếnÊsĩÊNguyễnÊMinhÊTườngÊViệnÊsửÊhọcÊphụngÊ
soạn.ÊNhàÊthưÊphápÊNguyễnÊĐứcÊchínhÊviếtÊchữ. 
 
Sau khi tham quan đền thờ này, chúng tôi xuống thuyền di 
chuyển tiếp. Mỗi lần thuyền đi vào trong hang động, tôi rất hồi 
hộp. Tuy trông rất đẹp mắt, nhưng mọi người phải cúi đầu sát 
xuống, nếu không, thì đầu sẽ bị va chạm vào đá. Người chèo 
lái chiếc thuyền phải khéo lách lắm mới được. Chỉ cần sơ suất 
một chút là du khách có thể bị va đầu vào đá ngay. Tôi rất 
khâm phục những người lái thuyền, họ lái có nghệ thuật rất 
hay. Vẫn biết, việc chèo thuyền này là chuyên nghiệp của họ, 
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truyền thống văn hóa cao đẹp của ông bà tổ tiên ta đã truyền 
đạt lại:“Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”. Họ chuyện trò vui 
vẻ bên nhau. Họ luôn chia sẻ và tương kính nhường nhịn cho 
nhau khi ngồi vào bàn ăn. Họ không tranh giành chỗ ngồi, vì 
họ ý thức ngồi đâu miễn có thức ăn là được. Tuy nhiên, nhờ 
có sắp xếp sẵn nên đến đâu mọi người ai nấy cũng đều tự ý 
thức và giữ gìn nề nếp trật tự.  
 
Trở lại thức ăn ở nhà hàng. Nhà hàng này họ nấu thức ăn chay 
tương đối cũng dễ nuốt. Hầu như tất cả nhà hàng mà chúng tôi 
vào ăn, thức ăn không khác nhau mấy. Cũng ngần ấy thức ăn, 
đa số là giống nhau. Không riêng gì thức ăn chay của tôi mà 
ngay cả thức ăn mặn cũng thế. Tôi nghe một vài vị trong đoàn 
than phiền, thức ăn họ nấu giống nhau quá. Bữa ăn nào trong 
các nhà hàng đa phần đều giống y chang nhau. Riêng thức ăn 
chay của tôi, vì có mình tôi ăn chay nên họ nấu sơ sài chẳng 
có gì khác lạ. Cũng cải bắp xào, cải bẹ xanh nấu canh lỏng 
bỏng... thỉnh thoảng mới có được một vài miếng tàu hủ. Ăn 
chay đạm bạc quen rồi, họ cho gì mình ăn nấy, cũng không 
cần đòi hỏi làm gì! Mà dẫu có đòi hỏi, thì họ cũng chẳng có gì 
đổi khác. Thôi thì, có gì ăn nấy cho qua ngày qua bữa thế 
thôi! 

ĂnÊchayÊđạmÊbạcÊvậyÊmàÊvui 
ĐòiÊhỏiÊlắmÊđiềuÊbởiÊcáiÊ“Tôi” 
RauÊcảiÊđơnÊsơÊrồiÊmộtÊbữa 
HạnhÊphúcÊanÊlànhÊchỉÊthếÊthôi! 
 
ChayÊmặn,ÊmặnÊchayÊcóÊkhácÊgì? 
KhácÊnhauÊởÊchỗÊcóÊtừÊbi 
SátÊsinhÊhạiÊvậtÊnhiềuÊđauÊkhổ! 
SaoÊbằngÊchayÊlạtÊdứtÊmêÊsi 

ChayÊlòngÊquanÊtrọngÊlắmÊaiÊơi! 
VuiÊmùiÊđạoÊđứcÊlắmÊthảnhÊthơi 
SốngÊsaoÊchoÊkhỏeÊđừngÊgianÊdốiÊ 
RốtÊlạiÊcuộcÊđờiÊchỉÊtròÊchơi! 
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Dùng bữa xong, xe đưa chúng tôi về lại khách sạn. Khách sạn 
này có tên là Tiểu Vi, lối trang trí cổ kính theo kiểu kiến trúc 
và văn hóa của người Tây Tạng. Riêng tôi, tới đâu và lúc nào 
cũng được sắp xếp ở riêng một phòng. Nhóm của chúng tôi 
được ở những phòng gần nhau. Còn những vị khác thì ở rải 
rác các phòng. Thường thì ở chung một tầng lầu. Minh Chính 
cho biết, là tối đêm nay quý vị sẽ khó ngủ, một phần vì ở độ 
cao thiếu dưỡng khí để thở, phần khác là trong phòng hệ 
thống sưởi hơi nóng. Trong đoàn có 2 người bị bệnh đó là anh 
Đức và chú Hải, tức ông xã của Huế. Hải bị cảm nhẹ nằm 
nghỉ không có đi ăn chiều. 

Tối lại, tôi, Hiếu Hoa, Bảo Khánh, Hà, Hằng, Từ Nhẫn, đi dạo 
phố. Vì phố xá cách khách sạn không xa. Hai dãy phố cách 
kiến trúc theo kiểu xưa, họ bày bán đủ loại mặt hàng. Đa số là 
những mặt hàng theo cách trang phục tập quán văn hóa của 
người Tây Tạng. Phần nhiều là những món hàng để du khách 
mua làm quà kỷ niệm. Bảo Khánh mua tặng cho cô Hồng Hoa 
một cái khăn, và cô Hà mua tặng cho Anook một cái mũ đội. 
Tôi thì mua một cái tháp nhỏ để làm kỷ niệm. Những cửa 
hàng này, nếu so với những cửa hàng hai bên dãy phố ở Hội 
An, thì cũng tương tự giống nhau. Tuy nhiên, khác nhau về 
những món hàng bày bán. Bởi tùy theo phong tục tập quán và 
thổ sản ở mỗi nơi có khác. Mua xong, chúng tôi trở về khách 
sạn ngủ nghỉ. Đêm nay, tuy có hơi nóng, nhưng tôi cũng ngủ 
được khoảng 5 tiếng đồng hồ. Nhờ vậy, mà tôi cảm thấy 
không mệt mỏi lắm. 

ThứÊhai,ÊngàyÊ25/3/2024 

Theo chương trình, sáng nay, sau khi điểm tâm, đoàn sẽ đi 
tham quan một vài nơi. Hướng dẫn viên cho biết, sau khi tham 
quan, đoàn sẽ về lại Lệ Giang và sẽ ngủ nghỉ ở khách sạn Lệ 
Giang. Trước tiên là đoàn đến tham quan công viên Hắc Long 
Đàm. Xe dừng lại, chỉ có một số người xuống xe để đi tham 
quan, còn một số ít khác thì ở trên xe. Hoặc đi dạo loanh 
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Sau khi chết, Nguyễn Bặc được tôn làm vị thủy tổ của nhiều 
dòng họ Nguyễn ở Việt Nam. Nguyễn Bặc được thờ ở nhiều 
nơi từ Bắc chí Nam. Ngày nay tại quê hương Đại Hữu còn có 
đền thờ Nguyễn Bặc. Trong đền có bức hoành phi Khởi nguyên 
đường (Đền thờ vị thủy tổ dòng họ Nguyễn) và đôi câu đối: 
 
Cồ Việt thiên khai, chúa hữu anh hùng, Thần tráng liệt 
Đại Hữu địa tú, giai vi khởi tổ, quốc nguyên huân 
 
(Trời mở vận, nước Đại Cồ Việt ra đời, có vị chúa anh hùng, có 
bề tôi tráng liệt. 
Đất tốt đẹp sinh bậc thủy tổ Nguyễn Bặc, người mở đầu họ 
Nguyễn, bậc nguyên huân của nước) 
Đấy là ca ngợi vua Đinh Tiên Hoàng và Thái tể Định Quốc 
công Nguyễn Bặc. 
 
NgàyÊtốt,ÊthángÊQuýÊXuân,ÊnămÊNhâmÊThìnÊ(2012) 
PhóÊgiáoÊsưÊ–ÊTiếnÊsĩÊNguyễnÊMinhÊTường,ÊViệnÊsửÊhọc,ÊphụngÊ
soạn. 
NhàÊthưÊphápÊNguyễnÊĐứcÊChínhÊviếtÊchữ. 

Thứ tư là quan đại thần Đinh Điền. Đinh Điền (924 – 980), 
người làng Đại Hữu, nay thuộc xã Gia Phương, huyện Gia 
Viễn, tỉnh Ninh Bình, là người cùng họ và cùng quê với vua 
Đinh Tiên Hoàng. Thuở nhỏ, Đinh Điền cùng Nguyễn Bặc, 
Trịnh Tú, Lưu Cơ tôn Đinh Tiên Hoàng lên làm chúa. Bọn họ 
thường ở bên cạnh Đinh Tiên Hoàng làm như quan thị vệ tôn 
quý Thái cận Đinh Điền là người cẩn thận tu thân, chấp chính 
kiệm ước, có tài chính trị, giỏi về quân sự, được Đinh Tiên 
Hoàng tin yêu, quý trọng. 
 
Thuở ấy, Mười hai sứ quân nổi dậy xưng hùng cát cứ đất đai 
khắp nơi trong nước. Đinh Điền cùng với Nguyễn Bặc phò 
giúp vua Đinh Tiên Hoàng trong việc dẹp yên quân hùng. 
Phàm Đinh Tiên Hoàng mưu tính đánh trận nào, tất cùng bốn 
người phò tá thân cận là: Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, 
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NgàyÊtốt,ÊthángÊQuýÊXuân,ÊnămÊNhâmÊThìnÊ(2012) 
PhóÊgiáoÊsưÊ–ÊTiếnÊsĩÊNguyễnÊMinhÊTường,ÊViệnÊsửÊhọcÊ,ÊphụngÊ
soạn. 
NhàÊthưÊphápÊNguyễnÊĐứcÊChínhÊviếtÊchữ. 
 
Thứ ba là quan đại thần Nguyễn Bặc. “Nguyễn Bặc (924 – 
979), người thôn Vĩnh Ninh, nay là thôn Đại Hữu, xã Gia 
Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Nguyễn Bặc là người 
cùng làng, cùng lứa tuổi với vua Đinh Tiên Hoàng (924 – 979). 
Lúc nhỏ, ông cùng với Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ tôn Đinh 
Tiên Hoàng lên làm chúa. Phàm khi chơi đùa, bạn bè cùng với 
Nguyễn Bặc chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai 
bên để rước Đinh Tiên Hoàng, như nghi trượng của thiên tử. 
 
Đến tuổi trưởng thành, Nguyễn Bặc là người hùng tài, thông 
minh và giỏi về chính trị, quân sự. Bấy giờ Mười hai sứ quân 
đều tự xưng hùng trưởng cát cứ đất đai. Ngô Xương Xí chiếm 
binh kiều, Ngô Nhật Khánh chiếm Đường Lâm, Kiều Tam Chế 
chiếm Phong Châu, Nguyễn Thái Bình chiếm Nguyễn Gia 
Loan, Đỗ Cảnh Thạc chiếm miền Đỗ Động Giang, Nguyễn 
Lệnh Công chiếm Tây Phù Liệt, Tế Giang thì có Lữ Tá Đường, 
Tiên Du có Nguyễn Thủ Tiệp, Siêu Loại có Lý Lãng Công, Hồi 
Hồ có Kiều Lệnh Công, Đằng Châu có Phạm Phòng Át, Bố Hải 
Khẩu có Trần Minh Công. Nguyễn Bặc phò giúp vua Đinh Tiên 
Hoàng một phen cất quân là dẹp yên được. 
 
Năm Mậu Thìn (968), Vua lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ 
Việt, dời kinh ấp về động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp 
thành đào hào, xây cung điện, đặt triều nghi. 
 
Năm Tân Mùi (971), bắt đầu quy định cấp bậc văn võ, tăng 
đạo. Nguyễn Bặc được giữ chức Thái tể, tước định quốc công, 
tức vị quan đứng đầu triều đình nhà Đinh thời bấy giờ. Nguyễn 
Bặc làm quan cẩn thận, nghị luận công chính, chính trị trong 
nước dần dần được ổn định.  
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quanh gần đó. Trong số những người đi có tôi và Từ Nhẫn 
cùng hai bà Trường và bà Tươi. Từ chỗ xe đậu đi đến chỗ hồ 
nước rộng lớn khoảng 2 cây số. Con đường đi họ đều lót ván 
bằng gỗ rất cứng chắc và bền bỉ. Loại gỗ này chịu mưa nắng 
không hề hấn gì. Nghe cái tên rất đẹp, nhưng khi đến tận nơi, 
thì than ôi! Chỉ là một cái hồ nước thôi, chớ chẳng có thứ gì 
khác lạ. Có lẽ mùa này không có hoa nở, cây cối tiêu điều, 
chẳng có gì hấp dẫn lôi cuốn du khách. Đến nơi, có một ngôi 
nhà lục giác để du khách dừng chân nghỉ mát. Chúng tôi ngồi 
nghỉ chừng vài phút cho khỏe rồi đi trở lại. Vậy mà trong lịch 
trình giới thiệu nơi đây là công viên thiên nhiên tuyệt đẹp, 
xứng đáng được mệnh danh là chốn tiên cảnh với những cảnh 
quan núi cao tuyết trắng, rừng xanh nắng vàng. Thế là, chúng 
tôi đã bị dụ tới đây. Thật ra, nhìn chung quanh cũng như trên 
đường đi cảnh trí không có gì là đẹp mắt cả, như trong lịch 
trình đã diễn tả. Tôi nghĩ thầm mình đã bị lừa rồi, chớ cảnh trí 
có gì đẹp đâu. Tôi lại nghĩ mấy người không đi là tốt. Tuy 
nhiên, nghĩ đi rồi nghĩ lại, dẫu sao mình coi như là đi bộ thể 
dục buổi sáng cũng tốt thôi. Nghĩ thế, là mình đã được an ủi 
rồi!Tôi lại nghĩ thêm, cảnh thì không có đẹp xấu, đẹp xấu là 
do lòng mình nghĩ. Cảnh có đẹp đến đâu, mà tâm mình không 
đẹp, thì cảnh đẹp cũng trở thành xấu xí đó thôi. Đúng như cụ 
Nguyễn Du đã nói trong Truyện Kiều: “CảnhÊnàoÊcảnhÊchẳngÊ
đeoÊsầu,ÊngườiÊbuồnÊcảnhÊcóÊvuiÊđâuÊbaoÊgiờ”. Nếu tâm mình 
vui vẻ, thì cảnh nào cũng vui hết. Ngược lại, nếu tâm mình 
buồn, thì cảnh nào đối với mình cũng buồn bã cả. Cho nên 
khổ vui là ở nơi tâm, chớ không phải ở nơi cảnh. Cảnh thì nó 
không tự nói nó đẹp hay xấu. Mà đẹp xấu là do mình gắn cho 
nó. Hiểu được lý này, thì nhìn đâu cũng cảm thấy an vui tươi 
mát đẹp đẽ cả. Nghĩ thế, tôi thấy lòng mình an lạc nhẹ nhàng 
thanh thoát hơn. Không còn trách cảnh hay trách ai cả. Cảnh 
và người có lỗi gì mà mình phải trách? Có trách chăng là hãy 
tự trách mình. Vì tâm mình bất bình, nên thấy đâu cũng bất 
bình. Còn tâm mình an bình, thì mọi cảnh vật đều an bình. 
Vạn cảnh tùy tâm là vậy đó. Nghĩ thế nên tôi làm bài thơ: 
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VuiÊbuồnÊởÊtạiÊlòngÊta 
ĐổÊthừaÊchoÊcảnhÊthậtÊlàÊsiÊmê 
TrongÊlòngÊbuồnÊbãÊtỉÊtê 
CảnhÊdùÊcóÊđẹpÊchẳngÊmêÊchútÊnào 
CõiÊlòngÊvuiÊvẻÊxiếtÊbao 
NhìnÊđâuÊcũngÊthấyÊngọtÊngàoÊanÊvui 
ThậtÊlòngÊchớÊcóÊbảiÊbuôi 
NóiÊlờiÊchânÊthậtÊaiÊthờiÊchẳngÊthương 
ThếÊgianÊlàÊcảnhÊvôÊthường 
NayÊdờiÊmaiÊđổiÊkhácÊdườngÊchiêmÊbao 
HômÊnayÊđịaÊvịÊngôiÊcao 
NgàyÊmaiÊđịaÊvịÊnhưÊsaoÊrụngÊrời 
SốngÊsaoÊchoÊđẹpÊvớiÊđời 
TrongÊlòngÊvuiÊvẻÊsángÊngờiÊđạoÊtâm 
CuộcÊđờiÊmộngÊhuyễnÊchớÊlầm 
SốngÊsaiÊchânÊlýÊngànÊnămÊkhổÊsầu 
 
Tham quan ở đây xong, chúng tôi về lại Lệ Giang để đi tham 
quan công viên Long Đàm. Hết Hắc Long Đàm bây giờ tới 
Long Đàm. Đầm nào cũng là rồng ngự, nghe cái tên gọi thôi 
là đã muốn tới nơi tham quan thưởng ngoạn rồi. Thường 
chúng ta hay bị ngôn ngữ và ngoại cảnh lừa gạt chúng ta. Vì 
chúng ta thiếu phần tự chủ. Thiền là phục hồi lại chủ quyền 
cho chính ta. Bởi thiền là tỉnh thức, là giác ngộ. Thiền bắt 
buộc ta phải quán chiếu lại chính mình. Thiền không muốn ta 
rơi vào những khái niệm ngôn ngữ và phá tung mọi vọng 
chấp. Cho nên người tu thiền là phải hằng tỉnh giác. Không 
chạy theo làm tay sai cho ngoại cảnh sai khiến. Đối cảnh vô 
tâm đó là thiền. Thiền không chủ trương hướng ngoại tìm cầu. 
Ai còn hướng ngoại tìm cầu đó là ngoại đạo, không dính dáng 
gì với đạo Phật cả. Phật không có ở bên ngoài, mà Phật ở 
trong tâm của mỗi người. Sơ Tổ Trúc Lâm đã từng nói: “GiaÊ
trungÊhữuÊbảoÊhưuÊ tầmÊmích”. Nghĩa là trong nhà mình đầy 
đủ của báu, đừng có chạy tìm kiếm ở bên ngoài. Vậy mà bây 
giờ, đại đa số người tu chúng ta hay chạy lạy lục van xin tìm 

63 

 

tôn Tiên Hoàng làm chúa. Trong lúc chơi đùa, Đinh Tiên 
Hoàng thường bắt Lưu Cơ với bọn trẻ chéo tay làm kiệu khiêng 
và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng của thiên tử.  
 
Thuở bấy giờ, Mười hai sứ quân đều tự xưng hùng trưởng, cát 
cứ đất đai Lưu cơ luôn ở bên cạnh Đinh Tiên Hoàng sách 
hoạch việc quân cơ. Lời bàn của Lưu Cơ, cùng với mưu kế của 
Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, đều được Đinh Tiên Hoàng 
nghe theo và thực hiện. Do vậy, Đinh Tiên Hoàng mưu tính 
đánh trận nào là tất thắng. Trong việc đánh dẹp Mười hai sứ 
quân, thu giang sơn về một mối, Lưu Cơ có công lao không 
phải là nhỏ. 
 
Lưu Cơ là người thông minh, thận trọng, tính tình đôn hậu, biết 
giữ lễ, khiêm cung. Năm Mậu Thìn (968), Đinh Tiên Hoàng lên 
ngôi, Lưu Cơ cùng với Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú bàn 
mưu sáng lập quy chế. 
 
Năm Tân Mùi (971), Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định quy 
chế cho bá quan văn võ trong triều và các đạo trong nước. Bấy 
giờ, sử cũ chép: lấy Nguyễn Bặc làm Đinh Quốc công, Lưu Cơ 
làm Đô Hộ phủ Sĩ sư, Lê Hoàn làm Thập đạo tướng quân... 
Như vậy, Lưu Cơ được giao trọng trách coi việc hình án ở phủ 
đô hộ, tức là trong cả nước Đại Cồ Việt thời bấy giờ . 
 
Trước đó, khi mới lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng muốn dùng uy, 
chế ngự thiên hạ, sai đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ trong cũi 
khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng từ khi Lưu Cơ giữ chức Đô 
Hộ phủ Sĩ sư, chắc hẳn việc hình án bớt khắc nghiệt hơn. Nhà 
sử học Lê Tung từng nhận xét: “Đinh Tiên Hoàng dùng bốn 
Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Trịnh Tú làm người phù tá, 
sáng chế triều nghi, định lập quân đội, vua chính thống của 
nước ta, thực bắt đầu từ đấy”. Đó là lời ghi nhận của sử thần 
xưa đối với công lao to lớn của Lưu Cơ trong việc thống nhất 
non sông, sáng lập vương triều Đinh vào nửa cuối thế kỷ X”. 



62 

 

mẫn có tài thức và giỏi ứng đối. Phàm mọi công việc từ lệnh 
ngoại giao với bên ngoài, Đinh Tiên Hoàng đều tin cậy giao 
cho Trịnh Tú. 
 
Năm Mậu Thìn (986) Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, Trịnh Tú với 
Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ mưu sáng lập quy chế.  
 
Năm Tân Mùi (971) Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định triều 
nghi, định cấp bậc văn võ, tăng đạo. Nguyễn Bặc được giữ 
chức Thái tể, tước Định Quốc công, Lưu Cơ giữ chức Đô Hộ 
phủ Sĩ sư. Đinh Điền giữ chức Ngoại giáp, tiếc rằng sử cũ chép 
sót không cho biết Trịnh Tú được giao chức gì? Nhưng sách 
Đại Việt sử ký toàn thư chép rõ rằng: vào mùa xuân năm Ất 
Hợi (975), vua Đinh Tiên Hoàng sai Trịnh Tú sang sứ nhà 
Tống, tuế cống vàng lụa, sừng tê và ngà voi. Điều đó đủ thấy 
Trịnh Tú là người có tài thức và học vấn vào loại hàng đầu 
trong số quan lại của triều Đinh thời đầu dựng nước. Vì dưới 
thời quân chủ việc lựa chọn sứ thần sang Trung Quốc là việc 
rất hệ trọng, chỉ những người có học thức và có tài ứng đối, 
biện luận mới được triều đình trao cho trọng trách này. Đây là 
lần cử sứ giả thứ hai của triều đình sang nhà Tống, lần thứ nhất 
vào năm Nhâm Thân (972), sứ giả của Đinh triều là Nam Việt 
vương Đinh Liễn, con cả của Đinh Tiên Hoàng. Chuyến đi sứ 
của Trịnh Tú ngoài việc tuế cống, chắc hẳn Trịnh Tú đã hoàn 
thành xuất sắc trọng trách của mình, cho nên mùa thu năm ấy 
nhà Tống sai sứ thần sang nước ta gia phong cho Đinh Liễn”. 
NgàyÊtốtÊthángÊQuýÊXuân,ÊnămÊNhâmÊThìnÊ(2012)ÊPhóÊgiáoÊsưÊ
–ÊTiếnÊsĩÊNguyễnÊMinhÊTường,ÊViệnÊsửÊhọc,ÊphụngÊsoạn. 
NhàÊthưÊphápÊNguyễnÊĐứcÊchínhÊviếtÊchữ. 
 
Thứ hai là quan đại thần Lưu Cơ. “Lưu Cơ (924 -?), người làng 
Đại Hữu, nay thuộc xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 
Bình, là người cùng làng, cùng lứa tuổi với Đinh Tiên Hoàng. 
Thuở nhỏ, Lưu Cơ cùng với Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú 
thường cùng Đinh Tiên Hoàng chăn trâu ngoài đồng, rồi suy 
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cầu Phật, Bồ tát bên ngoài. Người như thế, Phật gọi đó là 
người mê. Trong Kinh Lăng Nghiêm, gọi đó là “QuênÊMìnhÊ
TheoÊVật”. Ta hãy chú ý cụm từ này. Hằng ngày chúng ta 
sống nô lệ cho ngoại cảnh, nói rõ hơn là cho 6 trần. Chúng ta 
chưa làm chủ được mình. Chính vì thế, nên ta mãi trôi lăn 
trong vòng sinh tử luân hồi khổ đau! 

Trở lại vấn đề ngày hôm nay. Sau khi tham quan ở Hắc Long 
Đàm, hay còn gọi là công viên Quốc gia Phổ Đạt Thố - Fo-
tatso National Park, chúng tôi trực chỉ về thành phố Lệ Giang. 
Trước khi đến công viên Long Đàm, đoàn đi dạo phố thành 
cổ. Hai bên dãy phố họ trưng bày bán đủ loại hàng hóa và 
thức ăn. Phần nhiều là họ bán những hàng hóa sản xuất nội 
địa và những loại thực phẩm địa phương. Đi một hồi, nhìn lại 
chỉ còn tôi và Bảo Khánh. Còn những người kia trong nhóm 
của Huế, mỗi người một nơi không còn đi chung với nhau 
nữa. Vì trước khi đi hướng dẫn viên cho biết điểm hẹn và 
đúng giờ trở lại. Mọi người chỉ đi dạo khoảng hơn tiếng đồng 
hồ thì tất cả tập trung đến điểm hẹn để đi tham quan hồ Long 
Đàm.  

Sau khi tập trung đến điểm hẹn, cô hướng dẫn viên địa 
phương hướng dẫn chúng tôi đi bộ đến hồ Long Đàm. Nơi 
đây, quả thật là một phong cảnh tuyệt đẹp. Theo chú Minh 
Chính cho biết, hồ Long Đàm này, ngày xưa chỉ có các bậc 
vua chúa mới được vào đây, còn dân giả thì không ai được 
phép vào xem. Nhìn cảnh trí chung quanh hồ rất đẹp. Nhân 
xem qua cảnh này, tôi có làm bài thơ kỷ niệm như sau: 

LongÊĐàmÊphongÊcảnhÊrấtÊnênÊthơ 
DuÊkháchÊvàoÊđâyÊtrọnÊướcÊmơ 
ĐồiÊnúiÊchậpÊchùngÊsươngÊphủÊkín 
HồÊtrongÊtịnhÊthủyÊchẳngÊđụcÊnhơ 
VuaÊchúaÊngàyÊxưaÊthườngÊlãmÊcảnh 
DânÊthườngÊaoÊướcÊmãiÊngẩnÊngơ 
ToànÊcảnhÊLongÊĐàmÊôi!ÊtuyệtÊmỹ 
ThiênÊnhiênÊkhéoÊtạoÊcảnhÊnênÊthơ. 
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Vâng! Chỉ có bàn tay của thiên nhiên mới tạo nên phong cảnh 
hữu tình tuyệt đẹp như thế này. Ngoài ra, không có bàn tay 
nào của con người mà có thể đủ sức tạo ra cảnh trí hùng vĩ 
nên thơ đẹp đẽ như thế. Đi qua một vòng ngắm cảnh, ai nấy 
đều trầm trồ khen ngợi hết lời.  
 
Xem xong nơi đây, đoàn đi đến nhà hàng để dùng cơm chiều. 
Sau đó mọi người về lại khách sạn Lệ Giang ngủ nghỉ. Cần 
nói rõ, khách sạn này có tên là Kyriad, chữ Hán là Tửu Điếm 
Tiền Thai. Đoàn ngủ nghỉ ở khách sạn này trước sau là 3 đêm, 
đêm đầu mới tới và 2 đêm cuối trước khi đến thành phố Côn 
Minh.  
 
Tối lại, mọi người tự do đi dạo phố. Vì mệt mỏi nên tôi không 
có đi, do đó, nên tôi không biết phố xá như thế nào. Tôi nghĩ, 
phố xá nơi đâu cũng vậy. Cũng bày bán đủ thứ kẻ bán người 
mua, kẻ qua người lại. Nơi nào cũng thế thôi.  
 
Nhớ lại, năm 2012, tôi cùng với một số người đi Mỹ ở chùa 
Bồ Đề của Thầy Phước Nhơn. Chúng tôi di chuyển từ tiểu 
bang này, sang tiểu bang khác, tất cả đều đi bằng xe hơi. Tới 
đâu cũng thấy phố xá xe cộ qua lại tấp nập. Cũng trời đất mây 
núi nước non... Chẳng có gì khác lạ. Lúc đó, tôi ngẫu hứng 
làm bài thơ, xong rồi tôi đọc lên cho mọi người nghe cho vui. 
 
ĐiÊđếnÊnơiÊnàoÊcũngÊthếÊthôi! 
CũngÊnhà,ÊcũngÊphố,ÊcũngÊxeÊhơiÊ 
CũngÊnon,ÊcũngÊnúi,ÊtrờiÊmâyÊnước 
CũngÊuống,ÊcũngÊăn,ÊcũngÊdạoÊchơi 
 
NgắmÊcảnhÊngoạnÊduÊaiÊchẳngÊthích? 
ThămÊthầy,ÊbạnÊcũÊcũngÊchiaÊphôi! 
LâuÊnayÊđấtÊMỹÊhằngÊmongÊước 
ĐãÊđếnÊđâyÊrồiÊcũngÊthếÊthôi! 
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tay mềm. Nói lên điều này, chỉ là cảm nghĩ của riêng tôi thôi. 
Có người nói, mình không đi thì họ lấy gì mà sống? Tuy mình 
ngồi hóng gió thưởng ngoạn cũng giúp cho họ có tiền chi dụng. 
Đồng ý là như vậy, nhưng ở đây tôi chỉ nói riêng cái cảm nghĩ 
của mình, còn mọi người ai muốn nghĩ sao cũng được. Vì đó là 
quyền tự do tư tưởng suy nghĩ của mỗi người. 
 
Đền thứ nhứt mà chúng tôi ghé vào thăm viếng là đền thờ 4 vị 
đại thần có công lớn với đất nước. Đó là Thái Sư Trịnh Tú, Đô 
hộ phủ Sĩ Sư Lưu Cơ, Định quốc công Nguyễn Bặc và Đại từ 
Đô Đinh Điền. Bốn vị này được xem như là tứ trụ của triều 
đình nhà Đinh. Họ có công lao lớn giúp vua Đinh Tiên Hoàng 
dẹp loạn 12 sứ quân. Để tưởng niệm các vị công thần này, 
người ta lập bia viết chữ để ghi nhớ. Mỗi vị, đều có viết sơ 
lược tiểu sử của các ngài trên mỗi tấm bia. Mục đích là để nói 
lên cái công trạng lớn lao mà các ngài đã phò vua giúp nước. 
Tôi xin ghi lại nguyên văn tiểu sử của từng vị một như sau: 
 
Thứ nhất là quan đại thần Trịnh Tú. “Trịnh Tú (924 -? ) Người 
làng Đại Hữu, nay thuộc xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình, là người cùng làng, cùng lứa tuổi với Đinh Tiên 
Hoàng. Thuở nhỏ, Trịnh Tú cùng với Nguyễn Bặc, Đinh Điền, 
Lưu Cơ thường cùng Đinh Tiên Hoàng chăn trâu ngoài đồng. 
Bọn ông đâu biết kiến thức không bằng Đinh Tiên Hoàng, nên 
cùng nhau suy tôn Tiên Hoàng làm chúa, thường làm kiệu tay, 
cầm cờ hoa lau rước như nghi trượng thiên tử. Ngày rỗi Trịnh 
Tú cùng Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ theo Đinh Tiên 
Hoàng kéo nhau đi đánh trẻ con các thôn khác, đến đâu bọn trẻ 
đều sợ phục. Hằng ngày, Trịnh Tú cùng trẻ con trong làng rủ 
nhau đến phục dịch kiếm củi, nấu cơm cho Đinh Tiên Hoàng. 
Bà mẹ Đinh Tiên Hoàng thấy vậy, mừng lắm, mổ lợn nhà cho 
Trịnh Tú, Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ cùng với trẻ con 
trong làng ăn uống vui vẻ. 
 
Trịnh Tú là người thông minh, học rộng nhiều về thư sử, cần 
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hang động. Xuất phát từ bến đậu cho đến điểm cuối cùng, ít 
nhất phải mất gần 3 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, trong khoảng 
thời gian 3 tiếng đồng này, không phải họ chèo chống  xuyên 
suốt, mà cứ đến mỗi cái đền thờ, họ đậu thuyền lại để cho du 
khách lên bờ chiêm bái ngắm cảnh.Từ điểm khởi hành cho đến 
điểm cuối cùng phải trải qua ba ngôi đền thờ các vị thần hoàng. 
Nghĩa là những vị trung quân ái quốc phần lớn là trong thời đại 
nhà Trần. Cứ mỗi nơi dừng lại, du khách dạo cảnh khoảng vài 
mươi phút rồi xuống thuyền đi tiếp. Ngồi trên thuyền, có 
những du khách phụ chèo chống trông thấy cũng vui vui. Nhờ 
đó, mà thuyền đi nhanh hơn. Khi xuống thuyền, ai cũng phải 
mặc vào mình chiếc áo phao để phòng khi có lỡ rớt xuống 
nước thì không bị chết đuối. Tôi thích nhất là ngồi ngắm cảnh 
hai bên sông. Vì hai bên là những dãy núi đá nối liền nhau. 
Trên núi, có nhiều cây cối xanh tươi mát mẻ. Nhìn thấy, thật là 
thú vị vô cùng. Mình ngồi không, tội nghiệp cho người chèo 
chống. Vẫn biết đây là nghề nghiệp của họ. Nhưng với sức 
người phụ nữ mà ra sức chống chèo như vậy, chắc là mệt lắm. 
Cô Dư nói, lúc chèo chống thì không thấy mỏi tay, nhưng khi 
về nhà tối lại, hai cánh tay nhức mỏi thiếu điều muốn rụng rời. 
Tôi nghĩ, bất cứ nghề nghiệp nào cũng có cái khó khăn và cực 
khổ của nó. Dù là sử dụng bằng sức lực của chân tay hay khối 
óc. Đồng thời, ngành nghề nào nó cũng có cái thú đam mê 
riêng của nó. Nhờ vậy, mà  người ta mới thích thú để làm.  
 
Trong lúc ngồi trên thuyền, riêng tôi, tôi cảm thấy hơi khó 
chịu. Tuy có thưởng thức cảnh đẹp do tạo hóa ban cho, nhưng 
nhìn thấy một người phụ nữ ra sức chống chèo cho mình ngồi 
không thưởng ngoạn, thì cảm thấy trong lòng có chút xốn xang 
áy náy. Vẫn biết đó là nghề nghiệp sinh kế của họ. Nhưng mình 
vẫn cảm thấy bất nhẫn làm sao! Chèo thì mình không biết 
chèo. Tôi có chèo thử, mới chèo thì không thấy mệt, nhưng 
chèo một hồi cảm thấy mệt và mỏi tay. Dù có quen tay đi 
chăng nữa thì cũng vẫn là sức của con người. Mà sức con 
người cũng phải có giới hạn, nhứt là người phụ nữa chân yếu 
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ThứÊbaÊngàyÊ26/3/2024 
 
Hôm nay, theo chương trình, đoàn sẽ đi tham quan Núi Tuyết 
Ngọc Long. Muốn lên Núi Tuyết Ngọc Long là phải đi cáp 
treo. Đoàn chia nhau từng nhóm để vào cáp treo. Nhóm chúng 
tôi là một gia đình đi chung cáp treo. Như đã nói, gia đình 
gồm có 10 người. Cô Huế là người đại diện cho gia đình. Mỗi 
khi hướng dẫn viên cần liên lạc thì liên lạc trực tiếp với Huế, 
rồi Huế phổ biến cho trong gia đình biết. Vì độ cao nên cần 
phải đi cáp treo. Đến nơi, mọi người đi dạo ngắm cảnh đẹp 
chung quanh. Riêng tôi, tôi thích ngắm cảnh núi non hùng vĩ, 
nhất là núi đá rất cao có tuyết phủ quanh năm. Tôi nhìn những 
ngọn núi cao vút, tuyết trắng phủ đầu giống như tóc bạc đầu 
người. Nhìn hoài không biết chán. Tôi cứ trầm trồ khen đẹp 
mãi. Thiên nhiên sao khéo tạo những cảnh quan kỳ thú làm 
quà tặng cho con người. Đó là những món quà tuyệt mỹ mà 
chỉ có trời đất thiên nhiên mới ban tặng cho mình thôi. Ta cứ 
việc tận hưởng, nhưng đừng phụ bạc tàn phá thiên nhiên. Tàn 
phá thiên nhiên có khác nào mình tự giết mình. Cho nên, 
muốn bảo vệ mạng sống của mình thì ta nên ý thức cần phải 
bảo vệ môi trường. Vì chính môi trường mang lại sức sống 
cho ta. Có lắm người không ý thức lại nhẫn tâm tàn phá thiên 
nhiên và giết hại muôn thú. Như thế, thì thử hỏi làm sao con 
người có thể tồn tại được? Tôi có viết bài “Khúc Ca Nguồn 
Sống”. 

AnhÊbảoÊvệÊrừngÊcây 
EmÊbảoÊvệÊnúiÊsông 
AnhÊvớiÊemÊđồngÊlòng 
NguyệnÊchungÊsứcÊxâyÊdựngÊnonÊsông 
 
NàyÊemÊơi!ÊcuộcÊsống 
SốngÊkhôngÊphảiÊriêngÊta 
SốngÊchoÊtấtÊcảÊmuônÊloài 
SốngÊnhưÊthếÊmớiÊthậtÊlàÊanÊvui 
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NàyÊaiÊơi!ÊcuộcÊsống 
SốngÊkhôngÊphảiÊriêngÊta 
SốngÊtrảiÊrộngÊchanÊhòa 
SốngÊthươngÊkhắpÊmớiÊthậtÊlàÊanÊvui 
 
HãyÊnhìnÊxemÊrừngÊnúi 
MangÊsứcÊsốngÊchoÊta 
TaÊlàÊrừngÊnúiÊbaoÊla 
RừngÊnúiÊấyÊcũngÊchínhÊlàÊta. 
 
Trong quyển Đạo Phật Và Môi Trường, nguyên tác bằng Hán 
Ngữ do giáo sư Tế Quần, một vị pháp sư nổi tiếng trong lãnh 
vực nghiên cứu Phật học, Giáo học và hoằng pháp trong nước 
Trung Hoa. Tác phẩm này do Thích Nhuận Đạt chuyển dịch 
sang Việt ngữ. Nói về liên hệ môi trường sống, trong đó có 
đoạn viết: “Nếu có một ngày, quả thật chúng ta biến tất cả 
những thứ trong thiên nhiên thành tiền, thì thứ mà tiền có thể 
mua được có lẽ cũng chỉ là tiền. Chúng ta sẽ sống như thế 
nào? Cho nên của cải hoàn toàn không phải là mục tiêu duy 
nhất của cuộc sống, càng không phải là sự bảo chứng duy nhất 
của hạnh phúc. 

Xét từ quan điểm của Phật giáo, hạnh phúc là do nhân duyên 
hòa hợp tạo thành. Xét từ cuộc sống cá nhân, hạnh phúc 
không thể tách rời trạng thái tâm lý tốt lành và thân thể khỏe 
mạnh. Ngoài ra, gia đình hòa thuận, bạn bè chân thật, tình 
cảm thanh cao cũng đều là nhân tố cấu thành không thể thiếu 
của hạnh phúc. 
 
Xét trên phương diện xã hội, hạnh phúc chúng ta được kiến 
lập trên nền tảng hòa bình của thế giới. 

Cho đến bây giờ không luận là giữa người với người, giữa 
vùng với vùng, cho đến giữa quốc gia với quốc gia, do vì 
cướp đoạt nguồn tài nguyên mà chiến tranh bùng phát không 
thể chấm dứt. Khi thế giới mất đi sự bình an thì cuộc sống của 
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phương pháp trị liệu của “Tứ Diệu Đế” mà Đức Phật đã chỉ 
dạy. Thế thì, đạo Phật nói khổ không có nghĩa là ru ngủ người 
ta đi vào con đường bi quan yếm thế. Mà nói khổ là để cho 
người ta tìm ra phương pháp diệt khổ. Khi hết khổ là hạnh 
phúc. Cũng như khi hết bệnh gọi là lành bệnh. Nếu không có 
bệnh sao gọi là lành bệnh? Không có khổ thì sao gọi là hạnh 
phúc? Như vậy ta phải tìm hạnh phúc ngay trong khi khổ đau. 
Rời khổ đau thì không bao giờ có hạnh phúc. Như rời sóng thì 
không có nước. Ta phải tìm nước ngay trong khi sóng nổi lên. 
Sóng là hiện tượng của khổ đau. Nước là bản thể của hạnh 
phúc, vì nước tiềm tàng trong sóng. Cũng như hoa sen mọc lên 
từ bùn nhơ. Rời bùn nhơ thì không có hoa sen. Muốn tìm hoa 
sen mà bỏ hết bùn nhơ thì làm gì có? Muốn tìm hạnh phúc mà 
rời khổ đau thì cũng không bao giờ có. Vậy thì, đạo Phật dạy ta 
phải tìm hạnh phúc ngay trong khổ đau. Tìm Bồ đề ngay trong 
phiền não. Tìm Niết bàn ngay trong sinh tử. Tìm cái “tánh 
không giận” ngay trong khi nổi giận. Giận lặng xuống thì tánh 
không giận có mặt hiện tiền. Trước khi nổi giận, ta sẵn có tánh 
không giận. Khi hết giận rồi thì tánh không giận hiện ra. Tánh 
không giận không phải từ đâu chạy tới. Mà nó nằm sẵn trong 
khi nổi giận. Giận là một hiện tượng phiền não. Không giận là 
tánh thể bồ đề. Vì thế mà trong kinh nói: “Phiền não tức bồ đề, 
sinh tử tức niết bàn” là ý này vậy. 
 
Trở lại vấn đề đi thuyền. Mỗi chiếc thuyền chỉ ngồi được 
khoảng 4 hay 5 người thôi. Trong chiếc thuyền của chúng tôi 
gồm có: tôi, chú Thái, Hiếu Hoa, bà Tươi và cô Liên Thu.  
 
Ở đây, hầu như người chèo thuyền nào cũng phải học chèo và 
chèo rất nhuần nhuyễn. Đây là một nghề chuyên nghiệp của 
các cô. Tôi thấy phần nhiều là các cô lái chèo còn các ông thì 
rất ít. Họ lái chèo lãnh lương theo chuyến, chớ không có ăn 
lương tuần hay tháng. Tính theo chuyến mà họ trả tiền. Một 
chuyến lãnh được 200 ngàn đồng Việt Nam. Họ lái chèo theo 
tuyến đường đã được quy định trên sông và phải qua một vài 
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cách nay vài tháng. Từ đó, cô phải làm lụng vất vả tất tả ngược 
xuôi để kiếm tiền nuôi con. Cô kể cho chúng tôi nghe bằng 
giọng nói nghẹn ngào bùi ngùi xúc động. Tôi rất cảm thông 
cho hoàn cảnh của cô. Nhưng biết nói sao hơn, vì mỗi người có 
mỗi biệt nghiệp khác nhau. Nhưng trót đã mang thân phận làm 
người, ít nhiều gì ai cũng có những nỗi khổ niềm đau riêng. Vì 
thế mà trong kinh đức Phật có nêu ra 8 nỗi thống khổ lớn của 
kiếp người. Ngoài 4 cái khổ chính: sinh, già, bịnh, chết ra, còn 
có 4 nỗi khổ phụ như: đang yêu thương sống ấm êm hạnh phúc 
mà phải xa lìa vĩnh viễn là khổ, mong cầu không được toại 
nguyện cũng khổ, oán ghét thường gặp mặt nhau cũng khổ và 
năm ấm phát triển không bình thường là khổ. Vì thế mà thi sĩ 
Dương Khuê ông có viết 4 câu thơ nói về nỗi thống khổ của 
kiếp người. 
 
Bể khổ mênh mông sóng ngập trời 
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi 
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió 
Nhìn lại cùng trong bể thảm thôi! 
 
Nếu nỗi khổ của con người mà ngừng ngang đó, thì cuộc đời 
này không có gì vui sướng hạnh phúc cả. Như thế, thì cuộc đời 
này quá bi quan chán chường và đưa người ta đi vào ngõ cụt 
không lối thoát. Vì nhìn đâu cũng thấy toàn là bể thảm thôi. 
Đạo Phật nói khổ, nhưng không phải để người ta bi quan không 
muốn sống. Nói khổ để tìm cách thoát khổ. Muốn thoát khổ, thì 
phải biết rõ nguyên nhân gây ra đau khổ. Một khi đã thấy rõ 
nguyên nhân thì người ta phải mau tìm cách diệt trừ. Dụ như 
người có bệnh đến bác sĩ nhờ bác sĩ khám bệnh. Cố nhiên, là 
bác sĩ phải tìm nguyên nhân gây ra bệnh. Khi biết rõ con vi 
khuẩn nào đó gây tác hại, thì chừng đó bác sĩ sẽ tìm phương 
cách trị liệu. Bác sĩ cho một loại thuốc thích hợp nào đó để diệt 
trừ vi khuẩn. Thuốc trị đúng bệnh, có thể uống vài ngày thì hết 
bệnh. Cũng thế, khổ là “Quả”, phiền não là Tập (nhân), phương 
pháp chữa trị là “Đạo”, và hết bệnh là “Diệt”. Đó là theo 
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mỗi cá nhân trong đó làm sao có được hạnh phúc? 

Nhưng xét về môi trường sống thì vận mệnh của nhơn loại lại 
có liên quan mật thiết với thiên nhiên. Hạnh phúc chúng ta 
đến từ sự dâng tặng của thiên nhiên, đến từ sự vun bón của 
thiên nhiên. Cho nên, bảo vệ thiên nhiên cũng là tiền đề quan 
trọng để có được hạnh phúc. Chỉ có nhận thức được nội hàm 
chính xác của hạnh phúc thì sự nỗ lực để tìm cầu hạnh phúc 
của chúng ta mới có thể áp dụng một cách có hiệu quả” (hết 
phần trích dẫn) 

Khi chúng tôi đến đây, đã có rất nhiều du khách tới sớm hơn 
chúng tôi. Chung quanh là núi non bao bọc, chính giữa là một 
khoảng không gian rộng lớn. Mọi người đi vòng quanh để 
ngắm cảnh. Nơi đây rất hấp dẫn cho phái nữ tha hồ mà nhiếp 
ảnh lưu niệm. Vì phong cảnh rất hữu tình ngoạn mục. Hướng 
dẫn viên báo cho mọi người biết, là phải tập trung nơi tâm 
điểm trước 12 giờ trưa. Nghĩa là mọi người được du ngoạn 
khoảng 2 tiếng đồng hồ.  

Theo một tài liệu cho biết: “Núi Tuyết Ngọc Long là một trong 
những ngọn núi cao nhất thế giới với độ cao trên 5.000m, đỉnh 
cao nhất của ngọn núi là “Phiến Tử Đẩu” cao 5.596m ngọn núi 
được tuyết bao phủ quanh năm. 

“Núi tuyết Ngọc Long được gọi là “Oulu” trong tiếng Naxi, có 
nghĩa là đá núi bạc. Còn trong tiếng Trung là "玉龙雪

山" (YuLong) được dịch sang Hán Việt là "Ngọc Long tuyết 
sơn". Nguồn gốc tên Ngọc Long bắt nguồn từ 13 đỉnh núi tuyết 
của nó như trải dài vô tận giống như một “con rồng” bay trên 
những đám mây. Núi Ngọc Long có một ý nghĩa vô cùng linh 
thiêng đối với người dân Nạp Tây nó là biểu tượng cho sự sống 
và sức mạnh của người dân nơi đây. 
 
Đứng từ trên bờ sông Kim Sa với độ cao 1000m du khách có 
thể nhìn trọn vẹn thảm thực vật vô cùng đa dạng bao quanh núi 
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Ngọc Long. Xung quanh ngọn núi tuyết trắng xóa này được 
bao bọc bởi thảm thực vật xanh ngát với những loại cây quý 
hiếm như cây tùng, cây bách, vân ma,.. đặc biệt là những đóa 
hoa đỗ quyên rực rỡ điểm tô trên nền tuyết trắng tạo nên một 
bức tranh non nước hữu tình. 
 
Núi tuyết Ngọc Long là ngọn núi chìm trong sương gió quanh 
năm. Ngoài tuyết ra, núi tuyết còn có rất nhiều danh lam thắng 
cảnh tự nhiên khác như: sông băng, đồng cỏ núi cao, rừng và 
nhiều cảnh quan tuyệt mỹ khác,… 
 
Không chỉ nổi tiếng bởi phong cảnh tuyết trắng trải dài, nơi 
đây còn nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ làm say lòng du khách 
cùng sự thay đổi của các mùa tạo nên bức tranh tuyệt mỹ. Khí 
hậu núi tuyết Ngọc Rồng Yulong tương đối dễ chịu. Nhiệt độ 
trung bình hàng năm là 11.3°C, nhiệt độ trung bình tháng lạnh 
nhất là 3°C và tháng nóng nhất là 17°C.  Lượng mưa hàng năm 
khoảng 1000–1200mm tập trung từ tháng 6 đến tháng 10, 
chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. 
 
Núi tuyết Ngọc Long Yulong không chỉ hùng vĩ mà với sự thay 
đổi bốn mùa trong một ngày và biến đổi của mây, nắng càng 
làm nổi bật cảnh sắc nơi đây. 
 
Có đôi khi những đám mây che phủ những ngọn núi tuyết trắng 
tạo nên vẻ huyền bí, nhưng khi trời quang mây tạnh, dưới bầu 
trời xanh thẳm những đỉnh núi tuyết như lấp lánh ánh bạc, nhảy 
múa cùng ánh mặt trời. 

Vào buổi sáng, khi làng bản vẫn còn say ngủ, những ngọn núi 
tuyết đã đón ánh bình minh, ánh nắng mặt trời phủ đầy tuyết 
trắng. 
 
Vào buổi tối khi mặt trời lặn, ánh trăng dịu dàng trải khắp núi 
đồi, ngọn núi dường như ẩn mình trong tấm chăn mỏng bàng 
bạc như đang dần đi vào một giấc mơ ngọt ngào.  
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thắng Tràng An là khu du lịch sinh thái nằm trong quần thể di 
sản thế giới Tràng An, là một điểm du lịch nổi bật không những 
ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á và thế giới. Nơi 
đây đã được chánh phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc 
biệt quan trọng và UNESCO công nhận là di sản thế giới từ 
năm 2014. Tràng An nằm trong địa phận Hoa Lư thuộc tỉnh 
Ninh Bình - Việt Nam. Có thể nói, quần thể danh thắng Tràng 
An là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và 
thiên nhiên là những di tích quốc gia quan trọng đặc biệt bao 
gồm khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô 
Hoa Lư. Liên kết giữa các khu vực này là hệ sinh thái rừng đặc 
dụng Hoa Lư trên núi đá vôi, đất ngập nước và hệ thống sông, 
hồ, đầm với diện tích 12.252 ha. Quần thể di sản thế giới Tràng 
An mang trong mình những khung cảnh thiên nhiên độc đáo từ 
đá núi, hệ sinh thái, rừng cây, thảm thực vật, đồng lúa, hồ đầm 
và những tuyến du thuyền trên sông Ngô Đồng, suối Tiên, sông 
Vọc, sông Sào Khê, sông Đền Vối, sông Bến Đang. Nơi đây sở 
hữu những hang động đẹp như động Thiên Hà, động Thiên 
Thanh, động Tiên, động Tiên Cá, động Vái Giời, động Thủy 
Cung, hang Bụt, hang Tam Cốc, hang động Tràng An, hang 
Sinh Dược; những di chỉ khảo cổ học có giá trị như hang Mòi, 
hang Bói, hang Trống, mái Ốc, thung Bình, thành Hoa Lư; 
những di tích lịch sử nổi tiếng gắn với 4 hoàng triều: Đinh, Lê, 
Lý, Trần như cung điện Hoa Lư , đền Vua Đinh, đền Vua Lê, 
chùa Bích Động, chùa Bái Đính, hang Cung Vũ Lâm, đền Thái 
Vi, đền Trần, đền Suối Tiên, hay những thắng cảnh khác như 
vườn chim thung Nham, thung Nắng, hang Múa, rừng đặc 
dụng Hoa Lư v.v...”(Wikipedea) 
 
Khi đến khu du lịch sinh thái Tràng An, chúng tôi đi thẳng đến 
bến thuyền để lên thuyền du hành ngắm cảnh. Mỗi chiếc thu-
yền đều có ghi số để người ta nhớ số khỏi phải lầm lộn. Cô Dư 
là người phụ nữ chèo chiếc thuyền của chúng tôi. Cô đã hành 
nghề chèo thuyền ở đây trải qua hơn 6 năm. Hoàn cảnh của cô 
thật đáng thương xót. Cô có 3 đứa con và ông xã của cô mất 
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tiếc, tới nơi đường vào chùa bị đóng bít lại, nên xe không thể 
chạy vào được. Các chú xe honda ôm chực sẵn, họ la lối om 
sòm, tôi thấy không ổn, vì trên xe có hai bà trọng tuổi và đa 
phần là người nữ, nên tôi bảo thôi thì mình đến khách sạn dùng 
chiều và nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là xe chạy trực chỉ về đến 
khách sạn Mường Thanh thuộc tỉnh Hà Nam. Đây là một khách 
sạn sang trọng có tầm cỡ 5 sao. Sau khi nhận phòng, thì những 
vị khác đi nhà hàng dùng chiều, riêng tôi và cô Liên Thu không 
có đi. Cô Liên Thu mời tôi qua phòng của cô và chúng tôi dùng 
chiều ở phòng cô. Cô Liên Thu ăn chay trường cách nay vài 
năm. Vì cô có mang theo thức ăn chay, nên chúng tôi dùng cảm 
thấy rất ngon. Cô nói, con và thầy đi đến nhà hàng bất tiện, vì 
đó là nhà hàng mặn, chung quanh không có nhà hàng chay. 
Thôi thì, mình cứ để cho họ đi “rửa ruột” tự nhiên. Cô Liên 
Thu tuy cô chưa gia nhập đạo tràng Quang Minh, nhưng thỉnh 
thoảng, cô cũng tới đạo tràng thọ bát tu học. Cô có người mẹ 
già đang sinh sống ở Hà Nôi. Vì vậy, thỉnh thoảng cô về thăm 
mẹ. Lần này cô về khoảng 3 tháng mới trở lại Úc. Cô có các 
đứa con ở Úc lập nghiệp ở thành phố Melbourne. Từ Nhẫn, 
Bảo Khánh, Hiếu Hoa rất mến quý trọng cô.  
Đêm hôm nay, không hiểu sao tôi bị mất ngủ. Tôi có làm bài 
thơ với tựa đề Mất Ngủ. 
MấtÊngủÊmộtÊđêmÊmắtÊtrõmÊlơ! 
MặtÊmàyÊtrôngÊthấyÊrấtÊbơÊphờ 
LănÊquaÊlộnÊlạiÊnằmÊthaoÊthức 
NghĩÊđếnÊkiếpÊngườiÊkhổÊlắmÊcơ! 
ĐoạtÊlợiÊtranhÊdanhÊtrongÊtrườngÊmộng 
LuânÊhồiÊbaoÊkiếpÊlắmÊbơÊvơ! 
ThứcÊtỉnhÊtuÊhànhÊmauÊthoátÊkhổ 
HạnhÊphúcÊanÊlànhÊhếtÊmộngÊmơ 
 
ThứÊbảyÊngàyÊ30/3/2024 
 
Sáng nay, sau khi điểm tâm, chúng tôi rời khỏi khách sạn 
Mường Thanh để đi tham quan Tràng An danh thắng. “Danh 
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Vào mùa xuân và đầu mùa hè, khắp nơi đều phủ đầy hoa, có 
đến 40 loại đỗ quyên tại đây. Có rất nhiều loại thông ở đây, 
được phân bố theo độ cao từ dưới lên trên như Vân sam, Linh 
sam đỏ, Linh sam,… 
 
Đây cũng được coi là quê hương của các dược liệu: đông trùng 
hạ thảo, trà tuyết, sen tuyết, cây ma hoàng, cỏ linh lăng, gỗ,…. 
Núi tuyết Ngọc Long Yulong có vẻ đẹp độc đáo riêng vào từng 
mùa khác nhau: những cơn giónúi tuyết Ngọc Long mùa xuân 
và ánh mặt trời, những vách đá mùa hè, một mùa thu vàng tím 
hay những trận tuyết mùa đông. Nếu phải nói thời điểm nào 
thích hợp để đi du lịch nhất thì thật khó để lựa chọn” (Website). 
Nhân lãm cảnh nơi đây, cảm hứng tôi có làm một vài bài thơ 
lưu niệm. 
 
NgọcÊLongÊCảmÊTác 

NúiÊNgọcÊLongÊnhiềuÊbóngÊhồngÊquaÊlại 
HồÊtrongÊxanhÊcẩmÊthạchÊánhÊdaÊtrời 
CònÊgìÊbằngÊtrọnÊhưởngÊthúÊvuiÊchơi 
TìmÊlẽÊsốngÊchoÊtâmÊhồnÊluônÊthanhÊthoát 
GiữaÊhồÊtrongÊnúiÊnonÊngànÊbátÊngát 
VạnÊtìnhÊthươngÊxóaÊbỏÊvếtÊthươngÊđau 
ChoÊthắmÊvàoÊdaÊthịtÊcủaÊmỗiÊtếÊbào 
MangÊkiếpÊsốngÊanÊnhànÊtrongÊthơÊmộng 
TaÊđiÊlạiÊgiữaÊbầuÊtrờiÊcaoÊrộng 
ÊHồnÊlângÊlângÊtươiÊsángÊhưởngÊtựÊdo 
LuônÊhòaÊnhậpÊniềmÊvuiÊcùngÊvũÊtrụ 
GẫmÊlòngÊthamÊbiếtÊbaoÊgiờÊmớiÊđủ? 
CảÊcuộcÊđờiÊlamÊlũÊchẳngÊhưởngÊchi 
RồiÊnhắmÊmắtÊthiênÊthuÊngànÊvĩnhÊbiệt...! 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ*** 
NhìnÊnúiÊNgọcÊLongÊrấtÊmộngÊmơ 
LòngÊngườiÊanÊlạcÊdứtÊđườngÊtơ 
ĐếnÊđâyÊduÊkháchÊhồnÊmơÊmộng 
TàÊáoÊdậpÊdìuÊvẫyÊphấtÊphơ 
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MâyÊquaÊđỉnhÊnúiÊnàoÊvươngÊvấn 
ChốnÊcảnhÊbồngÊlaiÊmấyÊaiÊngờ 
RồngÊbayÊngọcÊsángÊtanÊniềmÊtục 
ĐãÊđếnÊđâyÊrồiÊhếtÊmộngÊmơ 
 
Sau khi tham quan nơi đây, chúng tôi đi đến Lam Nguyệt Đàm 
(Blue Moon Valley) Đây là nơi sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp 
nằm ngay dưới chân núi Ngọc Long, được chia làm 4 hồ: Ngọc 
Địch, Kinh Đàm, Lam Nguyệt Đàm và Thính Đào. Trong 4 cái 
hồ này, chúng tôi chỉ ngoạn cảnh ở Lam Nguyệt Đàm, còn 
những hồ kia chúng tôi không có đủ thời gian để tới xem. Nghe 
nói hồ nào cũng có những nét đẹp hấp dẫn riêng. “Mỗi hồ một 
vẻ mười phân vẹn mười” “Với hồ Lam Nguyệt nếu như từ trên 
cao nhìn xuống tựa như một vầng trăng khuyết màu xanh ngọc 
bích, rất thơ mộng. Vào những ngày nắng, nước ở đây có màu 
xanh ngọc. Khi trời mưa xuống khiến cho cát trắng và đá vôi 
dưới đáy sông nổi lên tạo thành một làn nước có màu trắng 
xóa. Khung cảnh lung linh diệu kì như một thước phim điện 
ảnh, khiến ai cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn”. 
 
Nhìn cảnh đẹp nơi đây, tôi cảm hứng làm một vài bài thơ để kỷ 
niệm: 
 
NguyệtÊHồÊCảmÊTác 
 
GióÊmátÊngangÊhồÊgiữaÊnúiÊnon 
TrờiÊchiềuÊseÊlạnhÊdạÊsắcÊson 
NamÊthanhÊnữÊtúÊkhoeÊmàuÊáo 
VẻÊđẹpÊyêuÊkiềuÊbóngÊthonÊvon 
NhiếpÊảnhÊniệmÊlưuÊcườiÊvuiÊvẻ 
Đen,Êhồng,ÊtrắngÊtímÊthấmÊtôÊson 
CảnhÊđờiÊrốiÊrắmÊbaoÊphiềnÊmuộn 
VuiÊthúÊthiênÊnhiênÊcảnhÊnúiÊnon 
                        *** 
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hàng, du khách chỉ cần đi vài phút là tới. Thức ăn bày ra rất 
nhiều món, tùy ý thích du khách chọn lựa. Người ta gọi nhà 
hàng này là nhà hàng búp phê. Du khách vào đây tự lấy thức 
ăn. Giống như bên Úc gọi nhà hàng này là “All you can 
eat” (tất cả đều do tùy bạn chọn lấy thức ăn). Chúng tôi ngồi 
chung một bàn và tự mỗi người đi lấy thức ăn. Thức ăn rất hợp 
khẩu vị với mọi người. Mặc dù đây toàn là thức ăn chay, nhưng 
mọi người trong nhóm ai ăn cũng cảm thấy rất ngon miệng.  
 
Dùng trưa xong, chúng tôi đi xe điện đến tham quan chiêm bái 
chùa Ba Sao. Chùa Bao Sao cách chùa Tam Chúc khoảng 1 cây 
số. Chùa nằm dựa vào vách núi. Toàn cảnh thật là thơ mộng lý 
tưởng. Ngôi điện chánh nằm trên cao, du khách chỉ bước lên 
vài mươi nấc thang là tới. Chùa Ba Sao có một lịch sử lâu đời. 
Theo truyền thuyết kể lại, cả 7 ngọn núi này đều xuất hiện một 
đốm sáng lớn tựa như 7 ngôi sao sáng cả đêm lẫn ngày. Ánh 
sáng lung linh từ trên cao rơi xuống một vùng rộng lớn. Dân 
làng gọi đó là núi Thất Tinh và ngôi chùa ở đây được gọi là 
chùa Thất Tinh. Sau đó, có người đến núi Thất Tinh đục đẽo, 
hòng lấy đi 7 ngôi sao đặc biệt đó. Họ chất củi thành đống lớn 
và đốt nhiều ngày khiến 4 ngôi sao bị mờ dần đi, cuối cùng chỉ 
còn 3 ngôi sao. Vì thế, chùa Thất Tinh sau này được đổi thành 
chùa Ba Sao và gọi tên thị trấn Ba Sao cũng từ tích ấy. 
Nơi đây tôi cũng có làm bài thơ để kỷ niệm: 

PhongÊcảnhÊBaÊSaoÊđẹpÊhữuÊtình 
NúiÊnonÊchớnÊchởÊđẹpÊxinhÊxinh 
HồÊtrongÊthủyÊtọaÊngườiÊkiếnÊtạo 
CảnhÊvắngÊtrờiÊtrongÊchốnÊđịaÊlinh 
BaÊSaoÊtênÊgọiÊtheoÊtruyềnÊthuyết 
LịchÊsửÊchiềuÊdàiÊngọnÊThấtÊTinh 
ThiênÊnhiênÊkhéoÊtạoÊnơiÊrừngÊnúi 
MộtÊcảnhÊhữuÊtìnhÊđángÊtônÊvinh. 

Tham quan chiêm bái xong, chúng tôi trở ra xe lúc 3 giờ 40 
phút chiều. Định đi tham quan một ngôi chùa nữa, nhưng rất 
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theo nguyện vọng của chúng ta. Khi niệm danh hiệu Bồ tát 
Quán Thế Âm, ta phải nhớ đến hai hạnh nguyện:“LắngÊnghe” 
và “ÁiÊngữ”của Ngài. Ta lắng nghe những nỗi khổ niềm đau 
của ta và người khác. Ta phải lắng nghe thật sâu tiếng lòng của 
ta nói gì. Đồng thời, ta cũng lắng nghe những nỗi khổ niềm đau 
tâm sự của người khác. Lắng nghe để tìm phương cách hóa giải 
tháo gỡ cho mình và người. Có tháo gỡ thì ta mới được an vui 
giải thoát. Ái ngữ là lời nói từ tốn khiêm cung yêu thương hòa 
nhã. Phải là lời nói mang tinh thần xây dựng, hòa hợp, đoàn 
kết. Không nên nói những lời ác khẩu mang tính chất phá hoại 
gây đau khổ cho người khác. Mỗi lời nói của ta phát ra phải có 
giá trị lợi mình, lợi người. Ca dao có câu: “Lời nói không mất 
tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đừng có lựa lời 
mà nói cho “lòi tiền” ra, điều đó không tốt và người nói như 
thế là có ý mưu đồ bất chánh, thiếu đạo đức. Ta ý thức rằng, 
mỗi lời nói, hành động hay tư duy của ta, thảy đều mang chữ 
ký của ta hết rồi. Cho nên khi làm bất cứ điều gì, phải có mặt 
trời ý thức soi sáng. Nếu ta nói năng, hành động trong chánh 
niệm, thì bảo đảm ta sẽ có được niềm vui an lạc. Bằng ngược 
lại, ta nói năng, hành động trong thất niệm, thì ta sẽ chuốc họa 
khổ lụy vào thân. Cho nên chánh niệm tối ư quan trọng cho 
người tu chúng ta. Trong lúc tham quan chiêm bái Điện này, tôi 
cũng có làm bài thơ lưu niệm.  

NgôiÊchùaÊTamÊChúcÊđếnÊthamÊquan 
LạyÊPhậtÊthànhÊtâmÊbẻÊ“mạnÊtràng” 
QuanÊÂmÊcảmÊứngÊtùyÊthờiÊhiện 
CứuÊđộÊchúngÊsinhÊthoátÊkhổÊnàn 
TừÊbiÊhạnhÊnguyệnÊluônÊgìnÊgiữ 
QuyếtÊlòngÊnoiÊhạnhÊĐứcÊQuanÊÂm 
BướcÊđiÊanÊlạcÊngườiÊhoanÊhỷ 
VượtÊthoátÊtrầnÊgianÊkhổÊlụyÊngàn 
 
Đảnh lễ Bồ tát Quán Thế Âm xong, trời đã trưa, bụng đói, nên 
chúng tôi quá bước qua nhà hàng để dùng cơm trưa. Nhà hàng 
này nằm trong phạm vi của ngôi chùa. Từ điện này đến nhà 
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HồÊLưuÊly 
 
HồÊxanhÊnướcÊdợnÊbóngÊlungÊlinh 
TặngÊphẩmÊthiênÊnhiênÊđẹpÊhữuÊtình 
TrùngÊđiệpÊđồiÊcâyÊxenÊtuyếtÊtrắng 
MâyÊtrờiÊbaoÊphủÊcảnhÊđẹpÊxinh 
NgồiÊngheÊgióÊmátÊngườiÊquaÊlại 
NhạcÊtrổiÊtừngÊcơnÊgọiÊnhơnÊtình 
TâmÊvuiÊcảnhÊđẹpÊngànÊthơÊmộng 
NiếtÊbànÊthanhÊtịnhÊchốnÊnhơnÊsinh 

                         *** 

LưuÊlyÊhồÊđẹpÊnúiÊNgọcÊLong 
DuÊkháchÊvuiÊchơiÊchốnÊbụiÊhồng 
HồÊnướcÊtrongÊxanhÊmàuÊcẩmÊthạch 
TrưaÊtrờiÊnắngÊgắtÊvẫnÊthongÊdong 
LãmÊcảnhÊdạoÊchơiÊaiÊchẳngÊthích 
TrẻÊgiàÊvuiÊhưởngÊgiữaÊtrờiÊtrong 
CảnhÊđờiÊgátÊlạiÊquaÊđồiÊnúi 
HưởngÊthúÊvuiÊchơiÊthỏaÊtấmÊlòng 
 
Xem xong nơi đây, đoàn vào trong nhà hàng dùng cơm trưa. 
Như đã nói, khi vào nhà hàng chú hướng dẫn lúc nào cũng sắp 
xếp cho tôi ngồi riêng một bàn. Nhưng hôm nay nhà hàng tại 
núi Ngọc Long này không được khang trang rộng rãi lắm, nội 
đoàn chúng tôi vào là đã thấy chật rồi. Những dãy bàn được kê 
sát nhau. Du khách ngồi cảm thấy không được thoải mái cho 
lắm. Tuy nhiên, ở nơi núi non mà có được chỗ ăn như thế này 
thì cũng là quý hiếm lắm rồi. Điều quan trọng là thức ăn và 
tình người chớ không phải là chỗ ngồi. Thức ăn ngon hạp khẩu 
vị thì dù cho ngồi dưới đất ăn cũng cảm thấy ngon. Còn hơn 
ngồi ở chỗ cao sang, mà thức ăn nuốt không vô, thì cũng chẳng 
có thích thú khoái cảm gì! Vì khung cảnh chật chội, nên cái 
bàn nhỏ tôi ngồi, ngoài tôi ra, còn có một cô trong đoàn khác 
ngồi đối diện với tôi. Cô này dùng đồ ăn mặn, thấy tôi ăn chay 
thức ăn đơn giản, nên thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn tôi. Có lẽ, 
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cô thấy tôi ăn chay hơi khác lạ. Vì ở Trung Quốc ít có người ăn 
chay như ở Việt Nam chúng ta. Thức ăn cô lấy bỏ chung vào 
trong một tô cơm rồi ăn lia ăn lịa. Ăn vội vàng như thế thì làm 
sao thưởng thức được hương vị của thức ăn? Với thời buổi 
khoa học điện tử 4.0 hiện nay, dường như biến con người trở 
thành như cái máy. Tôi thấy cô ăn giống như một cái máy biết 
tiêu thụ. Cuộc sống hối hả hấp tấp vội vàng, thì còn gì là cuộc 
sống? Trong khi đó, tôi vẫn ăn chậm rãi và ăn trong chánh 
niệm. Dù mọi người nói chuyện la lối ồn ào, nhưng tôi không 
cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi thường nói, khi nào gặp cảnh 
khó chịu, thì mình nên “chịu khó” tu cái “khó chịu”. Nếu 
chúng ta áp dụng đúng theo câu châm ngôn này, thì biến cái 
khó chịu sẽ trở thành cái dễ chịu. Mà đã dễ chịu thì phiền não 
cũng không thể phát sinh.  Mình tu là tu cái nghịch cảnh, chớ 
thuận cảnh có gì mà phải tu? Khi nào gặp khó khăn mà mình 
không buồn giận, tức tối la lối, bực mình, bực mẩy, thì đó mới 
gọi là tu. Người biết tu thì ở trong hoàn cảnh khó dễ gì cũng tu 
được cả. Bởi tu là sửa đổi, là chuyển hóa. Vậy thì ở đâu mà tu 
không được? Ngay trong lúc bận rộn với công việc mình vẫn tu 
được. Tu ở đây có nghĩa là mình đang thực tập chánh niệm, tức 
mình có mặt ngay trong phút giây hiện tại. Khác hơn của nghĩa 
của chữ “Tu” thông thường là sửa đổi, tức sửa dở thành hay, 
sửa quấy thành phải, sửa tà thành chánh v.v... Nhưng chữ “sửa” 
nghĩa của nó rộng hơn là chữ chuyển hóa. Tôi thích từ ngữ 
“chuyển hóa” hơn. Như nói chuyển phiền não thành Bồ đề; 
chuyển sinh tử thành Niết bàn. Nói cụ thể hơn là chuyển cái 
giận (phiền não) thành cái không giận (bồ đề).  
 
Trở lại vấn đề ăn uống của tôi. Vì tôi đã thực tập cách ăn trong 
thiền môn quen rồi. Ăn như thế nào để cho cơ thể mình cảm 
thấy tươi mát và mỗi tế bào được dễ thở. Tôi thấy mọi người 
sao ăn vội vàng quá? Khi vào nhà hàng, người ta đã ấn định 
cho mình thời gian rồi. Có lẽ đó cũng là một thói quen của họ. 
Tôi thông cảm cho họ, vì môi trường sống bắt buộc họ phải 
bon chen và luôn tranh thủ với thời gian để kiếm tiền. Cuộc 
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đổi nhiều câu chuyện đạo đời rất lý thú. Chính nơi đây, Thái 
cũng đã có dịp đi qua rồi. Nên những nơi này đối với Thái cũng 
không có gì xa lạ.  
 
Thuyền chạy không lâu, thoáng chốc thuyền đã cập bến. Chúng 
tôi lên bờ và tham quan chiêm bái. Điện đầu tiên đó là điện 
chánh tôn thờ tượng Phật Thích Ca. Chúng tôi vào, tôi thỉnh 
chuông xướng lễ để mọi người lạy Phật. Điểm đặc biệt của 
ngôi điện chánh này, là 4 bên vách tường người ta tạc những 
bức hình nói về cuộc đời của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ khi 
sinh ra cho đến khi nhập diệt. Chúng tôi nhìn từng bức tượng 
và tôi giải thích đôi điều cho mọi người nhận hiểu. Nhân lúc 
chiêm bái điện này, tôi có ghi lại bài thơ lưu niệm như sau: 
 
ĐiệnÊbáuÊtônÊthờÊPhậtÊThíchÊCa 
TamÊthiênÊgiáoÊchủÊcõiÊTaÊbà 
TrầnÊgianÊthịÊhiệnÊnguyềnÊđộÊchúng 
ThoátÊkhỏiÊtrùngÊdươngÊgiữaÊphongÊba 
GhiÊlạiÊđờiÊNgàiÊtrênÊváchÊđá 
NgườiÊngườiÊchiêmÊngưỡngÊbáiÊThíchÊCa 
SuốtÊđờiÊphươngÊtiệnÊchuyênÊhoằngÊpháp 
GiáoÊhóaÊnhơnÊsinhÊkhỏiÊlụyÊsa! 
 
Sau đó, chúng tôi bước sang qua điện thứ hai. Điện này tôn thờ 
tượng Quan Âm Bồ tát. Quan Thế Âm nhiều sách sử đã ghi lại 
về hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Ngài. Ngài là một vị Bồ tát 
rất có nhân duyên ở cõi Ta bà. Khi người ta gặp phải hoạn nạn 
đau khổ thì họ liền nghĩ đến và niệm danh hiệu Ngài. Vì đó là 
thể hiện theo hạnh nguyện từ bi cứu khổ của Ngài. Khi niệm, ta 
phải hết sức thành tâm tha thiết, vì có cảm mới có ứng. Khác 
nào như ta điện thoại hay gửi mail, tất nhiên là ta phải gọi cho 
đúng số và gửi phải cho đúng địa chỉ, thì bên kia người ta mới 
nhận được. Còn nếu như gọi lộn số hoặc gửi email sai địa chỉ 
thì làm sao bên kia nhận được? Khi ta niệm danh hiệu Bồ tát 
cũng vậy. Phải thành tâm tha thiết mà niệm mới có thể cảm ứng 
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HồÊTamÊChúc 
 
ThuyềnÊchạyÊgiữaÊhồÊcảnhÊthiênÊnhiên 
HồÊtrongÊnướcÊbiếcÊchốnÊamÊthiền 
SươngÊgiăngÊbaoÊphủÊtrênÊđồiÊnúi 
NơiÊchốnÊamÊthiềnÊcảnhÊnhưÊTiên 
TamÊChúcÊtừÊxaÊmơÊướcÊđến 
ĐếnÊnơiÊlãmÊcảnhÊbấtÊhưÊtruyền 
ThiềnÊmônÊmởÊrộngÊmờiÊduÊkhách 
BướcÊvàoÊcửaÊPhậtÊdứtÊtrầnÊduyên 
 
Viết xong, tôi đọc cho chú Thái nghe.ÊChú Thái trầm trồ khen 
ngợi. Chú nói nội dung của bài thơ nói về ý đạo rất tuyệt vời. 
Nhất là câu cuối của bài thơ: “Bước vào cửa Phật dứt trần duy-
ên”. Có lắm người bước vào cửa Phật tu hành mà còn nặng nợ 
với trần duyên. Bị trần duyên ràng buộc lôi cuốn quá nhiều nên 
không giải thoát được. Tu là phải tháo gỡ những dây mơ rễ má 
phiền não để cho tâm hồn được thảnh thơi thanh thoát nhẹ 
nhàng. Còn tu mà không chịu dẹp bớt tập khí phiền não, để cho 
nó lộng hành tác oai tác quái, dẫn dắt mình đi vào con đường 
sa đọa, thế sao gọi là tu? Trong Truyện Kiều, có hai câu thơ rất 
hay:  
 
“Ma đưa lối, quỷ dẫn đường 
Tìm trong những chốn đoạn trường mà đi” 
 
Tu là phải sửa đổi, chuyển hóa phiền não. Bởi năng lượng tập 
khí phiền não rất mạnh, nên cần phải nỗ lực tinh tấn huân tu 
mới có thể dứt trừ nó được. Tôi và chú Thái trao đổi chuyện trò 
về đạo lý cảm thấy rất hứng thú. Thái, trước đây hành nghề 
kiểm toán cho một công ty tư nhân, nên Thái có dịp đi khắp các 
nơi vùng miền ở Việt Nam. Thái nói, Thái đi rất nhiều tỉnh ở 
miền Nam. Vì thế, nên Thái mở rộng tầm mắt có nhiều cơ duy-
ên học hỏi. Phải công nhận, Thái hiểu biết rất sâu rộng qua 
nhiều vấn đề. Tôi với Thái cũng có duyên đi bên nhau và trao 
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sống, vì nhu cầu cơm áo gạo tiền mà nó làm cho người ta phải 
điên đầu nhức óc; phải bươn chải bon chen tranh đua hơn thua 
trong đời sống. Từ đó, con người trở nên như một cái máy hoạt 
động khi nào không hay biết. Họ bận rộn quay cuồng suốt ngày 
với công ăn việc làm. Họ làm việc như cái chong chóng. Có 
người cày ngày không đủ tranh thủ cày đêm. Họ cày bán mạng 
chẳng kể gì đến thân thể. Cày sống chết để kiếm tiền. Có người 
nhịn ăn nhịn mặc không dám xài tiền, họ keo kiết đến đổi 
không dám ăn ngon mặc đẹp. Đó là hạng người quá nô lệ đồng 
tiền. Họ coi đồng tiền còn hơn bánh xe bò. Đối với họ, trên đời 
này, chỉ có tiền và tiền, ngoài ra không có thứ gì khác. Họ dám 
chết vì tiền. Đồng tiền nó làm cho họ tán tận lương tâm, mất 
hết nhơn tính. Có người nói, người nào quá nặng vì tiền, thì đời 
họ làm gì biết đến lương tâm, họ chỉ biết đến lương bổng 
không thôi. Người ta tạo ra đồng tiền để tiện bề giao dịch đổi 
chác qua lại trên thương trường, đồng thời cũng để đáp ứng 
phần nào cho nhu cầu trong cuộc sống. Tiền là con dao hai 
lưỡi. Nếu ta khéo biết sử dụng nó, thì nó giúp cho ta lợi lạc rất 
nhiều. Còn nếu ta làm kẻ tay sai nô lệ cho nó, thì nó sẽ sai sử ta 
gây ra nhiều tội lỗi. Có khi vì nó mà ta dễ bị mất mạng như 
chơi! Có người chỉ vì tiền mà phải chịu bị tội tử hình. Do đó, 
nên có bài thơ nói về tai hại của đồng tiền. Vì đọc lâu quá nên 
tôi không còn nhớ tên tác giả. Mong tác giả của bài thơ hoan 
hỷ thông cảm cho. Thơ rằng: 
 
“Tiền với bạc là nhân nạn khổ! 
Tiền xô người vào chỗ u minh 
Tiền tài thay đổi tánh tình 
Tiền gây nên cảnh đệ huynh tương tàn!” 
Hay: 
“Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền? 
Mi làm nhơn loại hóa ra điên 
Mi tô mặt nạ đen thành trắng 
Mi khiến nhơn tình thẳng hóa xuyên 
Mi đạp luân thường vô một xó 
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Mi xô nhân nghĩa dẹp đôi bên 
Mi xui thế giới đâm nhau mãi 
Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền!” 
 
Thời nay, mở miệng ra là đồng tiền đi liền câu chuyện. Nói chi 
thì nói, dù bạn nói có hay đến đâu, mà không có tiền thì cũng 
chẳng có con ma nào chịu nghe theo bạn. Cái gì cũng phải có 
“Thủ tục đầu tiên”. Phải có cái thủ tục này rồi mới nói đến 
chuyện phải quấy sau. Bởi thế nên mới có câu ca dao: “Đồng 
tiền là chúa cái khôn ngoan, đủ mặt vuông tròn với thế gian”. 
Hay “Có tiền mua Tiên cũng được”. Tuy đồng tiền là cái vạn 
năng đó, nhưng ta đừng quên, đồng tiền không thể mua được 
cái sức khỏe của ta. Nếu đồng tiền mua được cái sức khỏe của 
ta, thì ta đâu có chết. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người 
giàu có, tiền kho bạc đụng, thế mà khi ngã bệnh nặng, như 
bệnh nan y chẳng hạn, thì dù cho họ có tiền nhiều đó cũng 
đành phải chịu bó tay thôi! Cũng phải chấp nhận khi có lệnh tử 
thần kêu gọi. Thế thì, sống trong cuộc đời tương đối này, không 
có thứ gì là vạn năng hay siêu việt cả. Cái gì nó cũng có cái 
giới hạn của nó. Tất cả đều do lòng tham lam dục vọng của con 
người mà ra. Cho nên sống ở đời, ta phải biết cái gì nên làm và 
cái gì không nên làm. Ta không nên quá nô lệ cho lòng tham 
tạo ra nhiều nghiệp ác, để rồi ta phải gánh chịu những hệ lụy 
khổ đau dài dài! 
 
Ta nên ý thức rằng, ba món “Tham,ÊSân,ÊSi” mà trong kinh 
thường gọi ba thứ đó là “TAM ĐỘC”. Ba thứ này rất độc hại, 
nó có thể làm cho ta phải chịu trầm luân vĩnh kiếp, nếu như ta 
cứ mãi cúi đầu làm kẻ nô lệ cho nó sai khiến. Muốn thoát khỏi 
luân hồi khổ đau thì ta phải vận dụng trí huệ để chế ngự hoặc 
chuyển hóa ba thứ độc tố nguy hiểm này. Tuy nó độc hại nhứt 
trên đời, nhưng bản chất của nó cũng chỉ là hư giả rỗng tuếch 
mà thôi. Vì thế, người khéo biết tu là có thể chuyển hóa nó 
được. Nói như ngài Vĩnh Gia Huyền Giác trong Chứng Đạo Ca 
là: “Tam độc thủy bào hư xuất một”. Nghĩa là Tham, Sân, Si 
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và Hải. Ngôi chùa đầu tiên mà chúng tôi đến tham quan chiêm 
bái là ngôi chùa Tam Chúc. Đây là một ngôi chùa nổi tiếng ở 
tỉnh Hà Nam. Nghe danh đã lâu, nay có dịp mới đến viếng 
thăm tận mắt.  
 
Theo sử liệu ghi lại, ngôi chùa Tam Chúc cổ được xây dựng từ 
thời nhà Đinh cách đây khoảng hơn một ngàn năm. Chính bởi 
vị trí đặc biệt được bao bọc bởi hồ Tam Chúc phía trước và dãy 
núi Thất tinh phía sau, nên ngôi chùa gắn liền với sự tích “Tiền 
Lục Nhạc – Hậu Thất Tinh”. 
 
Đây còn là điểm du lịch tâm linh mà hầu hết du khách trong và 
ngoài nước đều đến tham quan ngưỡng mộ. Có thể nói, chùa 
Tam Chúc có một quần thể rộng lớn được mệnh danh là “Hạ 
Long trên cạn”. Người ta ví nơi đây như là cảnh bồng lai tiên 
cảnh. Thật vậy, có đến đây rồi mới tận mắt chứng kiến một 
cảnh đẹp hùng vĩ và là chốn yên bình lý tưởng, cho những ai 
muốn tạm rời xa nơi phồn hoa đô hội ồn ào náo nhiệt. Một 
không gian yên tĩnh, một cảnh giới thanh bình, một quần thể 
tràn đầy thơ mộng. Vị trí của chùa nằm ở thị trấn Ba Sao, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Một ngôi chùa có chiều dài 
lịch sử và lớn nhất thế giới.  
 
Chúng tôi đến nơi đây khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 
29/3/2024. Du khách muốn tham quan tất cả cảnh trí nơi đây, 
thì phải mua vé với giá là 300 ngàn đồng cho mỗi người, bao 
gồm đi thuyền qua cái hồ lớn. Mua vé xong, chúng tôi vào bên 
trong để tham quan một vài nơi. Sau đó, tất cả chúng tôi đều 
lên thuyền để đi qua tham quan chiêm bái các điện thờ bên kia 
hồ. Thuyền có 2 tầng, chúng tôi đều lên tầng trên ngồi ngắm 
cảnh núi non sông nước. Trên thuyền có một cái bàn nhỏ, tôi và 
chú Thái ngồi bên nhau. Chúng tôi chuyện trò thân mật. Ngồi 
trên thuyền nhìn cảnh vật chung quanh gợi cho tôi một cảm 
hứng nên tôi viết bài thơ để kỷ niệm. Bài thơ với tựa đề là: 
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trai, một gái. Người con gái kế là Hoài. Hoài lập gia đình với 
Nam và có hai đứa con đều sinh sống lập nghiệp ở Melbourne. 
Người con trai út là Hải. Hải lập gia đình với Huế, sinh ba đứa 
con hai gái một trai. Con gái lớn thì hiện đang du học ở Úc. 
Đứa con gái kế thì ở nhà và đang đi học. Cậu con trai út tên 
Trung, trong gia đình thường gọi là Trung đẹp trai. Trung rất 
ngoan hiền và nói chuyện rất khôn lanh. Trung thông minh 
lắm, nói chuyện y như người lớn. Nhiều khi tôi không ngờ sao 
Trung có những ý tưởng phát ngôn hay như thế. Chính vì 
Trung ngoan và thông minh nên được mọi người trong gia đình 
nuông chiều yêu thương lắm. Phải thành thật mà nói bà Trường 
rất hạnh phúc. Các con cháu, dâu, rể ai nấy đều yêu thương quý 
kính bà. Bà nói chuyện rất bình dị và thân thiết. Ông đã mất 
cách nay hai năm. Bà nói với tôi, bà cảm ơn ông đã cho bà có 
ba đứa con ngoan hiền thông minh và dễ thương. Thật vậy, 
những ngày tôi có mặt tạm trú ở đây, cảm nhận được đây là 
một mái ấm gia đình vô cùng hạnh phúc.  
 
ThứÊsáuÊngàyÊ29/3/2024 
 
Đêm qua, vì mệt nên tôi ngủ rất ngon. Nhờ ngủ được nên tôi 
cảm thấy khỏe khoắn hơn. Thông thường người trọng tuổi rất 
khó ngủ. Nhất là những nơi lạ chỗ. Tuy nhiên, đó là nói lúc 
khỏe, chớ khi mệt nhoài người rồi, thì nơi nào cũng ngủ được 
cả. Cái ngủ đó là do mệt quá nên phải ngủ, chớ không phải là 
giấc ngủ tự nhiên. Dù vậy, nhưng nếu ngủ một giấc sâu chỉ vài 
tiếng đồng hồ thôi, cũng đủ cảm thấy lợi sức khỏe khoắn rồi. 
Còn ngủ chập chờn, thức không phải thức mà ngủ cũng không 
phải ngủ thứ đó mới là mệt mỏi uể oải.  
 
Theo chương trình trong những ngày tôi còn lưu trú ở Hà Nội, 
thì chúng tôi sẽ đi thăm một vài nơi. Dùng điểm tâm xong, 
chúng tôi khởi hành lúc 8 giờ sáng. Chuyến đi tham quan lần 
này gồm có: tôi, bà Trường, bà Tươi, Thái, Hà, Liên Thu, Từ 
Nhẫn, Bảo Khánh, Hiếu Hoa, Huế và Trung con trai út của Huế 
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(tam độc) chúng giống như là bong bóng nước nổi chìm hư ảo, 
không có thật. Do đó, mà ta có thể chuyển hóa nó từ Tam độc 
trở thành Tam vô lậu học, tức “Giới, Định, Huệ”. Có chuyển 
hóa như vậy, thì ta mới hết khổ đau.  
 
Trở lại vấn đề hôm nay. Sau khi dùng trưa xong, điểm kế tiếp 
là đoàn đi xem kịch họ biểu diễn ngoài trời. Nơi đây, mọi 
người đến xem kịch rất đông. Những hàng ghế từ trên cao 
xuống thấp, nơi nào cũng đầy chật cả người. Tôi, Từ Nhẫn và 
Hiếu Hoa cũng vào trong hàng ghế phía trước để ngồi xem. 
Còn những người kia thì ngồi rải rác ở những hàng ghế khác. 
Trước khi vào xem, chú hướng dẫn cho biết cái điểm tập trung 
và hạn định thời gian. Khi họ trình diễn, mình chỉ thấy những 
động tác diễn xuất của họ, chớ không hiểu được tiếng nói lời ca 
của họ. Diễn viên rất đông có cả hằng trăm người. Nghe đâu 
những diễn viên này là những trai gái trong làng, được người ta 
huấn luyện tập dợt kỹ càng để họ có được những bài bản trình 
diễn. Họ diễn lại những nét đặc trưng tiêu biểu về một nền văn 
hóa theo truyền thống cổ truyền của một vài sắc tộc nào đó. Tôi 
nghĩ, nếu mình hiểu được ngôn ngữ của họ, thì cũng cảm động 
thương tâm lắm! Sân khấu mà họ biểu diễn thì khá rộng rãi và 
lên trên nó giống như là những khu ốc từng lớp lên cao.  
 
Có một vở kịch họ diễn lại các ông chồng hư thân bê bối, tối 
ngày chỉ biết rượu chè nhậu nhẹt say sưa, chỉ làm khổ cho vợ 
con thôi. Các ông chồng này cùng nhau họp mặt ở một tụ điểm, 
rồi họ bày ra tiệc tùng nhậu nhẹt, say sưa đến đổi không còn ai 
biết trời trăng mây nước gì nữa cả. Họ nằm ngổn ngang chồng 
chất lên nhau, ông này nằm chồng lên ông kia, những bà vợ đi 
tìm, mạnh ai nấy tìm chồng mình. Khi họ lật ra thấy mặt người 
chồng của họ, thì họ liền nắm đầu kéo xốc lên và lôi ông chồng 
về nhà. Tôi thầm nghĩ, những bà vợ nào không may, gặp những 
ông chồng sáng say, chiều xỉn như thế này, thì thật là đau khổ 
biết bao! Đây là một vở kịch của một sắc tộc nào đó đã được 
các diễn viên nam nữ diễn lại rất hay. Như để cảnh báo thức 



40 

 

nhắc người ta không nên vì rượu chè say sưa quá chén mà làm 
khổ cho bản thân mình và vợ con! Đó là những ông chồng hư 
hỏng thiếu trách nhiệm không làm tròn bổn phận của một 
người chồng. Thế thì, gia đình có những ông chồng chỉ biết 
rượu chè say sưa như vậy, thì gia đình đó làm gì có hạnh phúc? 
Vẫn biết, sống là ít nhiều gì người ta cũng phải có chút hưởng 
thụ, nhưng nếu hưởng thụ quá đà, quá đáng thì sẽ gây ra lắm 
điều tai hại. Cho nên, phàm làm việc gì ta nên nghĩ đến cái hậu 
quả của nó. Tôi có làm bài thơ khuyên bỏ rượu. 
 
RượuÊuốngÊhamÊchiÊphảiÊkhổÊđời 
GặpÊnhauÊtràÊnướcÊcũngÊvuiÊtươi 
LúcÊđầuÊvàoÊtiệcÊcònÊthânÊthiết 
KhiÊđãÊsayÊmèmÊnóiÊchẳngÊthôi 
BuổiÊtiệcÊchưaÊtànÊgâyÊấuÊđả 
NgườiÊngồiÊtùÊtộiÊkẻÊxaÊchơi...! 
AiÊngườiÊghiềnÊrượuÊxinÊchừaÊbỏ 
CứuÊthoátÊđờiÊmìnhÊkhỏiÊkhổÊthôi 
 
Xem được một lúc trời đổ mưa lâm râm nhẹ hạt, nên chúng tôi 
đứng lên đi ra ngoài. Khi chúng tôi đi ra đến chỗ tập trung thì 
thấy có một vài người trong đoàn đã có mặt. Khi tụ họp đông 
đủ, chúng tôi về lại Lệ Giang. Trên đường về hai bên vệ đường 
có những cây hoa anh đào bông xòe nở rất đẹp. Thế là, mọi 
người yêu cầu chú tài xế dừng xe lại, một số người xuống 
ngắm hoa anh đào và nhiếp ảnh. Còn một số ít người thì không 
thích vẫn ngồi trên xe. Tôi chỉ đưa mắt nhìn xem qua những 
cây hoa anh đào gần đó, chớ tôi không có xuống xe. Họ xem và 
nhiếp ảnh xong, mọi người trở lên xe và đi đến nhà hàng để 
dùng cơm chiều. Sau đó, chúng tôi trở về khách sạn. Khách sạn 
Kyriad chúng tôi tạm trú ở nơi đây trước sau 3 đêm. Tối lại, có 
một số người đi xem kịch Lệ Giang cổ tình. Một số khác thì về 
khách sạn nghỉ ngơi.  
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Tham quan ngắm cảnh nơi đây xong, chúng tôi đi đến nhà hàng 
dùng trưa và mọi người chúc tụng từ giã nhau. Họ đi đến từng 
bàn chúc nhau và từ giã tạm chia tay bằng những chung trà 
thay rượu. Nhìn thấy cử chỉ nghĩa tình cao đẹp đó, tôi vô cùng 
cảm động. Không có buổi họp mặt nào mà không chia tay. 
Nhưng từ lúc họp mặt bên nhau cho đến khi chia tay từ giã, lúc 
nào cũng thấm đượm tình người và tận tình chia sẻ giúp đỡ cho 
nhau. Đó là những nghĩa cử ân tình cao đẹp mà mọi người đã 
thể hiện trong chuyến đi ngắn hạn này. Cảm động bùi ngùi nhất 
là khi ra làm thủ tục ở phi trường Côn Minh để về lại Hà Nội. 
Vẫn biết chuyến đi nào dù có thân mật tốt đẹp đến đâu, cuối 
cùng, cũng phải đến hồi kết thúc. Khởi đầu và kết thúc trong 
thâm tình tràn đầy ý nghĩa, đó mới là điều quan trọng. Chuyến 
đi này, tôi thấy mọi người rất hài hòa vui vẻ và hết lòng tương 
trợ cho nhau. Thậm chí các trẻ con chúng cũng vui đùa tung 
tăng nhảy nhót với nhau một cách rất là vô tư thân thiết. Tình 
người là thế đấy! Tôi thầm cầu nguyện cho mọi người luôn 
được bình an và nếu đủ duyên thì sẽ có ngày gặp lại. Kết thúc 
của một chuyến đi rất êm đẹp hài hòa trong khung trời yêu 
thương tương kính rộng mở... 
 
Kính chúc mọi người luôn an vui khỏe mạnh và vạn sự kiết 
tường như ý. 
 
Khi về tới phi trường quốc tế Nội Bài, thì có xe đã chờ sẵn để 
đưa nhóm chúng tôi về lại ngôi nhà thân thương của bà 
Trường. Đây là ngôi nhà như tôi đã có nói qua. Nhân đây, tôi 
cũng xin được phép nói sơ qua về gia đình này, theo sự cảm 
nhận của riêng tôi. Như ở trước tôi cũng có nói sơ qua về gia 
đình này. Phải thành thật mà nói, đây là một gia đình đầy ấp 
tình yêu thương thuận hòa và ấm cúng. Như đã nói, bà Trường 
năm nay 77 tuổi. Tuy cao tuổi, nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh. 
Bà rất vui tánh và luôn hoan hỷ vui cười với con cháu. Bà có 
ba người con hai gái, một trai. Người con gái lớn tên Hà và đã 
có gia đình. Hà lập gia đình với Thái và có hai đứa con, một 
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quán sâu, thì tôi thấy hoa anh đào với tôi không khác. Vì hoa 
anh đào không thể tự nó độc lập mà hình thành. Cố nhiên là nó 
phải nhờ đến những thứ khác, tức những điều kiện phụ thuộc 
giúp cho nó được hình thành. Như đất, nước, ánh sáng mặt trời, 
không khí, người chăm sóc v.v... Những thứ này không phải là 
hoa anh đào. Nhưng nếu như không có những thứ này thì 
không có cây hoa anh đào. Vậy nhìn vào cây hoa anh đào, ta sẽ 
thấy cả vạn hữu vũ trụ đều có mặt trong cây hoa anh đào. Đó là 
ta thực tập theo cái nhìn “Vô Tướng” mà trong kinh Phật đã 
dạy. Cái nhìn này, ta không bị dính kẹt vào cái “Hữu Tướng” 
của cây hoa anh đào. Đây là cái nhìn của tuệ giác, mà Bát nhã 
đã dạy ta phải có cái nhìn như thế. Có nhìn như thế, thì ta mới 
thưởng thức trọn vẹn của những cây hoa anh đào trước mặt. 
Nhìn lại thân ta tất nhiên, cũng phải nhờ tất cả những thứ khác 
hợp lại như ngũ uẩn hay thất đại mà hình thành. Ngũ uẩn bao 
gồm tứ đại và tâm thức. Nói cách khác là vật chất và tinh thần, 
hay vật thể và phi vật thể. Còn thất đại là nói theo Kinh Lăng 
Nghiêm gồm: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Thế thì, 
thân tâm và cảnh vật không có gì khác biệt. Nói dễ hiểu hơn là 
giữa chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức cả hai đều 
không có gì khác nhau. Rời chủ thể nhận thức thì không có đối 
tượng nhận thức. Ngược lại, cũng thế. Sau những giây phút 
thiền quán, tôi buông xả mọi thứ, để cho tâm tôi được viên 
thông tròn sáng. Có như vậy, thì sự thưởng thức cảnh đẹp nơi 
đây mới được trọn vẹn. Để lưu niệm lại cảnh này, tôi có làm 
bài thơ như sau: 
 
NắngÊgọiÊbìnhÊminhÊquyệnÊthôngÊnhau 
ĐoànÊngườiÊthưởngÊngoạnÊhoaÊanhÊđào 
VườnÊThôngÊhoaÊđẹpÊngànÊmuônÊvẻ 
ÁnhÊnắngÊlungÊlinhÊtắmÊanhÊđào 
NhiếpÊảnhÊkỷÊlưuÊngườiÊvuiÊthích 
QuầnÊlàÊáoÊlượtÊđẹpÊbênÊnhau 
ViênÊThôngÊdiệuÊphápÊQuanÊÂmÊnhập 
HoaÊnởÊgọiÊmờiÊkháchÊtiêuÊdao 
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ThứÊtưÊngàyÊ27/3/2024 
 
Sau khi dùng điểm tâm ở khách sạn, khoảng 8 giờ sáng, đoàn 
rời thành phố Lệ Giang để đi Đại Lý. Theo sách sử ghi lại:“Đại 
Lý là vương quốc của dân tộc Bạch đã từng tồn tại từ năm 937 
cho đến năm 1253, nằm trong khu vực của tỉnh Vân Nam, Quý 
Châu và tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Cộng Hòa Nhân Dân 
Trung Hoa ngày nay. Được sáng lập bởi Đoàn Tư Bình năm 
937, vương quốc này đã được cai trị kế tiếp nhau bởi 22 vị vua 
cho đến năm 1253, khi quốc gia này bị tiêu diệt bởi cuộc xâm 
lược của chế độ Mông Cổ dưới thời Mông Kha. Thủ đô của 
vương quốc này là thành Đại Lý. Đại Lý là một quốc gia theo 
Phật giáo Mật Tông (Acarya) từ vua tới dân đều sùng đạo, vua 
thường tại vị một thời gian rồi đi xuất gia. Trong 22 đời vua, có 
10 ông vua bỏ ngôi đi tu chẳng hạn như các ông: Bảo Định Đế 
Đoàn Chính Minh, Trung Tông Đoàn Chính Thuần, Canh Tông 
Đoàn Chính Hưng v.v... 
 
Đại Lý có một diện tích khá rộng lớn gồm có 24,450 cây số 
vuông và dân số có khoảng 335 vạn người (theo thống kê năm 
2004). 
 
Đại Lý có nhiều dân tộc thiểu số, phần lớn là dân tộc Bạch. Về 
tôn giáo, đa số là Phật giáo”. 
 
Sau khi đến Đại Lý, điểm đầu tiên mà đoàn đến tham quan là 
“Hỷ Châu cổ trấn”. Hỷ Châu cổ trấn là một thị trấn cổ của dân 
tộc Bạch, nằm cách thành phố Đại Lý khoảng 20km về phía 
bắc.Thị trấn nằm gần “Thương Sơn” cao chót vót ở phía tây và 
“Hồ Nhĩ Hải” xanh biếc ở phía đông, là quần thể kiến trúc của 
dân tộc Bạch, đặc biệt nhất và được bảo tồn tốt nhất hiện nay ở 
Đại Lý. Đây là cổ trấn có lịch sử lâu đời ở Đại Lý. Nó còn 
mang cái tên là Cổ trấn hạnh phúc. Một cổ trấn nhỏ với vẻ đẹp 
êm ả bình dị, nhưng lại là điểm tham quan quan trọng mà du 
khách không thể bỏ qua. Nơi đây, là điểm trao đổi buôn bán 
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dọc theo con đường Trà Mã cổ đạo. Hỷ Châu cổ trấn vẫn duy 
trì được lối kiến trúc cổ truyền của người dân tộc Bai, được giữ 
gìn và phát huy cho tới ngày nay” (Website). 
 
Tới đây, mà không dạo phố thì thật là uổng phí. Nhất là quý cô 
khi tới nơi đây, không ai bỏ lỡ cơ hội đi dạo và mua sắm. Tôi, 
mặc dù không mua sắm gì, nhưng một khi đã tới đây rồi thì 
cũng nên đi xem qua cho biết. Ít nhất, là mình cũng biết được 
những sản phẩm theo truyền thống văn hóa cổ truyền của họ. 
Vì thế, mà tôi cùng một vài cô trong nhóm đi dạo phố cho biết. 
Phố nào cũng vậy, họ bày bán những sản phẩm để du khách 
mua làm quà kỷ niệm. Và dĩ nhiên, phố nào cũng đều có bày 
bán các loại thức ăn.  
 
Điểm kế tiếp, là đoàn đi tham quan “Phương Dương Ấp Thôn”. 
Phương Dương Ấp là một làng quê yên bình cách trung tâm 
Đại Lý không xa lắm. Thú thật, nơi đây, tôi và một số ít người 
ở lại không có đi. Tuy nhiên, theo chỗ tôi biết, thì ngôi làng này 
rất yên tĩnh. Khí hậu mát mẻ trong lành. Với độ cao so từ mặt 
nước biển trở lên là 1.880 mét. Theo một tài liệu cho biết về 
nguồn gốc của Phương Dương Ấp như sau:“Nó xuất phát từ 
thời đại nhà Hán và hình thành từ thời Vương quốc Nam Chiếu 
của Đại Lý. Làng nhỏ nhưng có võ, chính bởi nằm ngay trên 
con đường Trà Cổ trong lịch sử Trung Hoa, nên người dân rất 
trân trọng ngôi làng. Bởi lẽ, thiếu nó thì con đường Ngựa Cổ 
Trà này gần như mất đi 1,900 mét cốt lõi. Nơi đây, có những 
ngôi nhà cổ biểu hiện được lối kiến trúc đặc sắc nhất của dân 
tộc Bai. Ngoài kiến trúc độc đáo, nó còn cho chúng ta tận 
hưởng một kho tàng văn hóa, ẩm thực đậm chất theo truyền 
thống của người Bai. Tiêu biểu như “trà ba món” mang nhiều 
nét văn hóa cổ truyền và triết lý sống của người Bai. Điểm đặc 
biệt là sự giao thoa giữa vẻ đẹp bình dị và vẻ đẹp văn hóa nên 
đã thu hút nhiều nghệ sĩ đến định cư tại Phương Dương Ấp để 
sáng tạo và tận hưởng cuộc sống đồng quê yên tĩnh thanh bình 
và tươi đẹp”.  
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Quốc. Chúng tôi dùng sáng trong khách sạn. Sau đó, đoàn sẽ đi 
tham quan công viên “Viên Thông” để ngắm hoa anh đào. 
Công viên nằm trên cao, du khách muốn ngắm cảnh, thì phải 
leo lên từng nấc thang. Tuy nấc thang không nhiều lắm, nhưng 
cũng đủ cho người già yếu sức thắm mệt. Tất cả chúng tôi già 
trẻ nam nữ đều lên trên ngắm hoa anh đào. Một vườn hoa tươi 
tắn thật xinh đẹp. Tuy nhiên, nếu so với vườn hoa anh đào ở 
Nhật Bản, thì vườn hoa này còn kém xa. Bởi những cây anh 
đào ở đây không lớn cao như cây hoa anh đào ở Nhật. Tôi đã 
có dịp ngắm hoa anh đào ở Nhật rồi. Khi các cô vào đây tha hồ 
nhiếp ảnh. Về trang phục, các cô mặc những chiếc áo dài cổ 
truyền xinh đẹp. Đó là những chiếc áo dài biểu hiện nét đẹp 
truyền thống văn hóa của người phụ nữ Việt Nam. Ở Nhật, thì 
họ có chiếc áo Kimono, còn ở Việt Nam thì có những chiếc áo 
dài.  
 
Tên của công viên này nghe rất hay. Khi vào đây, tôi liên tưởng 
đến hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm. Viên là tròn trịa, 
thông là thông suốt. Viên thông là tròn suốt không có gì ngăn 
ngại. Ta có bài Tán Quan Âm: “QuánÊÂmÊĐạiÊsĩ,ÊphổÊhiệuÊViênÊ
Thông,ÊThậpÊnhịÊđạiÊnguyệnÊthệÊhoằngÊthâm,ÊKhổÊhảiÊphiếmÊtừÊ
phong.ÊPhổÊtếÊtâmÊdung,ÊsátÊsátÊhiệnÊvôÊcùng”.ÊNghĩa là, Bồ tát 
Quán Thế Âm có hiệu là Viên Thông. Ngài phát đại thệ nguyện 
sâu rộng để phổ độ khắp các cõi, như là những ngọn gió lành 
mang đến làm mát mẻ cho tất cả chúng sinh. Ngài có tâm từ bi 
bao dung rộng lớn không ngằn mé. Đó là hạnh nguyện từ bi 
cứu khổ của Ngài. Trong 12 đại nguyện, nguyện đầu tiên của 
Ngài là: “Nam mô hiệu Viên Thông danh Tự Tại, Quán Âm 
Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện”. Có thể, người ta lấy 
danh hiệu Viên Thông của Ngài mà đặt tên cho một công viên 
xinh đẹp mát mẻ như thế này chăng! Cũng có thể lắm. Viên 
thông là không còn bị vướng mắc vào bất cứ hiện tượng nào. 
Còn dính kẹt vướng mắc vào trần cảnh thì sao gọi là Viên 
Thông? Cho nên khi vào công viên này, tôi tìm một chỗ ngồi 
yên tịnh. Nhìn hoa anh đào, tôi thực tập thiền quán. Khi thiền 
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Thành phố Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, thuộc cao 
nguyên Vân Quý. Thành phố nằm ở độ cao 1.893m so với mặt 
nước biển. Nhiệt độ trung bình trong năm là 15 độ C, bốn mùa 
đều như mùa xuân, nên Côn Minh còn có tên là “Xuân 
Thành” (tức thành phố mùa xuân). Với lợi thế thiên nhiên khí 
hậu và có nhiều công trình kiến trúc cổ kính và hiện đại, Côn 
Minh đang thu hút khách du lịch khắp thế giới. 
 
Do khí hậu ôn hòa quanh năm nên khắp nơi trong thành phố 
Côn Minh tràn ngập hoa đủ loại, đủ màu sắc. Hoa trên tường 
rào các dãy phố, hoa trồng giữa dải phân cách trên đường. Trên 
hè phố, trong các ô vuông trồng cây lấy bóng mát, người ta 
cũng để các chậu hoa nhỏ, màu sắc rất sặc sỡ. Sản xuất hoa là 
một ngành chủ chốt của Côn Minh – nơi cung cấp 70% hoa 
tươi cho Trung Quốc (Theo tài liệu Vòng Quanh Thế Giới Du 
Lịch Trung Quốc NXB Thanh Niên, in năm 2003 trang 127 – 
128). 
 
Xét về lịch sử kinh tế ở Côn Minh sách sử ghi lại: “Từ thời 
Hán Tần, miền tây nam đã xuất hiện con đường giao thông 
quốc tế qua Côn Minh để đi đến các nước phía nam được gọi là 
“Trục thân độc đạo” là con đường tơ lụa quan trọng ngày xưa, 
điều đó cho thấy Côn Minh đã có lịch sử phát triển kinh tế xã 
hội lâu đời”.  

Côn Minh còn có nhiều ngôi chùa đẹp nổi tiếng như Viên 
Thông, Hoa Đình... Trong các ngôi chùa này, chỉ có chùa Kim 
Điện là lớn nhứt. Chẳng những lớn nhứt ở Côn Minh thôi mà 
nó còn lớn nhứt ở Trung Quốc nữa. Ngoài ra, Côn Minh còn có 
nhiều thắng cảnh du lịch khác như hòn Ngọc, núi Tây Sơn, lầu 
Đại Quan, suối nước An Minh v.v... Những thắng cảnh này đã 
thu hút nhiều du khách đến đây tham quan. 
 
ThứÊnămÊngàyÊ28/3/2024 
 
Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi 6 ngày 5 đêm ở Trung 
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Điểm cuối cùng tham quan của ngày hôm nay là đoàn đi đến 
Hồ Nhĩ Hải. Nghe cái tên cũng lạ, đến nơi mới thấy cái hồ này 
giống như cái lỗ tai người, nên gọi là Nhĩ Hải. Nhĩ là lỗ tai. Nó 
là một cái hồ trên núi cao ở miền tây nam Trung Quốc. Hồ Nhĩ 
Hải còn được biết đến dưới tên gọi Diệp Du Trạch, Côn Di 
Xuyên, Tây Nhị Hà trong thời kỳ cổ đại. Nó là một trong số 16 
hồ thuộc khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia của Trung Quốc. 
Khi đoàn chúng tôi đến đây, đã có những đoàn du lịch khác tới 
trước chúng tôi. Trước khi tới hồ có một khoảnh đất trống rộng 
rãi, du khách qua lại dập dìu kẻ chụp hình người ngắm cảnh. 
Nơi đây, người ta còn cho thuê xe đạp để mọi người thuê cỡi 
đạp lòng vòng cho vui. Nhất là các cô thiếu nữ trẻ đẹp và các 
cậu thanh niên thì rất thích. Còn riêng tôi, cũng như một số 
người trọng tuổi thì không mấy thích hợp. Một số ít người 
trọng tuổi họ rủ nhau đến quán cà phê. Vì quán bán cà phê ở 
gần đó. Họ ngồi nhăm nhi những ly cà phê đậm tình thân thiết 
và chuyện trò vui vẻ. Tôi thì không thích uống cà phê, chỉ thích 
đi dạo quanh hồ ngắm cảnh. Dọc theo bờ hồ có những tảng đá 
to, tôi chọn một tảng đá để ngồi ngắm cảnh làm thơ. Đó là 
niềm vui thích của tôi. Không làm thơ, thì tôi ngồi yên tịnh 
thực tập hơi thở chánh niệm. Lúc đó, chung quanh tôi là những 
du khách họ chọn lựa những cảnh đẹp để nhiếp ảnh kỷ niệm. 
Mỗi người một tiếng nói gây nên cảnh ồn ào náo nhiệt, phá tan 
bầu không khí yên tĩnh. Nhưng đối với tôi, thì chẳng thấy khó 
chịu chút nào. Bởi vì lúc đó, tôi chỉ dụng tâm thiền quán nhìn 
cảnh vật một cách tự nhiên. Tôi thực tập theo cái nhìn “Hiện 
Lượng” và “Tánh Cảnh” mà trong Duy Biểu Học đã dạy. Hiện 
lượng là cái biết hay sự có mặt của mình ngay trong giây phút 
hiện tại. Sự vật như thế nào thì thấy biết như thế ấy. Chỉ cần 
“Biết” một cách trực tiếp mà không cần phải qua trung gian 
suy nghĩ phân biệt. Tiếp xúc với tánh cảnh cũng như thế. Cái 
nhìn này không vo tròn bốp méo sự vật. Thấy hồ nước là biết 
hồ nước. Không cần phải suy nghĩ hồ nước như thế này hay 
như thế kia. 
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 Đó là cái nhìn theo “Hiện Pháp Lạc Trú”. An trú trong giây 
phút hiện tại là hạnh phúc tuyệt vời. Tôi nhìn cảnh vật chung 
quanh, đưa mắt nhìn đâu cũng là hạnh phúc cả. Tôi mỉm cười. 
Tôi thả lỏng toàn thân và duy trì niềm an lạc hạnh phúc. Tôi 
thực tập như thế kéo dài được vài phút đồng hồ. Bấy giờ, các vị 
cỡi xe đạp đã trở lại chỗ cũ. Chú hướng dẫn gọi mọi người tập 
họp để lên xe đi nhà hàng dùng cơm chiều. Lúc đó, tôi mới 
đứng lên và đi từ từ chậm rãi đến chỗ tập họp. Trong lúc đi, tôi 
cố duy trì chánh niệm theo từng bước chân. Thời gian thực tập 
này, tôi thấy quá tuyệt vời. Vì đây cũng là thói quen thực tập 
lâu nay của tôi. Nói lên điều này, cốt để trao đổi chia sẻ với 
mọi người. Tuyệt đối, tôi không có ý khoe khoang. Mình tu hay 
không thì mình tự biết khoe khoang làm gì. Tất cả những gì tôi 
nói đó là sự thực tập của tôi. Khi lên xe đi đâu, tôi cũng cố 
gắng thực tập theo dõi hơi thở chánh niệm. Có lẽ nhờ đó, nên 
khi lên độ cao hơn 5000 mét mà tôi không cảm thấy khó thở. 
Mặc dù tuổi tôi đã cao vừa tròn 80. Thế mà, đi suốt trong cuộc 
hành trình, tôi vẫn cảm thấy khỏe khoắn. Đó là sự thật. Theo 
kinh nghiệm của tôi, khi mình ít nói, thì tâm lực của mình ít bị 
tổn hao. Ta nên nhớ, sức khỏe không nằm ở cơ bắp thịt của ta, 
mà nó nằm ngay trong cái tâm thảnh thơi tự do an lạc của ta. 
Khi tâm mình an lạc thảnh thơi thì cái thân cũng an lạc theo. 
Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt, mà chỉ là 
nhứt như. Tâm ta định tĩnh càng sâu, thì thân thể ta càng khỏe 
khoắn. Nếu không thực tập cho tâm mình được định tĩnh, thì 
khi lên cao quá, không khí bị loảng ta cảm thấy khó thở. Thế 
nên, những lúc đó, mình cần phải thực tập chánh niệm cho tinh 
thần của mình được ổn định trong sáng vững vàng. Trong 
những lúc đi bộ, tôi cũng đều thực tập như thế. Tôi cũng mong 
mọi người cố gắng thực tập theo dõi hơi thở chánh niệm hằng 
ngày. Đây là một pháp tu có lợi ích cụ thể và di dưỡng thể lực 
và tinh thần rất tốt. 
 
Chiều nay, chúng tôi không có dùng bữa ở nhà hàng mà chúng 
tôi dùng bữa ở trên tàu hỏa. Hướng dẫn viên cho biết khoảng 7 
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giờ tối, chúng tôi phải có mặt ở nhà ga xe lửa. Tất cả đều phải 
tập trung ở đó. Đến nơi, mọi người đứng vào hàng ngũ trật tự. 
Chúng tôi đứng thành hai hàng dài. Có nhân viên kiểm tra xét 
vé và giữ gìn an ninh trật tự. Lúc đầu mới đến số người còn ít, 
một lát sau du khách đổ xô về nhà ga sắp nhiều hàng dài. 
Không nói ra, thì ai cũng biết nó ồn ào náo nhiệt đến mức độ 
nào rồi! Nhất là theo tập quán nói chuyện lớn tiếng của người 
Hoa. Nơi đây, chúng tôi phải đứng chờ đợi gần nửa giờ đồng 
hồ, họ mới mở cửa xét vé và cho mình lên tàu. Khi lên tàu, mọi 
người phải thu xếp hành lý nhanh và gọn. Hướng dẫn viên đã 
nhờ các chú thanh niên trẻ khỏe mạnh giúp sắp xếp hành lý. 
Tất cả đoàn chúng tôi được ngồi gần nhau chung một toa xe 
lửa. Sau khi ổn định chỗ ngồi, bấy giờ mọi người mới mua 
thức ăn trên tàu. Riêng tôi, Hiếu Hoa cho dùng 2 ly mì gói. 
Cũng ly mì gói đó mà ngày thường ăn không biết ngon, nhưng 
hôm nay ở trên tàu ăn sao thấy nó ngon lìm lịm. 
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(1)ÊHướngÊdẫnÊ viênÊ trảÊ lạiÊ choÊmỗiÊ ngườiÊ 40ÊđồngÊ tệÊ đểÊmuaÊ
thứcÊănÊtốiÊtrênÊxeÊlửa. 
 
Dùng xong, ai dễ ngủ thì ngủ, bởi đoạn đường còn dài. Tôi thì 
lấy sách ra đọc, đọc rồi tư duy. Khi nào cảm thấy mệt thì nhắm 
nghiền đôi mắt lại để dưỡng thần cho khỏe. Đến bến tàu, có xe 
buýt đậu sẵn đưa chúng tôi về thành phố Côn Minh. Và chúng 
tôi vào trong khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.  
 


